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Vrijwillige bijdrage

Collectebonnen

A.Vellen van 20 bonnen met een waarde van € 0,75 per bon, totaal dus
€ 15.00 per vel.

B. Vellen van 20 bonnen met een waarde van € 1,50 per bon, totaal dus
€ 30,00 per vel.

C. Vellen van 20 bonnen met een waarde van € 2,50 per bon, totaal dus
€ 50,00 pervel.

Bonnen kunnen besteld worden door overschrijven van € 15,00, € 30,00,
€50,00 (of een veelvoud daarvan) op bankrekening NL 91 ABNA 0520
2278 67 ten name van de Protestantse Gemeente te Breda (met
vermelding van de gewenste soort vellen)

Financién

Protestantse Gemeente Breda:

ABN AMRO NL91 ABNA 05202278 67

Diaconie Protestantse Gemeente Breda:

ING bank NL89 INGB 0001 0708 50

ZWO groep Protestantse Gemeente Breda/Ginneken:
ING bank NL14 INGB 0001 5429 41



Meditatie

Een gemeentelid liet mij een vrij nieuwe bijbel zien voor
een habbekrats gekocht op een rommelmarkt.. De bijbel
was ontvangen bij het afscheid van de christelijke
basisschool, voorin stond de handtekening van de
directeur. Degene die de bijbel had opgeruimd was
amper twintig jaar. “Snapt u dat nou, dominee, dat
iemand zomaar zijn bijbel bij de rommelmarkt brengt?!”

Daarna liet het gemeentelid zijn eigen bijbel zien,
ontvangen bij het verlaten van de zondagsschool in de
jaren vijftig. Een leren omslag, sierlijke krulletters van het
hoofd der school én van de dominee op de eerste
bladzijde. Een geschenk dat al die jaren gebruikt was,
gelezen, gekoesterd. Een schat, een kostbare herinnering
aan de jeugdjaren, een bron van kracht tot op vandaag.

Misschien had de jongen die de Bijbel had weggedaan
wel mooiere bijbels in huis. En op internet staat alles over
religieuze, spirituele bronnen wereldwijd. Hij had vast een
opgeruimd huis nodig, dus opgeruimde geest, dus ruimte
voor de Heilige Geest. Toch bleef het me bezighouden.
Waarom doet iemand een Bijbel weg? Op menig Fancy
Fair liggen er Bijbels. Waarom wil iemand niet een boek
van eeuwenoude wijsheid hebben? (ervan
uitgaande dat dit de reden was) Wereldliteratuur door

in huis

miljoenen mensen gelezen, door kunstenaars verbeeld,
voor componisten een mer & boire over oorlog en vrede,
onrecht en rechtvaardigheid, liefde, passie, troost en
vergeving, genade, verhalen van God met mensen, hun
hoop, hun wanhoop.

Soms denk ik wel eens: Welke afslag hebben wij gemist als
kerkmensen? We zijn niet hip; Als de kerk al op tv komt is
dat vaak karikaturaal. Op feestjes horen we dat ‘de
grootste zondaars vooraan in de kerk zitten' of ‘lk heb de
kerk niet nodig om goed te leven of om zelf na te denken,
waarmee je als gelovige als een ‘domoor’ wordt
weggezet. We hebben het tij niet mee als kerk. In landen
niet ver van hier worden christenen zelfs vervolgd en
kerken verbrand. Misschien is de boodschap van liefde en
genade niet te verteren voor wie macht wil bezitten en
roept het ergernis op. Vertrouwen dat het goede
uiteindelijk het laatste woord heeft roept soms ook in
jezelf weerstand op, omdat je er zo weinig van terugziet
in de wereld. En daarnaast, wil je serieus gelovig zijn, dan
weet je dat het ten diepste gaat om het liefhebben van
Geod, jezelf én de ander. En dét is een behoorlijk lastige
opdracht. Maar is dat een reden om het Boek voor altijd
weg te leggen?

Thuis hangt een oude belijdenisprent van de grootvader
van mijn man. De prent is ondertekend door dominee

K.H. Miskotte, predikant van Kortgene (jaren twintig van
de vorige eeuw). In sierlijke krulletters staat op de prent:
“Bewaar het pand u toevertrouwd”. Het is een aansporing
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uit 2 Tim. 6: 20. Een brief toegeschreven aan Paulus waarin
hij er op hamert dat het geloof zich openbaart in de lijn
van de generaties en dat wij dus niet moeten denken dat
we ‘alleen maar’ in het nu leven en dat de wereld om jou
draait, maar dat we aan alle kanten verbonden zijn met
anderen, uit heden, verleden en toekomst.

In het Grieks staat er ‘bewaak’ (phulassein) het pand u
toevertrouwd' als een waarschuwing: De culturele erfenis,
het christelijk geloof zelf, koester dat, bewaar het zoals
anderen het voor jou hebben bewaard en doorgegeven;
Bewaak het, omdat het aan alle kanten wordt
‘aangevallen.

Wij leven door de ander (zei theoloog Paul Tillich ooit). Dat
begint al bij onze geboorte uit twee ouders, die de
geschiedenis meebrachten van hun (voorjouders. In elk
aspect van ons denken en voelen speelt onze cultuur (van
Westers denken, en joods-christelijke wortels) mee.

Wees daar dan zuinig op! zegt Paulus tegen Timothels.
Wees zuinig op het geloofsverhaal, ook al is het je soms
onduidelijk. Wees zuinig op de kostbare traditie, want de
rijkdom aan kennis en liturgie, die in onze generaties in
rap tempo verdwijnt, komt nooit meer terug. Wees zuinig
op de kerk, de plek waar de belijdenis, het geloof in God,
levend wordt gehouden, zij is de lantaarn die de vlam
voor uitdoven behoedt, maar zij laat ook haar licht door!

ds.Henrieke ten Thije, predikant Prinsenbeek en tijdelijk ook
werkzaam in de Johanneskerk



Scrooge

De uitvoeringen van Scrooge door Theatrada hebben veel energie gebracht in onze gemeente, zowel bij de kijkers als
bij de makers! Ook in de zondagse vieringen daarna kwamen de personages weer tot leven. Het ontlokte twee
gemeenteleden het volgende gedicht:

Scrooge

Na vele maanden voorbereidend werk

En een heus theater opbouwen in de Bredase Markuskerk
Had Theatrada het weer voor elkaar

Ruim voor de tweedaagse opvoering was alles klaar

Met een wisselende podiumbezetting van 26 personen

En twee volle zalen om de voorstelling bij te wonen

Plus een team voor de regie en de techniek

En Lucas8, een combo en een 27-koppig koor voor de muziek

Velen hebben van de musical "Scrooge” genoten

Dit stuk, aan de geest van vader en zoon Vergeer ontsproten
Was werkelijk een lust om te zien

En gaf stof tot nadenken bovendien

De vrekkige Scrooge, door verbittering en hebzucht gedreven
Kreeg dankzij bezoeken van drie geesten de nacht van zijn leven
Waardoor hij tot inzicht én inkeer kwam

En zijn leven een totaal andere wending nam

Met deze uitvoering van “Scrooge”, vol overtuiging en geestdrift gespeeld
Heeft het publiek zich geen cgenblik verveeld

Zo'n uitvoering smaakt zeker naar meer

Dus we kijken reikhalzend uit naar de volgende keer

Na de laatste voorstelling volgde een etentje met een Engels accent
Waarmee alle medewerkers behoorlijk werden verwend

Een welgemeend woord van dank voor de gehele catering

Want zo'n heerlijke maaltijd voor zéveel mensen is niet zomaar een ding

Bij bedankjes worden zoals een ieder zal weten

altijd wel enkele mensen vergeten.

Mede daarom besluiten wij dit verhaal

met kleine Tim's woorden: "God zegene ons allemaal!”

C.W.A. Nonymus (de echte namen van de dichters zijn bekend bij de redactie)




Vriendenmiddag Tent of Nations "Wij weigeren op te geven"
zaterdagmiddag 10 februari 2024, 14.00 uur, Grote Kerk Driebergen

Je bent van harte welkom bij onze jaarlijkse Vriendenmiddag Tent of Nations in de Grote Kerk in Driebergen. We zien er

naar uit jullie dan weer te ontmoeten. Inloop vanaf 13.15 uur. We zullen dan onze pijn en verdriet over de

gebeurtenissen in Gaza, Palestina & Israél, met elkaar delen, hierop reflecteren, en inspiratie en hoop putten uit het

samenzijn en de ontmoeting met elkaar.

Update Tent of Nations Bethlehem

: De ogen vanuit de hele wereld zijn gericht op Gaza. Tegelijk bereiken ons berichten van ernstig

- geweld door zowel het Israélische leger als de joodse kolonisten op de Westhank. De

s toegangswegen naar Palestijnse steden en dorpen op de Westbank zijn gebarricadeerd en het is

M uitermate ingewikkeld voor Palestijnen om zich daar nu te verplaatsen. De familie Nassar

1 probeert zo goed en kwaad als het maar kan dagelijks naar de boerderij te gaan. Soms door het

veld, omdat de wegen zijn afgesloten. Voortdurend geintimideerd door joodse kolonisten, die

met machinegeweren al meerdere Palestijnse boeren van hun land hebben verdreven, en zich op

de heuveltoppen naast Tent of Nations bevinden. Daarnaast geintimideerd door het Israélische

leger, die iedere Palestijn nu als een bedreiging lijkt te zien.

Hoe houdt de familie Nassar het vol? Daoud Nassar laat ons weten dat hij maar weer honderd druivenranken heeft

geplant, de enige manier voor hem om een uitweg te geven aan zijn frustratie.

Soms wordt gezegd 'dat we hoop moeten houden! Dit kan snel goedkoop klinken. Toch geloven we dat dit de enige

optie is. Niet omdat het allemaal wel goed zal komen, maar omdat we ons willen verzetten tegen de wanhoop. Hoop is

immers geen passief afwachten, maar een actieve inzet, zodat de dag van morgen beter wordt dan die van vandaag.
Hans Baart, Chris Kors, Meta Floor (Tent of Nations)

Muziek maken in de kerk voor Jong en Oud

Muziek verbindt en geeft kleur aan het leven! We zijn ontzettend blij dat Joshua Park - professioneel musicus- een
muziekgroep wil starten in onze kerk! Joshua stelt zich in onderstaand artikel voor. We hopen dat veel kinderen en
volwassenen mee gaan doen. ledereen is van harte welkom!

Muziek maken in de kerk is een goede manier om van onze
gevoelens voor God bewust te worden en te uiten. Als
professionele musicus (vioolspeler) wil ik graag een bijdrage
leveren daaraan. Een groep mensen, jong en oud, te helpen
vormen, die met hun (instrumentele) muziek een bijdrage kan
leveren aan vieringen en andere kerkelijke activiteiten.

We gaan starten met een introductieprogramma van drie
bijeenkomsten.

- Donderdag 15 februari, 19:00-20:00 uur (Lucaskerk).
Ontmoeten en kennismaken, het bespreken van het concept
(waarom een muziekgroep, wat zijn onze ambities, hoe groot
willen we worden) en een naam vinden voor de muziekgroep!
- Donderdag 22 februari, 19:00-20:30 uur (Lucaskerk). Onze
instrumenten meenemen, een korte introductie voor elk instrument en hoe die klinken. En samen een paar simpele
liedjes spelen.

- Donderdag 29 februari, 19:00-20:30 uur (Lucaskerk). Oefenen hoe we met z'n allen en harmonieus geluid kunnen
maken, uitleg over hoe gezamenlijk muziek maken werkt en gezamenlijk wat liedjes oefenen. Beslissen hoe vaak we bij
elkaar willen komen, tijden van de oefenavonden en definitieve locatie en andere praktische zaken.

Als je dit aanspreekt meld je dan aan bij Victor Witter of Thijske Fraanje

Biografie Joshua Park
Ik ben violist, geboren in Zuid Korea. Op dit moment concertmeester in het Brabants Kamerorkest en bezig mijn
reputatie te vestigen in de regio Brabant. Met het doel om meer waardering te krijgen voor klassieke muziek in Brabant,
wil ik m'n publiek op een herkenbare manier benaderen. Als concertmeester werk ik ook samen met het West-Brabants
Symfonie Orkest en het Symfonie Orkest Best.

Joshua Park



Weekendschool Michaelkerk

Op 24 februari 2022 brak de oorlog tussen Rusland en Oekraine uit. Eind mei 2022 startten we met de eerste lessen, op
zaterdagsmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur in de Michaelkerk met steeds 2 vrijwilligers uit de Michael- en Markuskerk
als gastvrouw/gastheer. Op 16 december j.l. sloten we het eerste semester van het schooljaar
2023/2024 af met de basisschoolleerlingen en de volwassenen die Nederlandse taalles volgen, met
- § een optreden van de kinderen, die met hun lerares gedichten en liedjes hadden ingestudeerd.

¥ Ondanks de blije sfeer en het vakantiegevoel toch ook een dubbel gevoel. Binnenkort gaat de corlog
zijn derde jaar in en de vooruitzichten op vrede zijn somber. Beide partijen lijken niet geinteresseerd te
zijn in vredesinitiatieven, zoals bijvoorbeeld het initiatief van paus Franciscus het afgelopen najaar. In
plaats daarvan intensiveert de strijd zich, met alle leed van dien aan beide kanten. Wat rest is een
bescheiden poging om door middel van de Weekendschool iets waar te maken van de oproep van
paus Franciscus om als kerk een 'noodhospitaal voor de wereld’ te zijn.
Als je geinteresseerd bent in de Weekendschool en wellicht mee wil draaien als vrijwilliger, kan je contact opnemen met
éen van ons. Dan kan je een keer aanwezig zijn en zo zien wat het inhoudt en of het je zou passen.

Anja Wauben (Michaelkerk), Victor Witter

Leerhuisprogramma voorjaar 2024

Op 21 februari 20.00 uur komt ds Henrieke ten Thije voor ons een avond verzorgen in de Lucaskerk met het onderwerp
Geloof en Poezie.

Lees je wel eens een gedicht? Of heb je ‘niks’ met gedichten? Hoe zit een gedicht in elkaar? Waar ‘moet’ je op letten als je
poézie leest? Wat heeft een gedicht te maken met je geloof (of ongeloof)? En wat is je lievelingsgedicht, dat je
misschien wel uit je hoofd geleerd hebt? Deze vragen en meer komen aan bod op de avond rondom geloof en poézie
die door ds. Henrieke ten Thije wordt verzorgd. Natuurlijk zou het mooi zijn als je ook zelf een favoriet gedicht mee
neemt om te delen met elkaar. Van harte welkom!

Voor uw agenda: 27 maart diaconale maaltijd; 17 april film; 22 mei avond over de Pilgrimfathers en op 1 juni
wandeling in Leiden met als onderwerp "the Pilgrimfathers” Meer info op de website.

Op alle avonden kunt u ook mee-eten. Wel opgeven vooraf via intekenlijst in de kerk of via de website
pknbreda.nl/formulier . Joyce Rijke

In Memoriam
We gedenken: Petronella Lidewij Joris-Lagerwaard
Op haar kamer in Etten-Leur, waar ze nog maar net woonde, overleed op 11 december Elly
{’ Joris-Lagerwaard. Ze was 81 jaar. Elly was een Rotterdamse, geboren middenin de oorlog, boven de
drukkerij van haar opa. Met haar eerste echtgenoot, twee dochters en twee stiefzoons woonde ze lange
tijd in Amerika en later ook in Hongkong. Terug in Nederland trouwde ze opnieuw, met Sjef Joris. Ze
woonden samen in Nieuw Wolfslaar. Toen Sjef overleed, kreeg Elly een uitnodiging voor de kerkdienst op
~ Eeuwigheidszondag. Ze kwam, raakte met mensen aan de praat en werd een vaste kerkganger. Ze
herkende het “warme gemeenschapsgevoel” dat ze in haar kerk in Amerika had ervaren. Elly heeft heel
wat aardappelen geschild voor de etentjes in onze kerk. De laatste jaren waren haar gezondheidsproblemen steeds
vaker een belemmering. “ledere dag werd de wereld kleiner,” staat er op het gedachteniskaartje dat bij de uitvaart werd
uitgedeeld. We lazen die dag uit Psalm 139: "Al woonde ik aan de verste zee, uw hand gaat altijd met mij mee. Waar ik de
vleugels uit zou spreiden, Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.” Of, zoals we Elvis hoorden zingen: “It is grace that
brought me safe thus far, and grace will lead me home” Ds. Ton van Prooijen

AR

We gedenken: Pieter Paulus van der Zouwen

Vlak voor kerst, op donderdag 21 december, overleed Piet van der Zouwen, een vertrouwd gezicht in de Markuskerk.
Piet, geboren in Nieuwendijk, woonde - vanwege zijn werk - met zijn gezin op allerlei plekken in ons
land en kwam uiteindelijk terecht in Breda. Afgelopen september kregen hij en zijn vrouw Joke de
boodschap dat hij ernstig ziek was. Piet bleef realistisch. Dankbaarheid overheerste, om de 66 jaar
samen met Joke (waarvan ze er 61getrouwd waren) en om de goede band met alle kinderen en
kleinkinderen. ‘Vier het leven en houd elkaar vast, had hij ze op het laatst meegegeven. In de
afscheidsdienst, in een volle Michaelkerk, lazen we Paulus’ loflied op de liefde uit 1 Korintiérs 13. "..
en de meeste van deze is de liefde! Het klonk als een samenvatting van alle goede herinneringen aan
Piet die die dag gedeeld werden, herinneringen aan wat hij voor zijn familie betekende en ook aan de passie waarmee
hij zijn werk had gedaan, als draglinemachinist en later als vakbondsman (er is zelfs een prijs naar hem vernoemd: de
“Piet van der Zouwen-prijs”). In kleine kring is Piet begraven op De Driesprong. Hij was 84 jaar. Ds. Ton van Prooijen




In gesprek met...

... Aletta Vlaardingerbroek

Sinds dertien jaar woont Aletta in Breda. Daarvoor
woonde ze 34 jaar in Zundert, waar ze samen met Paul
een gezin stichtte. In Zundert was ze altijd betrokken bij
het kerkelijk leven, eerst als contactpersoon en later als
diaken en ouderling en ook negen jaren als voorzitter van
de Kerkenraad.

Om je ergens thuis te voelen is
het belangrijk om zelf aan de
slag te gaan, zegt ze. ledereen
heeft een talent. Haar komst
naar Breda is niet onopgemerkt
e gebleven: het Kerstdiner in de
 Markuskerk telde dit jaar 53
bezoekers. Samen met Miny
4 Smaling zorgt ze
" logistieke ondersteuning
een kookgroep van circa acht
vrijwilligers. leder kan daarbij
~ naar zijn eigen mogelijkheden
zijn inbreng hebben, zoals
ideeén voor de menu’s, tafels
klaarmaken,
= maken en/of vouwen, groente
- snijden, afwassen en opruimen.
Zo'n diner

voor de
van

menukaarten

voorbereiden voor
zoveel mensen, dat doe je toch niet zomaar? Soms kost
het wel een slapeloze nacht! Dan gaan Miny en ik om de
tafel zitten en alles goed op een rijtje zetten. Tijdens mijn
werkzame leven was ik docent Huishoudkunde, vertelt
Aletta. Koken is mijn passie.

ledereen kan iets, zegt Aletta, in een gemeenschap als de
onze mag je er zijn zoals je bent. Je afwachtend opstellen?
Ook op de sportclub zet je je in, doe je corvee en betaal je
contributie.

Aletta is lid van het pastoraal team en stuurt o.a. de
bezoekmedewerkers aan. Geef aan als je graag bezoek
krijgt, maar grijp ook de kansen aan die het samen eten
en koffie drinken biedt. Ds. Ton wvan Prooijen is
maandelijks bij de koffieochtend en sluit af en toe aan bij
de maaltijden, zodat de contacten tussen hem en de
gemeenteleden laagdrempelig is. Het is belangrijk dat
mensen zich thuis voelen in de kerk, dat je gezien wordt.

Gevraagd wat Aletta belangrijk vindt in de kerk: aandacht
en belangstelling voor elkaar. Er moet een goede sfeer
zijn, ook dat geeft Inspiratie, naast een lied of de preek.

Kan het ook wel eens teveel worden wat je allemaal doet?
Jaren geleden had ik een burn-out, ik kon helemaal niets
meer. |k heb daar veel van geleerd o.a. delegeren. Leren
loslaten, noemt ze het. Op mijn vraag of het harde werken
een gevolg was van het calvinisme, antwoordt Aletta: ik
ben van de generatie waar het feminisme opkwam. Wij
vrouwen vonden dat we alles moesten kunnen wat de
mannen ook konden. Bij kerkelijk betrokken mensen zie ik
veel doorzettingsvermogen en dat ze uit zichzelf
vrijwilligerswerk doen.

Als ik om me heen kijk zie ik dat Aletta nog meer in haar
vingers heeft - een gehaakte kerstgroep met kribbe,
herders, koningen en kamelen. Handwerken en breien zijn
ook een passie van Aletta. 'Een dag niet gebreid is een
dag niet geleefd, het is mijn ademhaling.

Gevraagd om haar werk in de vitrine in de Markuskerk te
exposeren werkte ze heel hard om een volledige kerststal
af te krijgen. Toen het af was kwam er Corona...... helaas,
niet veel mensen konden het mooie werk daar toen zien.

Aletta houdt van aankleding, gezelligheid. Zo maakt ze
ook bloemstukken in de traditie van lkebana, Japanse
bloemsierkunst, dat vraagt om aandacht voor het detail.
QOok in de hal van het appartementencomplex waar ze
woont heeft ze een bloemstuk geplaatst en een
kerstboom met door haar gehaakte engeltjes - Ik zie die
aandachtin alles doorwerken. Kathinka Minzinga



Algemeen Kerkelijk Nieuws

Uit de kerkenraad

De beste wensen

Het nieuwe jaar 2024 is begonnen: voor ons als gemeente, voor uw kerkenraad en voor ieder van ons persoonlijk! En wat
wensen wij elkaar toe behalve gezondheid en voorspoed? Voor onze gemeente wens ik dat wij elkaar vast blijven
houden, naar elkaar omzien en groeien mogen in geloof. Voor de kerkenraad wens ik naast een voortzetting van de
saamhorigheid die deze kerkenraad zo kenmerkt: een goede voortgang in het zoeken en vinden van de 2e predikant
die zo dringend nodig is in onze gemeente, wijsheid in besluitvorming en goede voortgang op de paden die in het
beleidsplan wvastgelegd zijn. En voor ieder van u persoonlijk een Gezegend Nieuwjaar met veel vreugdevolle
momenten!

Uit de vergadering van 14 december jl.

In onze Kleine Kerkenraadsvergadering hebben we de praktische uitwerking besproken van de besluiten die eerder in
de Grote Kerkenraad zijn genomen. Een van de besluiten die we nemen is het instellen van een commissie van goede
diensten die de kerkenraad zal adviseren over en meekijken met alle documenten die nodig zijn voor de genomen
besluiten rond de gebouwen.

Ook is de kerkenraad blij dat Hanny den Ouden en Thijske Fraanje bereid zijn hun contract te verlengen. We bespraken
op de vergadering wel dat ze meer doen dan we redelijkerwijs kunnen verlangen. Graag van ons allen aandacht
daarvoor, een dag per week is snel gevuld! Dat bepaald ons wel bij ons streven naar het zo spoedig mogelijk beroepen
van een 2e predikant. We zullen daarom beginnen met het opstellen van een profiel, parallel aan het vragen van een
solvabiliteits verklaring.

Afscheid en (her)bevestigingen van ambtsdragers

Zoals u misschien wel weet nemen ambtsdragers voor vier jaar een taak als diaken, ouderling of
ouderling-kerkrentmeester op zich. Deze termijn kan 2x verlengd worden, dus in totaal 12 jaar. Voor een aantal
ambtsdragers liep per 1 januari de laatste termijn af en zal er afscheid van hen genomen moeten worden. Dit zijn
Reinier Rijke, Corrie de Zwart en Leon Geschiere. Zij zullen in hun eigen wijkkerk op passende wijze voor hun inzet
bedankt worden. Voor anderen liep hun 1e of 2e termijn af en zij hebben zich allen bereid verklaard om, als er geen
bezwaren daartegen ingediend worden, herbevestigd te worden. Daar zijn wij erg blij mee want om als
kerkgemeenschap te kunnen blijven functioneren zijn nu eenmaal voldoende mensen nodig die meedenken en
meedoen. Dit zijn dit keer: Harold Wessels, Rolf Boertien, Hetty van Elburg en Arie Roobol. En ook zijn wij blij dat wij u
een gemeentelid mogen voorstellen die zich bereid heeft verklaard om het ambt van diaken op zich te nemen nl. Jan
van Gunsteren. Hij zal in de dienst van 11 februari in de Johanneskerk in zijn ambt bevestigd worden. Wij vragen u hen
allen, waar mogelijk, in hun taak te ondersteunen en in uw gebeden op te nemen.

Ook zoeken we nog ambtdragers en vrijwilligers die ons pastoraat en diakonaat willen ondersteunen. Als u er eens meer
over wilt weten neem contact op met een van de sectie voorzitters: Paul Vlaardingerbroek, Andries van der Vegt of
ondergetekende.

Namens de kerkenraad, Mieke Frankfoorder
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Diaconie

BREDA GINNEKEN

Info artikel over de commissie ZWO

Even voorstellen:
U heeft vaker van ons gehoord, de commissie ZWO, wat staat voor Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking. Wij zijn een groep enthousiaste mensen die zich als onderafdeling

PRINSENBEEK

Srag

van de diaconie met veel energie inzetten om diaconale taken ‘buiten de landsgrenzen’ uit te
voeren. In dit artikel leggen we graag uit wat bovenstaande betekent en wie wij zijn. Mocht u vragen hebben over ons
werk dan weet u ons te vinden!

Commissieleden

= Ingrid van Hoffe Het Kruispunt, Prinsenbeek - Karin Nelson Markuskerk, Breda

- Franca op 't Hof Het Kruispunt, Prinsenbeek - Hannie Bouman Markuskerk, Breda
- Olga van Gessel Johanneskerk, Breda - Bep Koldenhof Lucaskerk, Breda

- Diny Koopmanschap Laurentiuskerk, Breda - Margreet Pols Lucaskerk, Breda

Een mooie en diverse groep mensen! We vergaderen ongeveer 5 keer per jaar. U kent ons wellicht van de gezamenlijke
ZWO dienst die elk jaar in een andere kerk gehouden wordt op de 1e zondag in februari. Thema van de dienst is een
lopend of nieuw project waarbij we er naar streven dat het actuele project door de initiatiefnemer/neemster wordt
geintroduceerd of geactualiseerd bij de gemeenteleden. Zo blijft onze gemeente op de hoogte van ons werk naast de
artikelen in de verscheidene kerkbladen. U kunt ook met ons in aanraking zijn gekomen in relatie tot de jaarlijkse actie
waarbij we heerlijke kerststollen en banketstaven verkopen tbv ons ZWQ project.

Uitvoering

Wat vinden we belangrijk bij het uitvoeren van onze taken? Bovenal dat we goed nadenken over hoe we het door u
gegeven geld uitgeven. Fondsen voor onze projecten krijgen we tijdens de collecte in de ZWO dienst in februari, de
verkoop van de kerst lekkernijen aan het einde van het jaar en de jaarlijkse ZWO collecten in de kerken. Ock kiezen we
soms voor losse activiteiten zoals de snuffelmarkt op 15 april 2023 in de Lucaskerk. We werken projectmatig, dat houdt
het kleinschalig, overzichtelijk en helpt ons om verantwoording af te leggen over het door ons toegekende geld. Elke
twee jaar kiezen we na uitgebreid overleg een passend project, daarbij hanteren we de volgende criteria:

= Het project moet kleinschalig zijn

- Er moet contact mogelijk zijn met de ontvanger van de hulp

» Het project moet goed controleerbaar zijn

- De gemeente, onze achterban, moet voldoende duidelijk geinformeerd kunnen worden

Hoe doen we dat?

De projecten zijn niet aan een speciaal werelddeel of een speciale religie gebonden. Ock niet aan een speciale
organisatie. We hebben projecten gesteund van Kerk in Actie, projecten van Stichtingen die goed bij ons bekend
stonden en projecten aangedragen door gemeenteleden.

De ZWO commissie steunt bij voorkeur kleine projecten waarbij er vertrouwen en contact is met de initiatiefnemer (s).
We maken afspraken over het verstrekken van informatie, voortgang en besteding van de gelden van het project. Wij
geven aan hoeveel geld we aan het project kunnen besteden.

Financién

Gelden voor het sponseren van projecten komen voor het grootste deel van onze gemeenteleden via fysieke en digitale
collecten. Een- of tweemaal per jaar houden wij een actie, bijvoorbeeld door de verkoop van kerststollen en kerststaven
om zo geld in te zamelen voor onze projecten. Op ZWO zondagen en verkoopacties delen wij flyers uit met informatie
over het lopende project. Weet ons bij vragen over onze projecten te vinden!

Verantwoording
Verantwoording leggen wij af door tijdens diensten, in het blad S" Amen en de andere kerkbladen en op verzoek zo

uitgebreid mogelijk informatie en terugkoppeling te geven over onze activiteiten en projecten.

Namens de ZWO groep met een heel hartelijke groet, Olga van Gessel



BREDA GINNEKEN\ ZWO dienst zondag 4 februari Kruispunt
Prinsenbeek

De jaarlijkse ZWO dienst is op zondag 4 februari in Het Kruispunt in
Prinsenbeek. Ds. Henrieke ten Thije gaat voor in de dienst. De
oo cantorijen van de Lucas-, Markus- en Laurentiuskerk, aangevuld met

ll-n.....'..-.."..‘"...--
PRINSENBEEK ‘) gemeenteleden van de 5 ZWO kerken zingen in de dienst. Het wordt
een mooie viering met zang, woord en gebed. In de dienst sluiten wij
ook het Kenia project ‘Bouw en inrichting van een klaslokaal’ af. Met
uw steun kunnen wij 2 klaslokalen sponseren voor een bedrag van € 10.000. De afgelopen kerstactie heeft € 760.40
opgebracht. 5amen met opbrengsten uit eerdere acties, collectes en giften en wat er nog aan collectes en giften
binnenkomt kunnen wij zeker € 10.000 naar de Stichting Kenia Scholingsproject overmaken voor de 2 klaslokalen.
Mevrouw Ria Bekkers van de Kenia stichting vertelt ons in de dienst over de criteria die de stichting hanteert om te
bepalen welke scholen in aanmerking komen voor een extra klaslokaal. Nogmaals, het wordt een mooie dienst en bij
deze willen wij ook iedereen bedanken voor hun bijdrage bij de collecten, giften en bij onze activiteiten zoals de
snuffelmarkt en de verkoop van kerststaven en kerststollen. Hartelijk dank voor uw steun.
Namens de ZWO Karin Nelson

EEN VAKANTIEWEEK VOOR OUDEREN EN MENSEN DIE ZORG NODIG HEBBEN

In de periode van zaterdag 6 april t/m zaterdag 13 april 2024 wordt
weer de jaarlijkse vakantieweek georganiseerd door de Stichting
Vakantieweek West-Brabant.

De diaconieén van de Protestantse kerken in West-Brabant
ondersteunen deze activiteit van harte. De week wordt gehouden in
het zorghotel Nieuw Hydepark in Doorn.

Het zorghotel is volledig aangepast voor mensen met een beperking.
De kosten voor deze week zijn € 675,-

Wilt u zich aanmelden voor deze vakantie of er meer over weten.
Dan kunt u contact opnemen met:

Betty van Wijngaarden, Tel 0161-433260 of 06-57709617

Email: henrivw7@ziggo.nl

Betty van Wijngaarden

BREDA-WISMAR-ARAD

Kerstgroet uit Wismar

Net zoals vanuit Arad en vanuit Breda kwam er ook vanuit Wismar een Kerstboodschap
van de hand van ds. Thorsten Marckert, de predikant van de Neue Kirche. Omdat deze te
laat kwam om in het Kerstnummer van 5'amen op te nemen werd deze op zondag 7 januari bij de SamenopZondag
gevoegd. De vertaling hiervan vindt u op onze website www.pknbreda.nl/diaconie

LA
033 vRoov©

Dank

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die, op wat voor manier dan ook, bijgedragen heeft aan de
instandhouding van de contacten met onze partnergemeenten heel erg bedanken. Of u nu financieel of materieel
bijdroeg, meebad met de voorbeden die op gezette tijden plaatsvonden in de kerkdiensten of gewoon bij u thuis, dat
alles geeft onze contactgroep de moed en de energie om het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet te zien!

Mieke Frankfoorder (vz)
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Noodopvang asielzoekers

Madat de jaarwisseling zonder incidenten verlopen was begon het nieuwe jaar enigszins met een schok in de
noodopvang in de Markuskerk. In ons achterhoofd hielden we er natuurlijk rekening mee dat de overheid op enig
moment kan besluiten dat de familie Alrubaiy moet vertrekken, maar toch viel het ons rauw op het dak. Op dinsdag 2
januari kwam het bericht dat de familie Alrubaiy nog dezelfde week moest verhuizen naar een AZC in Emmen. Daarmee
komen ze, zoals dat heet, onder rechtstreeks toezicht. Dat is een standaardprocedure als de rechterlijke uitspraak
nadert voor gezinnen met een grote kans op terugzending naar het land van eerste aankomst in Europa. In het geval
van de familie Alrubaiy is dat Zweden.
Dat dit kon gebeuren was bekend maar de abrupte manier waarop het in de praktijk gaat blijft een nare ervaring. Er
wordt geen rekening gehouden met trajecten die we met veel inspanning hebben kunnen regelen zoals de school en
voetbaltraining van de beide jongens en een specialistisch behandeltraject voor een van beide. Afwachten zodat
dergelijke zaken door kunnen lopen tot er een daadwerkelijke rechterlijke uitspraak is, is geen optie. En dus was er
donderdagmorgen 4 januari sprake van een hartelijk maar kort afscheid en kunnen we niet anders doen dan de familie
Alrubaiy het beste, namelijk Gods zegen, toewensen.
We lassen nu even een adempauze in. De behoefte aan noodopvang is er nog onverminderd. Maar we willen even
nadenken en bij onszelf en onze vrijwilligers te rade gaan. Zien we het nog zitten om door te gaan? Hebben we de
energie en de menskracht er nog voor? Is er draagvlak? Kortom we gaan ons even rustig beraden, en ook met de
kerkenraad afstemmen of , en hoe, we verder gaan. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Namens TOM-LJ (Team Opvang Markuskerk/Lucaskerk/Johanneskerk

Kaarten naar gedetineerden

leder jaar doen we in de gemeente mee aan de paasgroetenactie van de PKN.
Waarom eigenlijk en wat betekenen die kaarten voor gedetineerden?

In mijn werk voor de inspectie gezondheidszorg kwam ik veel in gevangenissen
en TBS-klinieken. Als je rondloopt op de afdelingen zie je in iedere cel een
prikbord. Zo'n prikberd geeft een inkijkje in het leven van een gedetineerde.
Het leven dat de gedetineerde had of het leven dat nog op hem of haar wacht.
Sommige prikborden hangen vol met foto's van kinderen, kleinkinderen,
vrienden, kaarten of tekeningen. Maar op de meeste borden hangen een paar
oude foto's en op sommige hangt alleen de kaart van de paasgroetenactie. Een
gedetineerde brengt vaak zo'n 17 uur per dag door op cel. Het is iedere keer
weer indrukwekkend om te zien op hoeveel cellen zo'n kaart van de
paasgroetenactie hangt en hoe blij mensen zijn dat ze post hebben
ontvangen. Voor ons een kleine actie, die een heel jaar lang betekenis heeft
voor een ander. Door het sturen van een kaart weet een gedetineerde dat hij
niet vergeten is.

Daarnaast geeft het de gedetineerde de mogelijkheid om zelf ook een kaart te
sturen. We sturen namelijk twee kaarten: één voor de gedetineerde en één om
te versturen aan een ander. Ook dat vinden veel mensen erg fijn om te kunnen
doen. Dominee Marius van der Sar vertelde een tijdje gelden dat een TBS
gestelde hem vertelde dat hij zo blij was dat hij een kaart mocht versturen en
daarbij zei: ‘weet je dominee, er is dus iemand die een postzegel aan mij wil
besteden!

Laten we weer actief meedoen met de paasgroetenactie en daarmee met een
klein gebaar een heel jaar van grote betekenis zijn! De kaarten worden in de komende vieringen uitgedeeld.

Uitleg vindt u ook op: https://protestantsekerk.nl/diaken/paasgroetenactie/. En als u hulp wilt bij het invullen, vraag
gerust! Thijske Fraanje
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STICHTING

INLIA

Asielzoekers aan het werk: win-win it B

Kok, pizzabakker, bouwvakker, borduurder, heftruckchauffeur, metaalbewerker, financieel manager, verkoper,
elektrotechnicus, leraar, slager, autopoetser, vrachtwagenchauffeur, koerier en ICT'er: zomaar een greep uit de
beroepen van de asielzoekers die onderdak krijgen van INLIA in het kader van de crisiscpvang voor het overvolle
aanmeldcentrum in Ter Apel. Nederland zit te springen om arbeidskrachten, andersom zitten zij te springen om
zinvolle dagbesteding, werk, integratie, en geld om naar hun families in het buitenland te sturen. 1 en 1 is 2 zou je
denken: laat die mensen zo snel mogelijk aan het werk gaan!

Belemmeringen

Tot eind november was dat echter te simpel gedacht. Nederland wierp allerlei barriéres op voor asielzoekers om hier te
mogen werken. Ze zouden maar gaan denken dat ze hier mochten blijven - of zo lang aan het werk gaan dat ze recht
kregen op WW! Zo mochten asielzoekers pas na een half jaar hier aan het werk en mochten ze dan bovendien maar 24
weken per jaar werken.

Onder die regels was het onaantrekkelijk voor bedrijven om asielzoekers in dienst te nemen. Wie wil er investeren in
arbeidskrachten van wie je al na 24 weken weer afscheid moet nemen? Gelukkig maakte de Raad van 5State eind
november uiteindelijk gehakt van deze regel die de toegang tot de arbeidsmarkt beperkte. Sindsdien ligt de
arbeidsmarkt veel meer open voor asielzoekers.

'Goed voor de samenleving'

Een opsteker voor werkgevers, voor asielzoekers, voor gemeenten & Rijk (overheden hoeven zo minder geld aan
uitkeringen te besteden), voor iedereen eigenlijk. INLIA-directeur John van Tilborg is blij met de uitspraak: “Vacatures
kunnen vervuld worden, bedrijven kunnen beter draaien, asielzoekers kunnen meedoen - dat is de beste integratie. Het
is echt goed voor de samenleving.” Hij is zelf ook in zijn nopjes, want ook INLIA heeft asielzoekers in dienst, die hij nu
niet na 24 weken weer hoeft te ontslaan.

'Project Werk'

Het is ook heel goed nieuws voor ‘Project Werk’ dat INLIA in september startte. Want het potentieel aan arbeidskrachten
onder de asielzoekers viel op, sinds INLIA vorig jaar betrokken raakte bij de crisisopvang van asielzoekers die niet in Ter
Apel terecht konden (een nieuwe doelgroep voor INLIA).

En hoewel de belemmerende regelgeving toen nog gold, zou INLIA INLIA niet zijn als de stichting zich zou neerleggen
bij de onmogelijkheden van onzinnige regels en bureaucratie. ‘Project Werk’ dus. Van Tilborg trok Britt Pruis aan, die
ervaring had met het aan het werk helpen van Oekraiense vluchtelingen hier. Een enthousiaste 'jonge hond' zogezegd,
die hij koppelde aan een ervaren ‘oude rot’: ex-gemeenteraadslid Koosje van Doesen.

Beide partijen
Ze zochten eerst de regelgeving uit, brachten de cv's van de mensen samen met hen in kaart en brachten werkgevers
en potentiéle arbeidskrachten in contact met elkaar. “We zijn er niet alleen voor onze gasten, maar ook voor de
bedrijven’, vertelt Koosje, “We ondersteunen en coachen beide partijen. Als iets niet goed loopt, springen we in. En we
leggen van tevoren ook goed aan de mensen uit hoe je in Nederland een goede
werknemer bent.’

Ze lopen natuurlijk tegen allerlei moeilijkheden aan. Zo zijn in allerlei sectoren
certificaten nodig, waarvan de kosten voor veel asielzoekers een probleem vormen.
Bovendien moet je voor het aanvragen goed je weg weten met computers, ook een
barriére. Britt: “Maar ze helpen elkaar”

jl‘Fi[j[u L

Werk is goed

De mannen willen heel graag werken, vertellen Britt en Koosje: het geeft een dag
invulling, dat hebben ze geestelijk ook nodig. Werk is goed om Nederlands te leren,
om mensen hier te leren kennen, om te integreren. Een heel groot pluspunt: het zijn
meest kostwinners en met een baan hier kunnen ze geld sturen naar hun gezinnen.
De eerste successen zijn er: een lasser en metaalbewerker is inmiddels aan de slag,
twee mensen werken bij een keukeninstallateur, iemand volgt een traineeship bij de
customer service van IKEA en weer een ander is bij een productiebedrijf gestart. Laat
Britt en Koosje maar schuiven. Margot de Jong




Column Maria van Mierlo

Zoek God in je eigen traditie

Hij had zijn hele leven gezocht. Naar zichzelf, naar de zin
van het leven, naar vrede. Hij was naar Israél, India en
Nepal gereisd, had de stilte gezocht in uitgestrekte
woestijnen en leren mediteren van een boeddhistische
monnik. Hij kon het best goed, vond hij. Zijn grootste
verlangen was nu een privé-audiéntie bij de Dalai Lama in
Tibet, omdat hij voelde dat die hem het laatste antwoord
zou geven. Toen het zover was en hij tegenover die stille,
heilige man zat, stelde hij hem de vraag der vragen:

'Hoe kan ik vrede vinden?'

De Dalai Lama glimlachte. Dat doen Lama's. Ze glimlachen
en zeggen niet zoveel, wijs geworden door jaren zwijgen.
Daarna boog hij zich naar een assistent en fluisterde hem
enkele zachte woorden toe. De assistent verdween en
bleef een kwartier weg. Al die tijd zaten de Dalai Lama en
de hoofdpersoon van dit verhaal geluidloos tegenover
elkaar. Onze man in Tibet durfde niet te bewegen; hij was
vooral benieuwd naar wat er in het oor van die assistent
gefluisterd was. Zat zich af te vragen of hij iets zou zeggen
of niet. En of dat toegestaan was. Wat de Dalai Lama dacht
weet niemand. Niet zoveel waarschijnlijk. Misschien iets in
de sfeer van: “Ik zit, ik wacht”

Een icoon van Christus

Toen de assistent terugkwam had hij een plat, rechthoekig
voorwerp bij zich, gewikkeld in een grijze doek. Hij
overhandigde het aan de Dalai Lama. Die wendde zich
ermee naar zijn bezoeker, gaf het hem en zei: "Dit is voor
jou!

Toen hij de doek had opengeslagen, zag de man dat hij
een icoon in handen had. Een icoon van Christus. Hij keek
de Lama vragend aan. “lk ben naar Tibet gekomen om u te
vragen hoe ik vrede kan vinden en u geeft mij dit?”

“Je kunt de hele wereld afzoeken, maar wat een mens
zoekt, vindt hij in zijn eigen traditie”, luidde het antwoord.
“Ga naar huis en zoek het daar. Wat jij zoekt, is niet hier.

Onoplettendheid
Tijdens de bergtocht terug naar zijn hotel, huilde de man.
Niet omdat hij verdrietig of teleurgesteld was, maar omdat

hij met een icoon onder zijn armen liep die hem ineens
beroerde tot in zijn ziel.

Ga naar buis en 3oek het
daar. Wat jij 3sekt, is



Rondom de wijkkerken

Vanuit de Markus- en Lucaskerk

Pastorale zorg: taakverdeling pastores en
vrijwilligers in MK en LK

'Omzien naar en betrokken zijn op elkaar’ is een opdracht
die in het verlengde ligt van ons christen-zijn, ons kerk-zijn
en ons mens-zijn. Als gemeenteleden ervaren wij dat
pastoraat een zorgtaak is van ons allemaal. We doen aan
pastoraat door in onze eigen omgeving oog en oor te
hebben voor anderen. We realiseren ons dat de onderlinge
betrokkenheid op elkaar zowel voor onszelf en als voor de
ander ons leven zin geeft en in een groter verband plaatst.

Binnen de secties Markus- en Lucaskerk wordt de pastorale
zorg gedragen door 1) de pastores, 2) de leden van de
pastorale werkgroep en 3) de bezoekmedewerkers. Wij
willen u graag informeren over de wijze waarop deze drie
groepen hun taken hebben verdeeld en van wie u
pastorale zorg mag verwachten.

Ten eerste de pastores.

- Ton van Prooijen is als enige predikant betrokken bij de
Markuskerk en Lucaskerk. Zijn fulltime aanstelling is te
krap om &lle predikantstaken op zich te nemen. Daarom
ondersteunen Hanny den Ouden en Thijske Fraanje hem
bij een paar grote taken. Ton blijft mensen bezoeken in
bijzondere omstandigheden. Hij is ook met regelmaat
aanwezig bij de koffie-ochtenden in de Markuskerk en
Lucaskerk.

» Hanny den Ouden heeft pastorale taken van Ton
overgenomen over de volle breedte: zij begeleidt de
pastorale werkgroep, is af en aanwezig bij
koffieochtenden, mensen in  bijzondere
omstandigheden en begeleidt uitvaarten. Zij is hier één
dag per week voor beschikbaar en doet dit naast haar
baan als fulltime docentonderzoeker aan de Universiteit
Utrecht.

» Thijske Fraanje gaat voor in de vieringen in de Lucas- en
Markuskerk. Zij is hier €én dag per week voor beschikbaar.
Zij is ook betrokken bij HeartEdge en bij de Familietafel. Zij
doet dit naast haar werk bij de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (als codrdinerend specialistisch inspecteur en
programmaleider).

toe
bezoekt

De pastores zijn helaas niet (meer) in de gelegenheid om
gemeenteleden op regelmatige basis te bezoeken. Mede
daarom wordt intensiever ingezet op groepspastoraat om
tegelijkertijd grotere aantallen mensen met elkaar in
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contact te brengen en te houden. De doorlopende taken
worden zoveel mogelijk uitgevoerd door de leden van de
pastorale werkgroep. Die spelen daarmee de beschikbare
tijd van de pastores vrij die zich op hun beurt kunnen
richten op de begeleiding van mensen bij belangrijke

gebeurtenissen in hun leven, zoals doop, huwelijk,
aankomend overlijden, uitvaart en nazorg wvan
nabestaanden.

Ten tweede de leden van de werkgroep Pastoraat.

De werkgroep pastoraat voor Markus- en Lucaskerk bestaat
uit zeven mensen die speciaal voor deze taak zijn
gevraagd: Wilma Bondzio, Dick de Man, Jonneke Prins, Rob
Snijders, Aletta Vlaardingerbroek, Victor Witter, Corrie de
Zwart. Zij komen samen met Hanny acht keer per jaar bij
elkaar om hun activiteiten te bespreken en tegen het licht
te houden. Hun taken zijn:

+  bezoekwerk gemeenteleden in bijzondere
omstandigheden (bijvoorbeeld t.g.v. bijzondere
verjaardagen, ziekte, eenzaamheid, gebrek aan mobiliteit),

- groepspastoraat op plaatsen waar onderlinge contacten
tussen gemeenteleden, gericht op verbinding en
gezelligheid, - al dan niet met parochianen en andere
bezoekers - plaatsvinden (open koffieochtenden,
gespreksgroepen in kerken en verzorgingshuizen, Plek
voor je wverdriet wvoor niet- of randkerkelijken,
betrokkenheid bij inlopen in buurtcentra, zoals Inloop
Clement),

- familietafels (gezinnen eten samen, ouders praten over
geloofsopvoeding en kinderen nemen deel aan een
speciale (natuur)activiteit),

- maaltijden in de Markuskerk,

+ HeartEdge-activiteiten in de wijken;

- ondersteuning van de pastores bij dopen, huwelijken en
overlijdens en bij
zorgcentra en het onderhouden van contacten met
geestelijk verzorgers in zorgcentra.

aan

diensten in een aantal Bredase

Ten derde de bezoekmedewerkers.

Dit is een groep van vijftien mensen uit de Lucaskerk
(Janny Fraanje, Carolein Kasse, Els Schoonhoven, Bep
Smaal en Jetty Verhoek) en Markuskerk (Hillie Blummen,
Ank van Dooren, Ella Euler, Boukje Flach, Rita Maas, Karien
van Mourik, Riek de Rouw, Miny Smaling, Neeltje Struijk,
Joke van Tongeren en Loes Winsemius). leder van hen gaat
geregeld op bezoek bij een aantal gemeenteleden en/of
onderhoudt op een andere manier contact met hen.

ds. Ton van Prooijen



vervolg Markus- en Lukaskerk : We hebben de advents-
en kersttijd achter de rug en voor je er erg in hebt, begint
— met een vroege Pasen dit jaar - de veertigdagentijd. De
afgelopen maanden hebben we geprobeerd om onze
vieringen en activiteiten meer op elkaar af te stemmen
rond een thema. In december kwam alles heel mooi
samen rond het thema Scrooge. Het verhaal, dat iedereen
wel zo ongeveer kende, bleek een bron van inspiratie voor
de musical, de adventsvieringen en het leerhuis. Prachtig
hoe alles in elkaar overliep.

Elke maand een nieuw thema blijkt wat veel van het
goede. Daarom willen we dit jaar uitgaan van vijf thema’s,
te beginnen met het veertigdagenthema. Zoals elk jaar
krijgen we heel verschillende thema's aangereikt van
diverse kindernevendienstmethodes, de PKN-brochure hij
het liturgisch bloemschikken en Kerk-in-Actie. Als deze
S’AMEN verschijnt, weten we vast meer, maar nu we dit
schrijven nog niet.

Eerst is er op 28 januari trouwens nog een oecumenische
viering in het kader van de gebedsweek voor de eenheid
van christenen. Net als vorig jaar zal de Regenbooggroep
hieraan meewerken. Dat is de Bijbelgroep voor mensen
met een verstandelijke beperking. De viering is in de
Michaélkerk (10:00 uur). Het thema is dit jaar aangereikt
door kerken uit Burkina Faso: "Heb God lief en je naaste als
jezelf” (ontleend aan het verhaal van de barmhartige
Samaritaan).

Een week later, op 4 februari, wordt de jaarlijkse
ZWO-dienst gehouden in Prinsenbeek. Ds. Henrieke ten
Thije zal daarin voorgaan. Op 11 februari begroeten we
ds. Martin Wagenvoorde in de Lucaskerk. Daarna, op

18 februari, begint de veertigdagentijd, met een viering in
de Markuskerk. ds. Ton van Prooijen

Elke donderdagmorgen INLOOP Brabantpark

Elke donderdagmorgen van 10 tot 12 uur is er Inloop
Brabantpark. Van Markus- en Michaelkerk gezamenlijk in
de Michaelkerk. Elke eerste donderdag van de maand is
ds. Ton van Prooijen ook aanwezig, binnenkort op 1
februari en 7 maart dus weer. Je bent altijd van harte
welkom voor een kopje koffie en een praatje. En neem
gerust je vrienden of familie mee!

Info: Aletta Viaardingerbroek, Rob Snijders en Victor Witter

Uit de Johanneskerk

Nieuwjaarslunch 7 januari / terugblik

Na de kerkdienst en het koffiedrinken werden de tafels
gedekt voor de lunch terwijl de deelnemers even terug
naar de kerk gestuurd werden. Onder leiding van Ellie
Bouwmans en organist Graham Kennett werden daar
‘verzoeknummers' gezongen. Dat viel zeer in de smaak
evenals de daarna genuttigde feestelijke lunch! Dank aan
allen die meegeholpen hebben. Een mooie manier om het
nieuwe jaar in te luiden!

Week Gebed
christenen/oecumenische dienst

Alhoewel op het moment dat u dit blad in handen krijgt
waarschijnlijk de Week van Gebed al (bijna) voorbij is, wil
ik u toch nog even expliciet uitnodigen voor de
oecumenische dienst op zondag 28 januari in de
Johanneskerk. De parochianen van de 5t. Martinuskerk
zijn bij ons te gast, pastor Ed de Kever gaat samen met ds.
Martin Wagenvoorde voor, het weekkoor van de ‘overkant’
komt mee en het thema is ‘Heb God lief en je naaste als
jezelf’ Het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat
centraal: na alle eeuwen nog steeds een actueel verhaall
Let op: deze dienst begint om 11.00u.!

van voor de eenheid van

Pastoraat

Als u bezoek wilt voor uzelf of voor iemand in uw
omgeving, kunt u met mij contact opnemen. Dit geldt ook
bij onverwachte ernstige situaties of bij overlijden. Samen
overleggen we dan wat de mogelijkheden zijn.

Mieke Frankfoorder (tel.06-24705414)

Kerkbezoek Johanneskerk over 2023 op

niveau van voor corona

Vaste bezoekers van de diensten in de Johanneskerk
hadden het in de loop van het jaar al gemerkt: er zaten
meer mensen in de kerk. Nu heel 2023 voorbij is kunnen
de cijfers opgeteld worden. En de indruk op het blote oog
klopte, het aantal kerkgangers kwam gemiddeld over heel
2023 uit op 50,3 per dienst. Dat hadden we sinds 2019
(gemiddeld 47,2) niet meer gezien en is zelfs het hoogste
aantal sinds 2015. Dat is iets om, zeker in de tijd van een

predikantsvacature, dankbaar voor te zijn.

Hoe vergelijkbaar is de meetmethode over zoveel jaren?
De methodiek is ongeveer 25 jaar geleden bedacht door
kerkrentmeester van der Wel. Om alleen de ‘eigen’
gemeente te meten worden PGB diensten, oecumenische
diensten en de kerstnachtdienst niet meegeteld. Over de
meer dan 20 jaar tellingen die nu beschikbaar zijn levert
de methode geen vreemde pieken en dalen en ziet er dus
redelijk betrouwbaar uit.
Pieter Harder, ouderling-kerkrentmeester.



Kerk voor Jong en Oud
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Overzicht activiteiten voor kinderen en jeugd 27 januari tot en met 17 maart 2024

Kerk op schoot
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Kindernevendienst Gespreksgroep Basis catechese lFamiIietaFeI
Datum Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed
1#= en 2% klas
basisschool middelbare school 0-4 jaar groep 7&38
70 28 jan | GK/Nynke Cnossen
di 30 jan LK/Aria van der Velde
Vrij 2 feb LK/Thijske/Dick/Mark
z0 4 feb Het Kruispunt Prinsenbeek
di | 6feb LK/Arja ven der Velde |
0 | 1ifeb |Geen kindernevendienst
0 18 feb | MK/Alberta de Vries
z0 25 feb | LK/Mirjam Verhagen
Data in maart nog
vrij | vast te stellen
| Z0 3mrt | MK/Ellen van Hooijdonk
Zo _10mrt | LK/Sonja van der Kraan
Zo | 17 mrt MEK/Jessica Wassenaar |
MK =
LK = Lukaskerk | GK = Ginnekenkerk | JK = Johanneskerk | Markuskerk | GrK = Grote Kerk




Alain Verheij: Ode aan de verliezer

Levenslessen uit bijbelverhalen over hoop, twijfel en succes

Alain  Verheij is schrijver, spreker en
radiocommentator. Hij studeerde Theologie en
Bijbelwetenschappen en schrijft voor diverse
kranten. Zijn debuut God en ik (2019) werd
gekroond tot het 'Beste theologische boek van
het jaar. In 2022 verscheen Geld en go€d.

Ode aan de verliezer wordt gelezen en
besproken in @geloven.nu, onze gespreks-
groep voor twintigers en dertigers over
geloven in de wereld van vandaag, in een serie
avonden waarvan de laatste bijeenkomst op
30 januari is. In het boek vertelt de schrijver
een aantal sleutelverhalen uit de bijbel
opnieuw met de nodige uitleg en op een
actualiserende manier. Daardoor lijken de
mensen in die verhalen op ons en wij lijken op
hen. In elk Bijbelverhaal zoekt hij naar de
levensvragen die ook ni nog gelden én naar
antwoorden op die vragen.

Het eerste hoofdstuk ("De eerste mensen -
welke kant moet ik op?") gaat over Adam en
Eva. Zij ontdekken dat ze weliswaar veel in hun
mars hebben, maar het paradijs hebben
verloren. Op eigen benen staan, voor jezelf
moeten bepalen wat goed en wat slecht is. Te
moeten kiezen: “Dat is de strijd van de mens: we
verlangen naar veiligheid, geborgenheid {...).
Maar we verlangen ook naar avontuur,
zelfstandigheid, vrijheid ..."

In de broers Kain en Abel wordt dat zichtbaar.
Abel staat voor de zwakkere mens die het vaak
niet redt in het leven, die zoekt naar
geborgenheid; Kain voor de sterke man die
zoekt naar vrijheid en zelfstandigheid. Vanuit
dit verhaal trekt de schrijver een lijn door de
bijbel: God staat door de geschiedenis heen
aan de kant van de zwakkere mens die het
vaak niet redt in het leven. Abel is de rode
draad die vanuit dit boek door de bijbel loopt:
“De boodschap van de Bijbel is niet zo
ingewikkeld als sommigen denken. Er is steeds
weer een Kain en een Abel’, p. 60.

Daarna volgt een hoofdstuk over Abraham, die
van God de opdracht krijgt zijn land en familie
achter zich te laten en te gaan zwerven, op
zoek naar een plek om te leven en op zoek
naar een beloofd kind. Wat moet je doen om
een beetje houvast te vinden in het leven?
"Loslaten wat een vals houvast biedt", "bij
elkaar blijven, juist in tegenspoed’ "een
geslaagd mensenleven is geen neoliberaal
project dat je met een slimme strategie en
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hard werken kunt forceren” zijn enkele van de
antwoorden op die levensvraag.

Daarna volgen hoofdstukken over Mozes
("waar vind ik vrijheid?" Met levenslessen als:
"vrij zijn is moeilijker dan bevrijd worden" en
"vrijheid mag niet ten koste gaan van de ander
en van de aarde"); over de richteren als Ehud,
Debora en Simson in hun chaotische tijd van
steeds nieuwe bezetters van Israél ("Hoe blijf ik
staande?); over koningen David en zijn
nakomelingen ("Wie gaat ons helpen?" Met
levenslessen over populisme, aan eigen succes
ten onder gaan en de waarde van kritiek); en
over profeten als Elia en Jesaja, visionairs die
de hoop levend proberen te houden (Hoe
houdt ik hoop?'). En steeds zijn de
levenslessen die de schrijver uit de
bijbelverhalen trekt, actueel en helder.

Daarna volgen nog twee hoofdstukken over
Jezus. In het eerste daarvan ("Hoe moet ik
leven") levenslessen geinspireerd door de
levenswijze wvan Jezus, zoals "Brood voor
iedereen” en ‘"oordeel niet" Het tweede
hoofdstuk ("hoe moet het nou verder?") gaat
over de nieuwe hoop die we mogen putten uit
het evangelie.

Een waardevol en prikkelend boek. Een rode
draad in dit boek is ook hoe radicaal de Bijbel
is. Het is een oproep tot verandering, en die
boodschap kan ons helpen anno nu. Steeds
opnieuw komt de Bijbel uit bij de zwakkere.
Ook wijst de bijbel op veel plekken op de
gevaren van religie, "een veel te onbekende
rode draad in dit vreemde heilige boek, dat
geschreven is een zeer religieuze tijd”" (p. 105)
Het zou heel erg jammer zijn als dit boek
alleen door de leden wvan @geloven.nu
gelezen zou worden!

Beste lezer, na deze boekbespreking komt er
een eind aan deze rubriek in Samen, die ik de
afgelopen jaren met veel plezier voor mijn
rekening genomen heb. Maar op een zeker
moment dreigt het gevaar dat je jezelf gaat
herhalen en dan wordt het tijd voor nieuwe
wegen. lk probeer dat punt voor te zijn.
Victor Witter

A. Verheij, 2023: Ode aan de verliezer. Levenslessen uit
bijbelverhalen over hoop, twiffel en succes. Atlas
Contact. ISBN 978 90 4504276 3.




Vieringen 28 januari t/m 17 maart

Protestantse Gemeente Breda
U kunt onze vieringen ook digitaal volgen via de website
van de PGB: www.pknbreda.nl/actueel/vieringen

Lucaskerk, Tweeschaar 125, aanvang 10:45 uur

28 jan.: Oecumenische viering in Michaelkerk. Ds T. van
Prooijen en pastor R. Supardi, aanvang 11:00 uur

4 feb.: Gezamenlijke ZWO-viering in Het Kruispunt,
Harmonielaan 24 Prinsenbeek. Ds. H. ten Thije, aanvang
10:00 uur

11 feb.: Gezamenlijke viering met Markuskerk, ds. M.
Wagenvoorde

25 feb.: Gezamenlijke viering met Markuskerk, ds. T. van
Prooijen

10 mrt.: Gezamenlijke viering met Markuskerk, pastor T.
Fraanje

Markuskerk, Hooghout 96, aanvang 10:00 uur

28 jan.: Oecumenische viering in Michaelkerk. Ds T. van
Prooijen en pastor R. Supardi, aanvang 11:00 uur

4 feb.: Gezamenlijke ZWO-viering in Het Kruispunt,
Harmonielaan 24 Prinsenbeek. Ds. H. ten Thije, aanvang
10:00 uur

18 feb.: Gezamenlijke viering met Lucaskerk, ds. T. van
Prooijen. Maaltijd van de Heer, DCC koor

3 mrt.: Gezamenlijke oecumenische viering. ds. T. van
Prooijen en pastor M. de Ridder, zanggroep Cantara

17 mrt.: Gezamenlijke viering met Lucaskerk, ds. T. van
Prooijen

Johanneskerk, Dreef 5, aanvang 10:00 uur

28 jan.: ds. M.G. Wagenvoorde. Oecumenische viering met
Martinusparochie, aanvang 11:00 uur

4 feb.: Gezamenlijke ZWO-viering in Het Kruispunt,
Harmonielaan 24 Prinsenbeek. Ds. H. ten Thije, aanvang
10:00 uur

11 feb.: ds T. van Prooijen. (Her)bevestiging ambtsdragers
Johanneskerk

18 feb.: ds. M. Padmos (Krimpen aan de lJssel)

25 feb.: ds. M.G. Wagenvoorde

3 mrt.: ds. A. Rolfes (Rotterdam)

10 mrt.: ds. M.G. Wagenvoorde

17 mrt.: ds. N. van Splunter (Rotterdam)

Protestantse Gemeente Ginneken
Duivelsbruglaan 1, aanvang 10:00 uur

28 jan.:ds. H. Uytenbogaardt

4 feb.: Gezamenlijke ZWO-viering in Het Kruispunt,
Harmonielaan 24 Prinsenbeek. Ds. H. ten Thije, aanvang
10:00 uur

11 feb.: ds. S, Nieuwenhuizen

18 feb.: voorganger nog niet bekend

25 feb.: ds. A, Poldervaart

3 mrt. pastor B. Hendriksen

10 mrt. ds. T. van Prooijen

17 mrt. ds. J. van Baardwijk
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PKN Gemeente Eglise Wallone Breda

Waalse kerk, Catharinastraat 83, 11:00 uur. Vieringen in het
frans op de 2e en 4e zondag van de maand

28 jan.:ds. R. Dewandeler

11 feb.: ds. T. Mahieu

25 feb.: dhr. E. Deheunynck

10 mrt.: ds. R. Dewandeler

Remonstrantse Gemeente Breda
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 of Stadserf 3, 10:30 uur
28 jan.: ds. J. Douwes

5 feb.: Grote Kring, ds. K. Holtzapffel, aanvang 15:00 uur
25feb.:dr.l. Leng Tan

Doopsgezinde Gemeente Breda
Dorpshuis 't Klooster, Jack van Gilsplein 1 Bavel, 11:00 uur
28 jan.: Doopsgezinde Ringdag in Ouddorp (aanvang
10:00 uur; afsluiting rond 16:00 uur)

4 feb.: ds. PF. Thimm

3 mrt.: ds. C. Duhoux-Rueb

17 mrt. Menno Simons lezing door dhr. Hein Stufkens

Ekklesia Breda

Vieringen op de Te en 3e zondag van elke maand in de
Lutherse kerk, Veemarkstraat 11, Breda, om 10:30 uur
4 feb.: F. Ploum

18 feb.: F. Ploum, gastspreker Janneke Stegeman

3 mrt.: F. Ploum

17 mrt.: F. Ploum

Oecumenisch Coventry gebed
Elke eerste vrijdag van de maand, van 12:00- 12:30 uurin
de Stiltekapel van de Grote Kerk Breda

Zorgcentra en Amphia:

Thebe Ruitersbos, vieringen vrijdagmiddag, aanvang 16:00
uur:

16 feb.: mw. E. Bouwmans

15 mrt.: mw. E. Bouwmans

Elisabeth, vieriingen vrijdagmiddag, aanvang 14:00 uur:

2 feb.: mw. E. Bouwmans

1 mrt. mw. E. Bouwmans

De Leystroom, aanvang 14:00 uur:

16 feb.: thema 'Sneeuw’

15 mrt.: thema 'Voorjaar'

Thebe Aeneas

Er zijn geen vieringen in Aeneas. Als u contact wil met de
geestelijk verzorger, kunt u bellen met pastor J. Schilling
(06-2047 6710)

Amphia, Molengracht Breda

Er zijn geen vieringen in het Amphia ziekenhuis. Als u
patiént bent (opgenomen of poliklinisch) of één van uw
naasten is opgenomen, dan kunt u een beroep doen op
de geestelijk verzorgers. U kunt bellen via de Receptie
(076-5951000) en vragen naar de dienstdoend geestel;ijk
verzorger. Of de verpleging vragen te bellen.




Kikker hoort hoe mevrouw Bontje, de kosteres, in
zichzelf loopt te mompelen. ‘Ik moet ook altijd alles
ALLEEN doen. Hebben we nét Kerstmis gevierd en hup,
verzint de dominee weer iets nieuws ... de nieuwjaars-
koffie. De posters hangen al in de kerk! En wie mag het
allemaal regelen, Berna Bontje! Want de vrijwilligers
hoeven niet te werken, ze mogen lekker kletsen, zei de
dominee. En als ik nou eens wegloop?’ Kik schrikt
ervan. Mevrouw Bontje weglopen? Dan wordt de kerk
superongezellig! Alles zal stoffig worden, geen zelf-
gebakken taart meer, de planten gaan dood! Snel hupt
Kik naar de muizen onder het orgel. Hij vertelt hoe erg
het is met de kosteres. “‘We moeten helpen!’ ‘Helpen!’
gillen de muizen. Als ze de keuken insluipen, zit de
dominee net achter een kopje koffie.

Nieuw jaar

kan onvergetelijk zijn,
ljzonder of bewogen,

ook vol afscheid, hartenpijn
en tranen in de ogen.

Maar als het januari wordt,
‘komt nieuwe hoop tot leven,
het oude vuur wordt opgepord,
“wat fout ging wordt vergeven.

Uit de Bijbel

God zegt: Denk niet meer aan wat vroeger is gebeurd,
sta Niet stil bi) hoe het altijd ging.

Waht Lk ga iets nieuws maken. Het schiet ol op,
heb Je dat hniet door? Een weg in de woestijn,
rivieren in het dorre land!

Naar Jesqja $3:18-19 2

I

”L Vergeving 72 % KiK

Mevrouw Bontje zegt nogal boos: 'Nog even over die
nieuwjaarskoffie ...” ‘O ja, Berna, zegt de dominee, ‘JlJ
mag dan ook gezellig koffiedrinken en praten hoor!!
Mijn vrouw en onze kinderen zorgen voor de koffie,
limonade, zelfgebakken koekijes, alles!” Mevrouw
Bontje lijkt een beetje in de war. ‘O, nou, dank u wel.
Als de dominee weg is, wordt het stil. Ze mompelt in
zichzelf... ‘Hm. Alsof IK helemaal niet NODIG ben in de
keuken. Koekjes bakken. Laat MlJ dat toch lekker
doen.” ‘Hoeraaal’, piepen de muizen zachtjes, Ze gaat
niet weg!’ Dan staat mevrouw Bontje energiek op.
‘He. Wat ben ik toch een zeurpiet. Wat leuk eigenlijk!
nieuwjaarskoffie, ook voor mij!’

Laat je nieuwe jaar gezegend :
met tranen in de ogen
van geluk, ontroering, zonneschijn,
omdat we leven mogen
gedragen door de hand van God,
die niet loslaat wat Hij startte.
§ Van oud naar nieuw trekt Hij ons vlot,
! leef het nieuwe jaar van harte!
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