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Meditatie

Als deze S'amen wverschijnt, zitten we al in de
veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en verstilling. We
werken in de vieringen met het thema ‘wat goed dat je er
bent! Een prachtig veelzijdig thema. Als we zeggen ‘wat
goed dat je er bent’ tegen de ander, betekent dat
automatisch dat die ander er helemaal mag zijn,
geaccepteerd wordt in wie hij / zij /die is. En hoe mooi is

het als we de ander zo tegemoet kunnen treden?

In een interview met dominee Blokhuis vertelde hij hoe hij
geraakt was door een tekst die toegeschreven wordt aan
Augustinus over de liefde. De tekst gaat als volgt: Amo
volo ut sis. Als je dat vertaalt staat er: ik heb lief, ik wil dat
jij bent. Blokhuis vertelt dat hij helemaal stil werd toen hij
deze tekst las: ik heb lief, ik wil dat jij bent!

Hij vertelt: ‘wij dachten vroeger niet zo in liefhebben. Het
ging in de kerk over begrijpen, kennen, snappen,
bestuderen. Liefhebben? Daar ging het niet zo over. Maar
dan durven zeggen: ik heb lief. Dat is zo groot. En dan het
tweede deel: Ik wil... wil ik presteren, punten scoren? Nee:
ik wil dat jij bent. Er staat niet ik wil dat jij zo bent of ik wil
dat jij dat doet. Nee, er staat: ‘ik heb lief, ik wil dat jij
bent. Echt onvoorwaardelijke liefde. Dan hoeven we God
dus alleen maar lief te hebben en dat is genoeg.

Thomas Halic betrekt deze woorden van Augustinus op
God. Hij zegt: het interesseert God misschien niet zo zeer
of je gelooft dat hij bestaat. Hij wil maar éen ding: dat je
wilt dat hij er is. Zou je willen dat God er is? Dat is namelijk
wat anders dan dat je gaat bedenken of hij wel kan
bestaan? Zou je het willen, zou je het tof vinden, zou je
het fijn vinden? En als God dan zegt: ik heb lief. Dan kom
je bij die God onder een douche van liefde te staan. Dat is
wat Halic zegt over de tekst: ik heb lief, ik wil dat jij bent.
En kunnen wij dat dan ook? Kunnen wij die douche van
liefde doorgeven door te zeggen ‘ik wil dat jij bent Echt
onvoorwaardelijk lief hebben en dan niet alleen in de
relatie met een partner, maar ook naar anderen. Naar
vrienden, collegas, je kinderen? Dat die ander
onvoorwaardelijk mag zijn wie die is? Hoe vaak gaat dat
niet mis in bijvoorbeeld de relatie tussen kinderen en
ouders. Hoe vaak leggen ouders impliciete verwachtingen
en willen kinderen vanuit hun loyaliteit zich
aanpassen aan deze verwachtingen? Die aanpassing kost
altijd iets, een stukje van jezelf.

neer

Of hoe vaak vinden we gelijk iets van iemand die ons niet
bejegent zoals we zouden verwachten of zouden willen?
Die douche van Liefde dringt zich niet op. Liefde dwingt
niet. Liefde is een stille stem, die heel geduldig blijft
fluisteren tot we er voor kiezen om hem te horen.
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Ik sluit af met de woorden van lied 536 uit Zangen
van zoeken en zien van Sytze de Vries:

Laat de liefde maar gebeuren

als een wonder van het licht,

als een regenboog vol kleuren

door de hemel zelf gesticht.

Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

God verhoede dat eriemand

in de liefde wordt gekrenkt.

Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

Ongestraft mag liefde bloeien,

vrijuit zoeken naar de zon.

liefdes loop verdraagt geen boeien,

laat haar stromen als een bron!
Thijske Fraanje



Leerhuisactiviteiten in de Lucaskerk

Diaconale maaltijd op 27 maart

De traditie is dat we op de woensdag in de Goede Week een Diaconale maaltijd houden in de Lucaskerk. We koken een
sobere maaltijd en de mensen geven een vrijwillige bijdrage. Deze keer is het doel het Annahuis in Breda. Stichting
Annahuis is in oktober 1994 opgericht. Mensen krijgen in het Annahuis een plek, een cor, een stem en indien nodig
praktische ondersteuning. In alles werken we vanuit de presentiebenadering. Dit is een hele persoonlijke manier van
contact, gebaseerd op wederkerigheid en gelijkwaardigheid. De bezoekers en het team hebben een relatie van mens
tot mens, niet van cliént tot hulpverlener. We zijn ooit ontstaan vanuit enkele samenwerkende kerken, wat je vandaag
de dag nog altijd terugziet aan onze aandacht voor zingeving. Onze wortels liggen daarnaast in armoedebewegingen.
Enkele bezoekers van het Annahuis zullen deelnemen aan onze maaltijd en hun ervaringen met ons delen.
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Asitis in heaven

In het kader van het voorjaarsthema MUZIEK! draaien we op 17 april om 20.00 uur de film As it is in heaven, een
Zweedse filmklassieker uit 2004. Een prachtige film om samen te bekijken (ook als je hem als eens hebt gezien)!

Een wereldberoemde dirigent, Daniel Daréus {Michael Nyqgvist), verhuist na een hartaanval naar het dorpje waar hij is
opgegroeid. Al snel klopt het kerkkoortje bij hem aan... Hij weigert eerst, maar laat zich uiteindelijk toch overhalen.
Zijn aanpak — waarbij iedere stem telt! - veroorzaakt de nodige opschudding in het ingeslapen dorpje...

As itis in heaven is een liefdevolle en ontroerende film, waarin grote thema'’s als gemeenschap, liefde, jaloezie, passie,
verlossing en opstanding op een toegankelijke en herkenbare manier terugkomen. Ds Ton van Prooijen leidt de film in
en praat met ons na. Vooraf wordt er gekookt en kun je om 18 uur aanschuiven voor een vegetarische maaltijd. Kosten
£€5,50. Wel vooraf opgeven op de intekenlijst of via www.pknbreda.nl/formulier.

Save the dates:
Woensdag 22 mei: In de voetsporen van de Pilgrim Fathers. Inleider: Carel van Wljk
Zaterdag 1 juni: Excursie naar Leiden "In het spoor van de Pilgrim Fathers"

De flyer met het complete programma is makkelijk te downloaden vanaf de Home Page van onze website
(www.pknbreda.nl). Daar vindt u onder het kopje “Oecumenisch Leerhuis” de link naar de Flyer.  Joyce Rijke



Symposium 'Kerk en Slavernij'

Als je slavernij in de toekomst wilt voorkomen, moet je de geschiedenis kennen en moderne vormen
van slavernij kunnen herkennen. Een stap in die richting is vrijdagmiddag 26 januari gezet met het
symposium Kerk en Slavernij. Voor dit symposium kwamen iets meer dan honderd mensen bij elkaar in
de Markuskerk waar drie sprekers ingingen op de rol van de kerk in het slavernijverleden. De persoon-
lijke verhalen en de wetenschappelijke onderzoeken die naar voren werden gebracht maakten veel los.

Bisschop Karel Choennie van Paramaribo: Witte suprematie

In zijn inleiding vertelt bisschop Karel Choennie van het bisdom Paramaribo over het verhaal van de
Marrons en hoe de geschiedenis van slavernij met al haar gruwelijkheden en vernederingen tot op de
dag van vandaag doorwerkt in de Surinaamse samenleving. Maar ook in Nederland. "De
toeslagenaffaire,” zo stelt de bisschop, “is een voorbeeld dat witte suprematie nog steeds doorsuddert in
de mentaliteit die de slavernij mogelijk heeft gemaakt” Ook noemt hij het Samoaverdrag tussen de EU
en de Afrikaanse landen, de Cariben en de Stille Oceaan. “Het is een handelsverdrag, maar het bevat ook
bepalingen waarin een andere agenda schuilgaat. Het gaat ook over zaken als “sexual education” en
EU-instructies die Surinamers en de andere aangesloten landen ervaren als door het Westen opgelegd.

Professor Heleen Zorgdrager, hoogleraar aan de PThU: Geest van het Christendom
Professor Heleen Zorgdrager, hoogleraar Interculturele Theologie en Missiologie aan de Protestantse Theologische
Universiteit Amsterdam, was de tweede spreker op het symposium. Met de Bredase 'Kwattafabriek’ noemt zij een lokaal
voorbeeld uit het Nederlandse koloniale verleden. Tot aan de 17e eeuw kende Nederland nauwelijks
slavernij. Maar aan het begin van de 17e eeuw kwam daar met de West-Indische Compagnie
verandering in. Zorgdrager illustreert dit met een reeks voorbeelden van voor- en tegenstanders uit die
tijd. Vanuit de kerk zocht men aanvankelijk naar legitimering voor slavernij, maar de kritiek nam steeds
meer toe. Uiteindelijk wint de ‘Geest van het Christendom’ en wordt na aanhoudende kritiek slavernij in
de 19e eeuw afgeschaft. Toch waarschuwt zij voor de erfenis van het superioriteitsdenken. “In hoeverre
werkt dit door in onze tijd, in hoe alle Nederlanders ten opzichte van elkaar staan?”

Pastor Ferdinand Igbeche: Moderne vormen van slavernij

Die laatste vraag pakte pastor Ferdinand Igbeche van Destiny Church International in Breda op. “ledereen schrijft
geschiedenis vanuit zijn eigen perspectief” Maar het is volgens hem belangrijk dat we kritisch kijken naar onze tijd en
beducht zijn op moderne vormen van slavernij. Daarbij noemt hij de verstrekkende gevolgen van
globalisatie. "Zolang er vraag is, zal er aanbod zijn,” redeneert hij. "Daarom zijn we allemaal betrokken,
wie je ook bent!” Bijvoorbeeld door de producten die je koopt. Hij is blij met het symposium. Er is ruimte
om te benoemen waar mensen niet de hele dag over praten, maar wat wel wordt ervaren in het
dagelijks leven. Er zijn niet alleen voortdurend “echos” uit het gruwelijke verleden, maar ook in deze tijd
is slavernij nog steeds over de hele wereld “big business”. Daarom is de stem van de kerk belangrijk.
Maar hij constateert dat we teveel naar binnen gericht zijn en bezig met onze eigen dingen. We laten
ons niet horen in de politiek of in de pers. “Maar de kerk heeft een fundamentele rol als het aankomt op
vrijheid” lgbeche: “Sorry zeggen is niet genoeg. Het vertrouwen moet hersteld worden en daar speelt de kerk van
vandaag, wij allemaal, een belangrijke rol in."

Na de lezingen was er ruimte voor reacties en vragen. Daarbij kwamen onder meer de vormen van slavernij naar voren
waaraan de kerk zich schuldig heeft gemaakt. “Fysieke slavernij,’ aldus Mgr. Choennie, “is te vergelijken met een
mierenbeet. Het doet even pijn en dat was het. Mentale slavernij is als een schorpioenenbeet, en is dodelijk als je er niet
het serum voor vindt.” Pastor Igbeche benadrukte wat in dit opzicht een serum kan zijn, namelijk vergeving. Maar
daarvoor moet wel eerst objectief nagegaan worden wat er vergeven moet worden. In de persoonlijke nagesprekken
klonk bij verschillende mensen opluchting door. “Aan het verleden kunnen we niets veranderen,” klonk een van de
spontane reacties. “Maar een bijeenkomst zoals deze helpt wel om elkaar te verstaan en samen een getuigenis te
geven.!” Het symposium is tot 26 juli 2024 terug te kijken via Kerkdienstgemist.nl (Markuskerk).

De Raad van Kerken in Nederland organiseert op 21 maart (19:30-20:30 uur) een avond over "Kerk en de doorwerking
van het Slavernijverleden” inleiders zijn Bente de Leede (promovendus Universiteit Leiden) en Verry Patty (Theoloog en
dominee Molukse kerk). Locatie is: Kapel Dienstencentrum van de PKN, Joseph Haydnlaan 2a te Utrecht. Ook enline te
volgen, door aanmelden via een mail aan slavernijverleden@gmail.com. Bij de afsluiting gaven de initiatiefnemers,
Morbert Schnell (Bisdom Breda), Lenard Schouten (Mattetskerk / Hart voor Breda-Noord) en Ton van Prooijen aan het
niet bij dit sympoium te laten en hieraan een vervolg te geven.

Verkorte weergave van het bericht op de site van Bisdom Breda



In gesprek met...

... Olga van Gestel-Dekker

Olga is in 2005 in Breda komen wonen in verband met
haar studie aan de KMA. Ze voelde zich welkom bij de
Johanneskerk. Daar heeft ze belijdeniscatechisatie
gevolgd en belijdenis gedaan. Ook haar huwelijk met
Frank is ingezegend in de Johanneskerk.

In die tijd werd ze gevraagd of ze ambtsdrager wilde
worden. Het trok haar niet echt om ouderling te worden.
Ze voelde zich nog te jong met te weinig levenservaring.
Het diaconaat trok wel en zo is Olga is van 2016 tot 2020
diaken geweest in de Johanneskerk. Ze vond het een
mooie commissie die heel goed werk doet.
Indrukwekkend vond ze hoe zorgvuldig en met discretie
de onderwerpen benaderd werden. Onderwerpen als het
schuldhulpmaatje waar andere diakenen een opleiding
voor gingen volgen en de organisatie HIPhelpt,
(onderdeel van stichting de Herberg) die vrijwilligers en
hulpzoekers aan elkaar koppelt, waar fondsen voor vrij
gemaakt worden, kwamen daar aan de orde. Ook aan de
Kerstactie, waar mensen die een steuntje in de rug nodig
hebben een cadeaubon van de Jumbo kregen, heeft ze
goede herinneringen.

Alleen de vele vergaderingen in de avonduren braken haar
best wel op, naast haar fulltimebaan. Daarom is ze gestopt
om in de commissie te blijven maar ze draait nog steeds
mee in het rooster om in de diensten diaken te zijn. Eens
een diaken altijd een diaken.

Wel bleef ze lid van de ZWQ, ook zo'n warme club mensen,
zegt Olga. Het is niet zo dat de ZWO het geloof komt
brengen en daarbij ook een zak met geld. Nee, er wordt
heel goed gekeken wat er nodig is. Ook het aspect
duurzaamheid wordt meegenomen in de keuze voor
projecten. De commissie kijkt heel kritisch wat mensen ter
plaatse doen en waar ze dan mee geholpen zijn. Denk aan
het bijenproject in Zuid-Amerika en het scholenproject in
Kenia.

Olga is lid wvan de bloemengroep, “een echt
vriendenclubje” zegt ze daarover. Per toerbeurt maken ze
een boeket voor in de kerk, dat daarna bij iemand
gebracht wordt, maar vooral de hele kerk versieren met
uitkijkt.
Bloemschikken en planten verzorgen is echt een passie
van haar. Ze heeft zelfs een opleiding gedaan in de
bloemsierkunst. Om ervaring op te doen heeft ze bloemist
Cees van de zaterdagmarkt op het Jan Ingenhouszplein
gevraagd of ze daar zaterdags een boeket mag komen
steken. Klanten vonden dat zo leuk en vroegen of ze zo'n
boeket mochten kopen. Nu helpt ze in de drukke tijden
ook in de kraam. Helaas gaat Cees in het voorjaar met

Kerstmis en Pasen is iets waar ze naar

pensioen en stopt hij na Moederdag met zijn werk. Ze zal
het missen.

Ook in verdrietige tijden is dit een hobby die fijn is. Toen
haar moeder 2 jaar geleden overleed heeft Olga zelf een
mooi bloemstuk gemaakt voor op de kist. In het stuk
verwerkte ze Stephanotis die haar moeder in het
bruidsboeket had gehad. Zo werd het een heel persoonlijk
stuk. Het was erg fijn om dat voor haar moeder te doen.
Ze heeft ook ervaren hoe fijn het is bij een gemeenschap
zoals de Johanneskerk te horen, omdat de mensen heel
erg met haar meeleefden. Ds Saskia van Meggelen heeft
zelfs de uitvaart geleid.

Behalve dat ze creatief is met bloemen en planten maakt
Olga ook graag kaarten, houdt ze wan wandelen,
hardlopen en op reis gaan. Zomers met de caravan en
door het jaar heen op stap naar leuke bestemmingen.
Frank is piloot en dan vlieg je wat makkelijker.

Ook in haar grote tuin is ze veel en graag te vinden. Een
droom is om er een eigen pluktuin van te maken waar ze
straks elk moment van het jaar wat kan pakken aan
bloemen en planten e.d. om het in huis gezellig en leuk te
maken. Voorlopig zullen de bloemen naar de stacaravan
gaan die naast het huis is geplaatst om tot medio oktober
in te wonen. Ze wonen nog niet zo lang in hun huis dicht
bij het Liesbos en ze willen het helemaal naar hun zin
maken. Zoals ze ook hun vorige huis in tien jaar tijd
helemaal verbouwd hebben. Alles in Frank en Olga's
woning staat het komende half jaar in het teken van
slopen en bouwen. De hele beneden verdieping wordt
veranderd en uitgebouwd. Er komt onder meer een
warmtepomp, betere isolatie en een nieuwe keuken.
Joyce Rijke



Algemeen Kerkelijk Nieuws

Uit de kerkenraad

We zijn dit jaar wel erg vroeg weer in de 40 dagentijd. Het is een tijd van inkeer en zeker voor mijzelf een periode waarin
we (selectief) ons dingen ontzeggen op weqg naar Pasen. Zelf ben ik meer en meer deze speciale periode in het jaar gaan
waarderen. De laatste jaren bezoek ik ook een uitvoering van de Mattheus Passion in onze eigen Grote Kerk in Breda.

Maar eerst over wat er speelt in en rond de kerkenraad die 8 februari bij elkaar is geweest. In deze vergadering heeft
Mieke Frankfoorder laten weten dat ze terug wil treden als voorzitter van de kerkenraad, maar wel door wil gaan als
voorzitter van de Johannessectie. Ondergetekende is gevraagd om deze verantwoordelijkheid over te nemen en heeft
dat toegezegd.

We bespreken ook de effectiviteit van onze vergaderingen en besluiten om te gaan werken met een kleiner moderamen
bestaande uit voorzitter, scriba en predikant. Deze bereiden de vergaderingen voor van zowel grote als kleine
kerkenraad.

We constateren dat onze plaatselijke regeling in 2016 voor het laatst is bijgewerkt en we besluiten deze te actualiseren.
Er is een profiel gemaakt van een een mogelijke tweede predikant en we spreken over het samenstellen van een
beroepingscommissie die aan het werk kan gaan op het moment dat we goedkeuring hebben tot beroepen.

Het College van Kerkrentmeesters meldt dat er al door veel gemeenteleden een flinke bijdrage is toegezegd voor 2024,
waarvoor hartelijke dank. Als u nog geen toezegging hebt gedaan, we zouden het erg waarderen, we zouden dan zelfs
op hetzelfde kunnen uitkomen als in 2023.

De diaconie komt met de vraag of we de opvang in de Markuskerk weer open willen stellen voor een gezin tot 6
personen. De vergadering ondersteunt dit voorstel maar begrijpt dat dit het gebruik van het gebouw beperkt en dat dat
soms offers vraagt van ons allen.

We spreken verder nog over veel andere aandachtspunten zoals de Lutherse vesper en de werkgroep Lutherana, de
roosters 2024 en 2025...de zomerdiensten 2024 en 2025 en 30 jaar Lucaskerk.

We zijn weer onderweg naar Pasen, de Goede Week komt eraan, we kunnen en mogen altijd opnieuw beginnen.
Andries van der Vegt

Wij gedenken

We gedenken: Ger van Dooren

Op zondag 25 februari overleed Gerrit Johannes van Dooren. Ger was 85 jaar oud. De
laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit en moest hij steeds meer inleveren. Zijn
betrokkenheid bij onze kerk bleef groot. In de afscheidsdienst lazen we Micha 6:8: ‘Er is
jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te
doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.! Woorden die Ger
typeren. Met veel liefde en trouw heeft hij zich een leven lang ingezet voor kerk en
samenleving. Zo was hij de laatste twintig jaar, na de verhuizing van de Pelgrimskerk
naar de Markuskerk, niet alleen ouderling en voorzitter van het sectieteam, maar ook
een enthousiast redactielid van SAMEN. Jarenlang was hij ook voorzitter van de Bredase
Raad van Kerken, met veel passie voor de oecumene. Altijd goed voorbereid in de
vergaderingen, open, respectvol en genuanceerd in gesprekken en bevlogen en vol
inzet bij alle activiteiten. Met een grote vasthoudendheid bleef hij uitdragen dat kerken
nooit een doel op zichzelf mogen worden, maar vanuit hun boodschap dienend
moeten zijn aan de samenleving, aan vrede en gerechtigheid, dichtbij en ver weg, en
aan heelheid van de schepping. We denken met dankbaarheid terug aan wat Ger voor
ons heeft betekend en wensen Ank, hun kinderen en kleinkinderen en allen die Ger
zullen missen veel sterkte toe. ds. Ton van Prooijen




ﬁ; Protestantse Gemeente
W Breda KERKBALANS 2024

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN!

-
50 }a a r Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van
. morgen kan er alleen zijn als wij ons vandaag daar voor inzetten.
ACt l e Wij zijn dankbaar dat de kerkdeuren weer wagenwijd open kunnen staan na de
coronapandemie. Het is tijd om weer vooruit te kijken zodat we ook in de
Ke rkba la ns toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en
ontmoeting zoeken. Daarnaast kan een goed functionerende kerk steun
bieden in de huidige onzekere wereldsituatie. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig.
Wij hebben daar uw financiéle bijdrage hard bij nodig omdat de inkomsten vanuit de actie KERKBALANS de financiéle
basis vormen voor onze gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiéle situatie belangrijk voor het
voortbestaan van de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een bijdrage vragen.

Ook in 2024 zullen er weer diensten worden gehouden in de Johanneskerk, Lucaskerk, Markuskerk en Grote Kerk. Er zal
veel werk worden verzet door vrijwilligers, ambtsdragers en predikanten ondanks dat het soms moeilijk is om
voldoende menskracht te vinden.

Na de coronapandemie is er weer nieuw leven in de brouwerij ontstaan. Dat zal hopelijk ook bijdragen aan een
levendige onderlinge verbondenheid waardoor niet alleen menskracht bespaard wordt maar ook de gemeenschap
gebouwd wordt en de dienstbaarheid aan elkaar en naar de wereld toeneemt.

En dat als uiting van het leren vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus zoals in de missie van de
Protestantse Gemeente Breda verwoord is.  DIE VERBINDENDE KERK ZIJN WE SAMEN!

Jan Willem vd Wel, kerkrentmeester
Correspondentieadres: College van Kerkrentmeesters Antwoordnummer 10253, 4800 VB Breda

Mocht u geen brief of digitale uitnodiging ontvangen hebben neem dan contact op:
kerkbalans@kerkbalanspgb.nl na 19.00uur: 076-5657975

Op zondag 28 januari 2024 vond in de Michaelkerk de oecumenische viering plaats
in het kader van de Week van gebed voor eenheid van Christenen. leder jaar is er
een ander land dat het thema van de gebedsviering kiest. Dit jaar was dat een
oecumenische werkgroep uit Burkina Faso. Het thema van de viering was 'Heb God lief
en je naaste als jezelf” Het verhaal van de barmhartige Samaritaan werd gelezen,
waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers
25-37).

In Burkina Faso wordt een kalebas gebruikt om water aan te bieden aan gasten die
moe van hun reis aankomen. Het is een gebaar van verwelkoming en gastvrijheid,
zuster- en broederschap. Op symbolische wijze, door het schenken van water in een
kalebas, werd iedereen in de kerk welkom geheten. Aansluitend werd het verhaal
gelezen waarin de Heer aan Abraham verscheen bij de eiken van Mamre en Abraham
zijn gasten verwelkomde met water om hun dorst te lessen (Genesis 18 vers 1-8).
Voorgangers waren ds. Ton van Prooijen en pastoor Richard Lobo.

De leden van de oecumenische Bijbelgroep Regenboog (voor mensen met een
verstandelijke beperking) mochten aan deze viering meewerken o.a. door te lezen uit
de Bijbel, te collecteren en voorbeden te doen. Ook werden een paar liederen uit de
liedbundel van de bijbelgroep gezongen, o.a. Handen heb je om te geven, met als
refrein: Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen.

Het was een fijne viering. De kleuren van de regenboog waren uitbundig aanwezig,
ook door de mooie ramen in de Michaelkerk. De Regenbooggroep kijkt alweer uit naar
een volgende viering. Boukje Flach




Lutherse Vesper

Op uitnodiging van de kerkenraad is op 25 februari 2024 een Lutherse vesper gehouden in de Lutherse Kerk aan de
Veemarktstraat 11 te Breda. Met deze vesper heeft de kerkenraad willen markeren dat wij afscheid hebben genomen
van het gebouw en dit gebouw hebben overgedragen aan de Ekklesia in Breda.

Wat voorafging

Heel in het kort de geschiedenis die hieraan voorafging. Op 20 juni 1618 bencemde de Lutherse gemeente in Breda
haar eerste eigen predikant: Justus Brouwer. In 1777 kocht de Lutherse gemeente de patriciérswoning met de naam
“Repos alieurs” Rust verwachten wij elders” in de Veemarktstraat te Breda. Na een grondige verbouwing werd in 1786
de Lutherse kerk ingewijd in het verbouwde herenhuis.

De Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland is in 2004 samen met de Nederlandse Hervormde Kerk en de
Gereformeerde Kerken in Nederland opgegaan in de PKN. Maar binnen die kerk bleven er Evangelisch-Lutherse
gemeenten bestaan, zo ook in Breda. Door een sterke afname van het aantal leden is de Evangelisch-Lutherse
Gemeente Breda in 2013 samengegaan met de Protestantse Gemeente in Breda.

Op 27 december 2022 is het gebouw door de Protestantse Gemeente Breda overgedragen aan Ekklesia die het
gebouw al vanaf 2015 huurt en voor haar eigen vieringen gebruikt.

Vesper

Ds. M. (Marlies) J.A. Schultz ging in de viering voor. Zij was van 2004 tot 21 april 2013 de laatste predikant van de
zelfstandige Evangelisch-Lutherse Gemeente te Breda e.o. Wij zongen lied 280: Dit huis van hout en steen, dat lang de
stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie ons zijn voorgegaan. De gebeden gaan met
Ekklesia door. Het Luthers geluid in Breda klinkt niet meer als vroeger. Sommige van de Lutheranen hebben onderdak
gevonden in de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland of hebben zich aangesloten bij de Protestantse
gemeente in de plek waar ze leven. Weer anderen zijn lid gebleven van de PGB. Met de vesper is het einde van de
kerkvorm gemarkeerd.

De vesper werd afgesloten met het zingen van het lied van Maarten Luther: Een vaste burcht is onze God.

Aansluitend is gezamenlijk de maaltijd gebruikt.

Henk Harkema




Diaconie

ZWO nieuws BREDA GINNEKEN

In een volle kerk sloten wij op 4 februari in Het Kruispunt Prinsenbeek ons project,
de bouw van klaslokalen, af. We hoorden Bijbelverzen uit 1 Petrus 2: 3-5 met de
oproep ‘Sluit je aan bij Hem, de levende steen, en laat je ook gebruiken als levende S —
steen voor de bouw van een geestelijke tempel’ Onze kerkgemeenschap bestaat uit PRINSENBEEK
levende stenen die bouwen aan een geestelijke tempel. Als volgelingen van Jezus

worden we geroepen om te helpen daar waar hulp nodig is.

De ZWO heeft samen met onze kerkgemeenschappen
geld bijeen gebracht voor de bouw van twee klaslokalen
bij overvolle scholen. De bouw valt onder Stichting Kenia
Scholenproject Prinsenbeek. De stichting werkt de laatste
jaren in het district Kisii, gelegen in Zuidwest Kenia.
Samen met plaatselijke codrdinatoren wordt bepaald
~ ! welke scholen extra lokalen noedig hebben.

Criteria zijn onder anderen dat het schoolbestuur, de
ouderraad en de gemeenschap moeten meewerken. Er
moet grond beschikbaar gesteld worden,
bouwmaterialen zoals bakstenen moeten uit de
omgeving komen en iedereen moet z'n steentje
bijdragen.

De ZWO heeft samen met onze kerkgemeenschappen meer dan € 10.000 bij elkaar gebracht. Deze opbrengst is
voldoende voor de bouw van twee klaslokalen en daarnaast kunnen wij ook nog een bedrag geven voor de inrichting
van de lokalen.

Gemeenteleden, hartelijk bedankt!

Het project is nu afgesloten. We zoeken een nieuw project. U kunt voor een voorstel contact opnemen met een ZWO lid
van uw kerk.
Karin Nelson namens de ZWO-commissie

Noodopvang asielzoekers

Na het plotselinge afscheid van de familie Alrubaiy begin januari en een adempauze van ruim een maand is de
noodopvang in de Markuskerk weer open. De behoefte aan noodopvang is er onverminderd en de vrijwilligers hebben
aangegeven dat ze het zien zitten om de draad weer op te pakken. Dat geldt ook voor de kerkenraad die ermee heeft
ingestemd dat we weer opengaan. Dus hebben we INLIA laten weten dat we vanaf 21 februari weer beschikbaar zijn.
Opnieuw voor een gezin van maximaal zes personen en voor zes maanden.

Al op donderdag 22 februari arriveerden nieuwe gasten, de familie Khalaf. Het gaat om een Irakees gezin, vader,
moeder en vier kinderen in de leeftijd 4 tot 11, twee jongens en twee meisjes. Ze zijn gevlucht uit Irak en na een lange
moeizame tocht, deels te voet in Zuid-Europa, uiteindelijk in Nederland beland. Het zijn Yezidi's, een monotheistische
religie voortkomend uit Indo-Iraanse tradities. Yezidi's hebben te maken gehad met geweld en vervolging, met name
door Islamitische Staat (15). Nederland heeft de situatie van de Yezidi erkend als genocide.

De eerste kennismaking heeft inmiddels plaatsgevonden en onze contacten met onder andere school, taalles en

huisarts worden weer opgepakt. Er zijn schoenen, pantoffels en slippers gekocht en een voetbal. De familie is blij met

de opvang in de Markuskerk. We heten hen van harte welkom en hopen dat ze een goede tijd bij ons mogen hebben.
Namens TOM-LJ (Team Opvang Markuskerk/Lucaskerk/Johanneskerk)



STICHTING

INLIA

Ik moest op zoek naar een plek waar ik welkom was Fataarian

Met z'n keurige bloesje en colbertje, z'n hippe hoedje en strak verzorgd baardje is de 25-jarige Al Sayed Ali een
opvallende verschijning in 'Het Wapen van Vries' in de gemeente Tynaarlo. Al ruim een jaar vangt INLIA in dit
voormalige hotel asielzoekers op omdat het aanmeldcentrum Ter Apel overvol zat. Wie zijn deze mensen en hoe
brengen ze hun tijd door terwijl ze wachten op hun asielbesluit? Een portret van een van de gasten.

Al Sayed Ali leert gitaar spelen en sport veel om de nare dingen te vergeten. Het maakt z'n hoofd leeg en sporten “geeft
een kick”. Hij is nog een kind als het gezin uit Syrié vlucht en de gezinsleden in Turkije werk vinden. Ali op den duur ook;
hij stukadoort, schildert en verkoopt ijsjes. “Maar het was gevaarlijk in Turkije. De mensen vinden dat je hun banen
afpakt.” Hij wordt ongelukkiger en ongelukkiger. “lk moést daar weg. ledereen haat je, wat je ook doet. lk moest op zoek
naar een plek waar ik wel welkom was.”

Lopend van land naar land

Hij gaat alleen, zwerft wekenlang door Europa.
Met een diepe zucht: “Dat duurde heel lang. Het
was heel moeilijk. Langzaam, land voor land.
Lopend door bossen, door de bergen. Soms kon
je even meeliften, maar ik heb vooral heel veel
gelopen! Uiteindelijk komt hij aan in Zwolle.

Op het station stapt hij op de politie af en vertelt
dat hij vluchteling is. De agenten helpen hem in
Ter Apel te komen. Al Sayed Ali: "Ik was bang dat
ik buiten moest slapen, maar toen ik er was,
hoefde niemand dat. Ik hoorde nare verhalen
over Ter Apel, over vechtpartijen en stelen, maar .
dat heb ik niet meegemaakt”

Onzekerheid en eigenwaarde

Na wat dagen verhuist Ali naar het hotel in Vries.
En toen stond de tijd stil. “De mensen van INLIA
en het hotel zorgen goed voor ons. Maar ik
wacht nu al een jaar op een beslissing. Zo lang in onzekerheid is niet fijn. Maar ik accepteer het en geloof echt dat de
overheid zijn best doet”

Wordt hij er wel eens boos over? “Dat mag niet van mezelf. Dan maak je jezelf gek. Ik moet mezelf helpen dus zoek ik
afleiding. |k leer gitaar spelen en sport graag; kickboksen!” Zijn ogen stralen: “lk train zo vaak ik kan, met een
Nederlandse trainer. Ik heb al aan een grote wedstrijd meegedaan, heerlijk. In het kickboksen vindt Ali waardering en
eigenwaarde, zo belangrijk nu zijn leven stil ligt. “Het is zo geweldig. Het is het beste medicijn. In het Nederlands is daar
zo'’n mooi woord voor: prachtig!”

“Geld is niks”

Zodra hij een verblijfsvergunning krijgt wil hij zijn eigen stukadoors- en schildersbedrijf beginnen. “lk heb in Turkije
gestuukt en geschilderd, dus ik weet dat ik dat goed kan. En hier zitten veel mensen lang te wachten op een goede
stukadoor, ik weet dat er veel werk is” Hij loopt vaak aan tegen de misvatting dat mensen zoals hij naar Nederland
komen voor het geld.

“Geld is niks. Overal in de wereld kun je werken en geld verdienen. Het gaat om geluk, wederzijds respect, vrienden
maken. Dat is veel belangrijker” Hij vindt Nederland een fijnere plek dan Turkije. “Hier zijn de mensen veel vriendelijker.
En als ze je niet aardig vinden, doen ze hun best dat niet te laten merken

“lk hou van de uitdrukking: het glas is halfvol. Al bijna een jaar hoop ik dat de procedure klaar is en ik eindelijk mag gaan

werken. Maar het hoort erbij en boos worden heeft geen zin. Het glas is halfvol!”
Margot de Jong
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Paasgroeten
Dit jaar geen Paasgroeten van de voorgangers van onze drie gemeenten, maar groeten
. N s gn e . (&)
van U persoonlijk aan gemeenteleden in Wismar en Arad. Paasgroeten die u op 3 maart J3TvNoov!

aangereikt werden en die tot uiterlijk 17 maart weer bij mij ingeleverd kunnen worden.
Dan zijn ze op tijd op de plaats van bestemming en kunnen ze op de Paasmorgen aan de mensen daar uitgereikt
worden. En al die groeten vormen zo weer kleine draadjes van verbondenheid!

Transport - B ehon

Q‘._ ountwsueca |}

Op het moment dat ik dit schrijf is het nog niet zo ver, maar als u dit onder
ogen krijgt zijn Theo Oldenburger en Arjen de Bruin alweer terug uit Arad.
Op zaterdag 16 maart gaan we, hopelijk met behulp van vele handen, de
vrachtwagen weer laden. Geen volle vrachtwagen meer, dat is verleden tijd,
maar nog genoeg spullen die men daar goed kan gebruiken. Als het allemaal
gaat lukken gaan zij zondag rijden en zijn zij op maandag of dinsdag in Arad.
Een volgend keer hoop ik u hierover nog meer te kunnen vertellen.

Drogisterijartikelen

De jaarlijkse inzameling van drogisterijartikelen heeft op zondag 10 maart weer plaatsgevonden in de gezamenlijke
dienst van Lucas- en Markuskerkgemeente, in deJohanneskerk en in de Protestantse Gemeente van Ginneken. Mooi om
te zien wat u allemaal meebracht! En alles kon gelijk mee met de vrachtwagen en is daar al ter plekke. Groot is hun dank
voor dit alles! Niet alleen omdat zij dit zomaar van u mogen ontvangen, maar meer nog dat zij weten dat er hier mensen
zijn die aan hen denken. Een stukje verbondenheid over de grenzen heen!

Namens het Kindertehuis en het bejaardentehuis heel erg bedankt!

Nieuwe honing, handcréme, voetencréme en lippenbalsem uit Arad
Met de vrachtwagen komt er weer de nodige honing naar Breda en kunnen we deze weer een keer bij u na de dienst aan
de man-vrouw brengen. Houdt u SamenopZondag maar in de gaten.
Bestellingen via: w.frankfoorder@hccnet.nl of bel 5146523
Mieke Frankfoorder (vz)
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Gastvrij Geloven

Tekst en beeld: Dick Vos

“Juist het geheel maakt het hier zo bijzonder.
God dienen door het bidden van de getijden,
maar ook door gastvrij te zijn — door met een
open hart en een welwillend oor de ander te
ontmoeten.” Als vrijwilliger is Margé Buitinga-
Ploegman secretariaatsmedewerker en
vrijwilligersrecruiter bij klooster Nieuw Sion in
Diepenveen, "Daarbij de rust en de stilte die
hier heersen en de grote saamhorigheid onder
de vrijwilligers die het klooster in stand willen
houden. De gebouwen en de tuinen, maar vooral
de dagelijkse gebeden.”Het voortzetten van

de getijden was de voorwaarde waaronder de
jonge ocecumenische kloostergemeenschap het
complex kon overnemen van de cisterciénzer
monniken die in 2015 naar Schiermonnikoog
verhuisden.

Gebed brengt je dichter bij God, stilte brengt je
dichter bij jezelf, arbeid brengt je dichter bij de
natuur en gastvrijheid brengt je dichter bij je
medemens, leert een infogram in de museum-
gang. De Regel van Benedictus nalevend, geeft
de gemeenschap invulling aan gastvrijheid door
de kerk, de tuin en de bidkapel open te stel-

len voor wie maar langskomt. Bij de viermaal

g -."_‘.‘3':.!#_\

BIDDEN EN ONTMOETEN

Klooster Nieuw Sion

daagse getijden is iedereen welkom, net als bij
de koorvespers die elke vierde zondag in de
maand gehouden worden. Het gastenhuis is
beschikbaar voor groepen en individuen, en er
zijn workshops, themadagen, kloosterdiners en
andere activiteiten. In de koffieschenkerij in de
oude buitenkapel is onder meer het bier verkrijg-
baar dat in het klooster gebrouwen wordt.

De gemeenschap wordt gevormd door ruim
twintig bewoners en bijna 200 vrijwilligers die
her en der in het land wonen. Tijdelijk onder-
dak biedt het klooster aan een aantal jongvol-
wassenen die zoekende zijn op de grens van
thuis en wereld. “Heel bijzonder eigenlijk, dat
zich doorgaand mensen melden die zich bij ons
willen aansluiten’, vindt Margé. Deels kennen ze
het klooster uit het verleden, weet ze. Anderen,
soms wat ontkerkelijkt, verblijven graag in een
omageving waar het geloof centraal staat.
www.nieuwsion.nl

Gastvrijheid brengt je
dichter bij je medemens




Rondom de wijkkerken

Vanuit de Markus- en Lucaskerk

Op weg naar Pasen

In deze veertigdagentijd volgen we twee sporen, die elkaar
soms kruisen: een spoor met lezingen uit Jeremia en een
spoor met lezingen rond het kinderproject ‘Wat goed dat
jij er bent!” Af en toe kruisen de sporen elkaar. Samen
komen ze uiteindelijk uit bij Pasen! Al een paar keer is
Jeremia zelf onze kerk binnengestapt om onze viering te
onderbreken met een betoog dat aan het denken zet. Dat
zal hij nog wel even blijven doen...

Palmpasen (24 maart) vieren we als drie kerken samen in
de Johanneskerk. De kinderen zijn die zondag in de
Laurentiuskerk in Ginneken.

In de Goede Week die volgt is er op woensdag in de
Lucaskerk een diaconale maaltijld met aansluitend een
vesper. In de viering van Witte Donderdag (Lucaskerk
19:30 uur) zingt de cantorij van de Markuskerk uit het
oratorium 'Als de graankorrel sterft. De cantorij van de
Lucaskerk vervolgt dit in de oecumenische viering van
Goede Vrijdag (ook in de Lucaskerk om 19:30 uur). De
Paaswake op Stille Zaterdag - een gezamenlijke viering van
de drie kerken — begint om 21:00 uur. Wakend, lezend,
zingend en biddend verwachten we het licht van Pasen.
Aan deze viering doen vier jonge zangers van YRDV mee,
het koor dat ook meewerkte aan de Choral Evensong in de
adventstijd.

Op Eerste Paasdag is er in beide kerken een feestelijke
Paasviering, met in de Lucaskerk Lucas 8 en in de
Markuskerk de cantorij.

Thijske Fraanje, Hanny den Ouden en Ton van Prooijen

Sectieteam Lucaskerk/Markuskerk

kort verslag van de vergadering d.d. 20 februari 2024

Op deze in de Lucaskerk gehouden vergadering is met
elkaar gesproken over de stand van zaken m.b.t. de
kerkgebouwen. Het blijkt dat de eerder ontstane onrust
over de financiéle situatie binnen de PGB door de nieuwe
plannen grotendeels lijkt te zijn weggenomen. Er wordt
binnenkort geworven voor een extra predikant, al blijken
nieuwe predikanten niet voor het opscheppen blijken te
liggen.

Er is gesproken over de Kerstviering van 24 december jl. in
de Grote Kerk, mede n.awv. een schriftelijke evaluatie,
waaruit blijkt dat de meesten van mening waren dat het
fijn was dat er veel mensen op af zijn gekomen, maar dat
de dienst zelf weinig diepgang en nauwelijks een
christelijke klank had. Voor een eventuele kerstnachtdienst
in 2024 zal dat echt anders moeten.

Verder is gesproken over de uitkomsten van de evaluatie
van de samenwerking tussen LK en MK, waarover u meer
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leest in het wverslag van
Carolein Kasse in 5Amen.

Over een andere evaluatie,
die van Samen kerk in
uitvoering (avond van 24

januari jl.), is uitvoerig
gesproken. Die discussie
heeft ook een aantal
actiepunten  opgeleverd,

zoals het inschakelen van
de Grote Kerk bij het !
bieden van een “plek voor
je  wverdriet” en  het
zichtbaarder maken wvan
de activiteiten
werkgroepen., als ook het
aandacht schenken aan

van

het werk aan een “Kerk voor jong en oud”.

Er is ook gesproken over het lustrum dat de Lucaskerk in
het weekend van 8 en 9 juni a.s. hoopt te vieren. Er zijn al
diverse plannen en activiteiten ingepland, zoals een
wijkactiviteit op 8 juni en een PGB-brede dienst op 9 juni
met de parochie en andere kerkelijke groeperingen die
gebruik maken van de Lucaskerk.

Er is besloten om met de Pinksterdienst 2025 weer aan te
sluiten bij (de openlucht-viering van) de Johanneskerk en
om op de eerstvolgende vergadering van de sectieteams
te spreken over de opzet van de Startzondag in september.

Tenslotte is gesproken over de dienst van zondag 25
februari waarin een drietal ambtsdragers (Hetty wvan
Elburg, Rolf Harold Wessels)
herbevestigd en vier ambtsdragers afscheid nemen (Corrie
de Zwart, Reinier Rijke, Wim wvan der Giessen en Rob
Snijders). Zie bijgaande foto, waarop Andries hen in de
dienst van 25 februari jl. toespreekt, maar ook vertelt dat
wij in de PGB dringend op zoek zijn naar nieuwe
ambtsdragers. Paul Vlgardingerbroek

Boertien en wordt




Enquéte samenwerking Lucaskerk en Markuskerk

Sinds een jaar of twee werken de Markus- en Lucaskerk nauwer samen. Aanleiding hiervoor is het vertrek van drie
predikanten, financiéle zorgen en een teruglopend aantal ambtsdragers en vrijwilligers.

De samenwerking bestaat uit gezamenlijke kerkdiensten en vergaderingen van sectieteams en werkgroepen. Ook zijn er
al gezamenlijke leerhuisactiviteiten. Dit alles in samenwerking met ds. Ton van Prooijen en de pastoraal medewerkers
Hanny den Ouden en Thijske Fraanje. Dit verloopt in goede harmonie en tot tevredenheid van beide sectieteams.
Tegelijkertijd bestond bij de sectieteams de behoefte om de mening van de gemeenteleden te peilen, aan de hand van
een anonieme enquéte. Hierin kon men aangeven hoe men de samenwerking ervaart. Hieronder een korte
samenvatting van de uitkomsten:

» De enquéte is twee keer in Samen op Zondag gepubliceerd, en door 40 mensen ingevuld;

- Ruim 75% van de respondenten is 61 jaar en ouder;

- lets meer Lucaskerk- dan Markuskerkleden hebben de enquéte ingevuld;

- Alle respondenten beschikken over eigen vervoer. Het merendeel is op de hoogte dat er een vervoersregeling bestaat;

= Sinds de beide kerken samenwerken gaat 70% naar beide kerken. Een enkeling geeft aan zich minder thuis te voelen, of
vindt de afstand of aanvangstijd niet prettig. Een kwart benoemt dat men de zondag zo nu en dan graag op een andere
manier besteedt:

- Het vergroten van de betrokkenheid bij de kerkdiensten is voor twee derde van de respondenten niet nodig, het is goed
zoals het is. Voor een kwart zouden andersoortige vieringen de betrokkenheid doen vergroten. Een enkeling benocemt
meer, een ander minder, gastpredikanten, alsmede meer variatie in de muziekkeuze;

«Voor het vervolg van de samenwerking tussen beide kerken geeft 60% aan dat dit nog intensiever mag, ook
gezamenlijke diensten tijJdens hoogtijdagen. De helft geeft dit ook aan voor gezamenlijke activiteiten, zoals
leerhuisavonden, maaltijden, Heartedge. Een derde vindt de samenwerking prima zoals die nu is;

- Mochten beide kerken tot een intensievere samenwerking komen, dan geeft 50% aan van plan te zijn om vaker een
gezamenlijke activiteit te bezoeken. Voor 45% van de respondenten geldt dit niet, zij geven aan deze activiteiten toch al
niet vaak te bezoeken.

= Veel mensen hebben gebruikgemaakt van de ruimte om nog enkele opmerkingen toe te voegen, en ca. de helft van de
respondenten heeft zijn/haar adresgegevens achtergelaten voor een eventuele nadere toelichting op de antwoorden.

In de sectieteams zijn de resultaten van de enquéte op 20 februari besproken, en zijn de eerste voorzichtige conclusies
getrokken. We zien dat de gemiddelde leeftijd van de betrokkenen betrekkelijk hoog is, we denken dat we in onze
samenwerking op de goede weg zitten, en nemen de bevindingen mee bij het inroosteren van predikanten.

MNamens de sectieteams van de Lucas- en Markuskerk, W pa——
Carolein Kasse (notuliste) o (_)
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Vanuit de Johanneskerk 'dl
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Nieuwe diaken d.
Het sectieteam van de Johanneskerk is blij u te kunnen : & i ’
meedelen dat op 24 maart (Palmpasen) in de Breda-brede - 3
dienst dhr. Jan van Gunsteren bevestigd zal worden als
diaken.

Pastoraat
Als u bezoek wilt voor uzelf of voor iemand in uw omgeving, kunt u met mij contact opnemen. Dit geldt ook bij
onverwachte ernstige situaties of bij overlijJden. Samen overleggen we dan wat de mogelijkheden zijn.

De wijkraad van de Johanneskerk wenst u allen Vreugdevolle Paasdagen toel
Mieke Frankfoorder (tel.06-24705414)



Wat kan de kerk voor jou en je familieleden betekenen na overlijden

In de bijeenkomstenreeks Vaarwel die wij vorig jaar twee
keer verzorgden kwam een vraag van gemeenteleden
veelvuldig naar voren, namelijk hoe de uitvaart van jezelf
of je partner vorm te geven als je kinderen niet (meer)
kerkelijk zijn. Het woelt voor wvelen als een dilemma.
Je bent je leven lang kerkelijk betrokken geweest, net als
je partner. Je geloof en het deelzijn van de kerkelijke
gemeenschap betekenen veel voor je. Je kinderen zijn al
lang geleden afgehaakt. Ze zijn vervreemd geraakt van de
kerkelijke taal en gebruiken, en ze zullen de woorden,
liederen en gebeden bij een kerkelijke uitvaart niet als
betekenisvol en troostend ervaren (en misschien zelfs wel
als storend en belemmerend). Enerzijds wil je dat de
uitvaart recht doet aan wie jij of je partner was, anderzijds
wil je dat je kinderen op een voor hen zinvolle manier
afscheid kunnen nemen van hun moeder/vader.

Dit stuk is bedoeld om u te informeren dat er binnen de
kerk veel mogelijkheden zijn om op een passende manier
invulling te geven aan een uitvaart, misschien wel meer
dan je dacht.

Maak je kinderen deelgenoot van je dilemma: recht doen
aan hen én aan de overledene.

Maak je kinderen deelgencot van het dilemma dat je
voelt. Leg hen voor dat je hen recht wilt doen - het gaat
immers om han moeder/vader, oma/opa -, maar dat
geloof en kerk een wezenlijk deel waren van het leven van
jou en je partner. Bovendien, je bent er zelf ook nog en
voor jouzelf is het kerkelijke aspect, hoe dat ook vorm
krijgt, van belang, net als de betrokkenheid van de
kerkelijke gemeenschap.

In de kerk is elke uitvaart maatwerk en zijn alle wensen
bespreekbaar

We zetten hier zes opties op een rij. Vaak wordt er gekozen
voor optie 1 of 3, maar met alle opties hebben we de
afgelopen jaren ervaring opgedaan en ze bleken allemaal
op een zinvolle manier ingevuld te kunnen worden.

OPTIE 1: Je kiest voor een kerkdienst in de kerk, met min of
meer de gebruikelijke uitvaartliturgie. De predikant/pastor
leidt deze dienst. In de dienst (meestal aan het begin)
geven we volop ruimte aan de inbreng van de kinderen
en kleinkinderen: gesproken woord, maar ook muziek. Je
kunt overwegen om helemaal geen kerkliederen te
zingen, maar alleen muziek te laten horen.

OPTIE 2: Het afscheid vindt wel plaats in de kerk, maar het
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is geen kerkdienst. De predikant/pastor heeft de regie,
maar draagt geen toga en opent niet met gebed. Zij/hij
heet de mensen welkom, spreekt inleidende woorden, is
betrokken bij mogelijke rituelen en verbindt de

verschillende onderdelen met elkaar.
onderdelen wordt door haar/hem zelf ingevuld, namelijk
het 'kerkelijke stukje, waarin de kerkelijke betrokkenheid
van de overledene aan bod komt, waarin een bijbeltekst
gelezen wordt en er een gebed en/of een lied kan klinken.
OPTIE 3: Hetzelfde als optie 2, maar dan is de locatie niet

Een wvan die

de kerk, maar de aula van het crematorium of een andere
ruimte.

OPTIE 4: De opzet is min of meer die van optie 2 en 3, maar
iemand anders leidt de
uitvaartcentrum, een ritueelbegeleider, een familielid. De
predikant/pastor komt alleen naar voren bij het kerkelijke
onderdeel.

OPTIE 5: Je merkt dat de weerstand tegen kerkelijke
betrokkenheid bij de uitvaart bij (één van) de kinderen zo
groot is dat je besluit om de inbreng van de
predikant/pastor helemaal achterwege te laten. In dat

‘dienst”: iemand van het

geval kun je ervoor kiezen om in samenspraak met de
predikant/pastor wat uitgebreider te gedenken op één
van de zondagen na de uitvaart in de kerkdienst en
daarvoor kun je,
uitnodigen.

OPTIE 6: Je kiest er, net als bij optie 5, voor om geen
predikant/pastor te betrekken bij de uitvaartplechtigheid,

als je dat wilt, ook familieleden

maar je spreekt met haar/hem af om in de dagen
voorafgaand aan de uitvaart een wake te houden op de
plek waar de overledene ligt opgebaard, thuis of in het
uitvaartcentrum. Er wordt een psalm en/of een andere
bijbeltekst gelezen, er wordt gebeden, en zo mogelijk
gezongen. Hierbij kun je een kleine kring wvan
familieleden/gemeenteleden uitnodigen.

In de bijeenkomstenreeks Vaarwel hebben we ook vaak
gesproken over het belang van voorbereid-zijn op je
eigen en/of die van je partner, en de
wenselijkheid om vrijuit hierover te kunnen spreken met

uitvaart

anderen. Mocht je dat niet kunnen/willen met je
dierbaren maar er wel behoefte aan hebben, voel je dan

uitgenodigd voor een gesprek hierover met een van ons.

Ton van Prooijen en Hanny den Ouden



Beemdhuis
Op 22 december vond er een bijzondere cecumenische Kersthijeenkomst plaats in de Lucaskerk. We vierden Kerst met
de bewoners uit het Beemdhuis met hun familie, staf en vrijwilligers.
In het Beemdhuis wonen mensen met dementie. Op een wijkbijeenkomst van ‘Netwerk Haagse Beemden' ontmoetten
we personeel van het Beemdhuis en we kwamen met elkaar in gesprek. In het Beemdhuis werd een echte Kerstviering
gemist! Samen met de activiteitenbegeleiders van het Beemdhuis bespraken Lucaskerk en de parochie hoe we een
kerstviering voor mensen met dementie het beste konden vormgeven. En dat is gelukt! We zongen bekende
kerstliedjes, we luisterden naar het Kerstverhaal, gedichten en liederen, mede voorgedragen door bewoners. Het mooie
orgelspel van Monique Tonino en de vioolmuziek van Naomi van Doorn droegen bij aan de sfeervolle kerstviering.
Gedenken kreeg ook een plaats. Er werden kaarsen aangestoken voor hen die gemist werden of om wie zorgen
bestonden.
Na afloop was er een gezellig samenzijn met warme chocolademelk en een kerstcake gebakken door het Beemdhuis.
Er kwamen veel positieve reacties op de viering en op de wijze waarop bewoners actief betrokken waren. Voor de
thuisblijvers was de viering online te volgen. Ock een aantal leden van de gemeente en de parochie namen deel aan de
viering. Speciale dank gaat uit naar de facilitaire dienst die dit alles mede mogelijk maakten!
We zijn blij dat we vanuit de Lucaskerk het licht op deze manier konden laten schijnen!
Op basis van de enthousiaste reacties van het Beemdhuis is besloten om op 22 december 2024 opnieuw de bewoners
te mogen ontvangen voor een Kerstviering in de Lucaskerk. De viering zal ook openstaan voor belangstellenden uit de
Lucaskerk en de parochie.

Thijske Fraanje, Lia van Hooijdonk, Mariette van Dueren, Agnes Oomen, Astrid Nooij, Dick de Man

Overzicht activiteiten voor kinderen en jeugd 17 maart tot en met 27 april 2024

Kindernevendienst Gespreksgroep Kerk op schoot Basis catechese Familietafel
Datum Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed
19" en 2° klas
basisschool middelbare school | 0-4 jaar groep 7T&8
70 17 mrt MK/ Jessica Wassenaar
wrij 22 mrt VA/Evelien de Kruifff | MK/Thijske/Dick/Mark
GEK/Nynke
Cnossen/Palmpaasstokken
za 23 mrt maken
GK/Nynke Cnossen/fo.a.
Palmpaasstokken uitdelen in
0 24 mrt Verpleegtehuis
MEK/Wendy van
70 31 mrt Oosten bru&ge,‘Pasen
wrij 5 april VA/Evelien de Kruijff
Z0 7 apr LK/Sonja van der Kraan
o 14 apr MEK/Jessica Wassenaar
wrij 19 apr VA/Evelien de Kruijff
70 21 apr JK/Wendy van Costenbrugge
VA= via groepsapp
Locaties | nader te bepalen GK = Laurentiuskerk {Ginneken) | JK=Johanneskerk | MK= Markuskerk | GrK = Grote Kerk LK = Lukaskerk




Paasquiz

Door: Marjet de Jong

WAT WEET JIJ OVER PASEN?

Wat vieren we met Pasen, de opstanding, de
verrijzenis, de herrijzenis? Elk woord is in dit geval
goed, want kerken hebben hun eigen idioom.
Inonderstaande paasquiz is maar één van de

vier voorgestelde antwoorden juist. Doe de quiz
(als een wedstrijd samen met huisgenoten, of
stilletjes voor jezelf) en ontdek én verbreed je
kennis over Pasen!

1. De Goede Week begint ...
a. opWitte Donderdag

b. op Aswoensdag

¢. op Palmzondag

d. optweede paasdag

2. Het woord Pasen is voortgekomen
uit...

a. hetwoord passie (lijden)

b. hetwoord Pesach/Pascha {Joods/Latijn)
¢. hetwoord passover (Engels}

d. hetwoord paas-hen

3. De datum van het christelijke paasfeest wordt

bepaald ...

a. door de samenwerkende kerken, tien jaar vooruit

b. door de kosmos: het is de eerste zondag na de
eerste volle maan in de lente

¢. door een ander feest: het is vijftig dagen voor
Pinksteren -

d. door een volkstraditie: /-
hetisdeeerste zondag
van april

&‘

4, De paasvakantie bestaat in het onderwijs niet
meer, in plaats hiervan kwamen . ..

a. de wit- en paarsvakantie

b. de voorjaars- en meivakantie

¢. de bloesem- en tulpvakantie

d. de camavals- en oranjevakantie

5.0p verzoek van wie werd het graf van Jezus
beveiligd, volgens het Matteiisevangelie?

a. Jozefvan Arimatea

b. Pontius Pilatus

¢. Jezus'moeder en zijn broeders

d. Hogepriesters en farizeeén

6. Volgens het Johannesevangelie spreekt Maria

Magdalena op paasmorgen in de tuin achtereen-

volgens met:

a. de Romeinse wachters; een engel; Petrus en
Johannes

b. twee andere vrouwen; twee engelen

t. Petrusen Jezus'geliefde leerling; twee engelen;
de opgestane Jezus

d. Petrus en Johannes; twee in het wit geklede man-
nen; de tuinman

7. Inde traditionele paaswake klinken de
belangrijkste verhalen uit de heilsgeschiedenis.
Hoeveel Bijbellezingen staan dan op het
programma?

a. Drie

b. Negen

¢. [eventien

d. Zes

8. Tot welke datum mag de paaskaars ‘officieel’

in de zondagsliturgie worden ontstoken?

a. Tot Pinksteren en bij bijzondere gelegenheden

b. Tot de laatste zondag voor de Advent

¢. Tot de eerste zondag na de eerste nieuwe maan in
de zomer

d. Tot en met de volgende Palmzondag

e
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Vieringen 17 maart t/m 28 april

Protestantse Gemeente Breda

U kunt onze vieringen ook digitaal volgen via de website
van de PGB: www.pknbreda.nl/actueel/vieringen

Lucaskerk, Tweeschaar 125, aanvang 10:45 uur
28 mrt.: ds. T. van Prooijen. Gezamenlijke viering met
Markuskerk. Witte donderdag, maaltijd van de Heer,19:30
uur

29 mrt.: pastor T. Fraanje en pastor P. van Gurp.
Oecumenische viering, gezamenlijk met Markuskerk.
Goede vrijdag, 19:30 uur

31 mrt.: ds. T. van Prooijen, 1e Paasdag

7 apr.: ds. T. van Prooijen. Gezamenlijke viering met
Markuskerk

14 apr. ds. T. van Prooijen. Gezamenlijke viering met
Markuskerk

Markuskerk, Hooghout 96, aanvang 10:00 uur

17 mrt.: ds. T. van Prooijen. Gezamenlijke viering met
Lucaskerk

30 mrt.: ds. T. van Prooijen. PGB-brede viering. Stille
zaterdag, 20:30 uur

31 mrt.: pastor T. Fraanje, 1e Paasdag

14 apr.: ds. T. van Prooijen. Gezamenlijke viering met
Lucaskerk

28 apr..: ds. T. van Prooijen. Gezamenlijke viering met
Lucaskerk

Johanneskerk, Dreef 5, aanvang 10:00 uur

17 mrt.: ds. N. van Splunter (Rotterdam)

24 mrt. ds. T. van Prooijen. PGB-brede viering. Palmzondag
28 mrt.: ds. N. van Splunter (Rotterdam). Witte donderdag,
19:30 uur.

29 mrt. ds. M.G. Wagenvoorde. Goede vrijdag, 19:30 uur
31 mrt.: ds. A. Rolfes (Rotterdam). 1e Paasdag

7 apr.: ds. M.G. Wagenvoorde

14 apr.: ds. D. Smink (Alblasserdam)

21 apr.: ds. W. Wiersma (Sliedrecht)

28 apr.: ds. M.G. Wagenvoorde

Protestantse Gemeente Ginneken
Duivelsbruglaan 1, aanvang 10:00 uur

17 mrt. ds. J. van Baardwijk (Amersfoort)

24 mrt.: ds. K. Blei (Haarlem)

25-27 mrt.: Avondgebed, 19:00 uur

28 mrt: ds. A. Poldervaart. Witte donderdag, 19:30 uur
29 mrt: ds. A. Poldervaart. Goede vrijdag, 15:00 uur
30 mrt.: ds. A. Poldervaart. Stille zaterdag/Paaswake, 21:00
uur

31 mrt: ds. A. Poldervaart. 1e Paasdag

7 apr.: ds. G.PTh. Bosma

14 apr.: ds. H. ten Thije

21 apr.: ds. M.P.C.F. Lanooy

28 apr.: ds. A. Poldervaart
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PKN Gemeente Eglise Wallone Breda

Waalse kerk, Catharinastraat 83, 11:00 uur. Vieringen in het
frans op de 2e en 4e zondag van de maand

24 mrt.: dhr. E. Deheunynck

14 apr. ds. R. Dewandeler

28 apr.: ds. G. Quenon

Remonstrantse Gemeente Breda
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 of Stadserf 3, 10:30 uur
31 mrt.: ds. K. Holtzapffel. Pasen

15 apr.: ds. K. Holtzapffel. Grote Kring, 15:00 uur

28 apr.: ds. P. Galema

Doopsgezinde Gemeente Breda
Dorpshuis 't Klooster, Jack van Gilsplein 1 Bavel, 11:00 uur
28 mrt.: ds. AA. Rijken. Avondmaal, 19:30-20:30 uur

7 apr..ds. T. Smink

Ekklesia Breda

Vieringen op de 1e en 3e zondag van elke maand in de
Lutherse kerk, Veemarkstraat 11, Breda, om 10:30 uur
17 mrt.: F. Ploum

29 mrt.: F. Ploum. Goede vrijdag, 20:00 uur

30 mrt.: F. Ploum. Stille zaterdag, 20:00 uur

7 apr..F. Ploum

21 apr.: A.van Heusden

Oecumenisch Coventry gebed
Elke eerste vrijdag van de maand, van 12:00 - 12:30 uur in de
Stiltekapel van de Grote Kerk Breda

Zorgcentra en Amphia:

Ruitersbas, vieringen vrijdagmiddag, aanvang 16:00 uur:
19 apr.: pastor L. van der Wel

Elisabeth, vieriingen vrijdagmiddag, aanvang 14:00 uur:

5 apr.. mw. E. Bouwmans

Breedonk:

29 mrt.: mw. E. Bouwmans en dhr. P. van Gelooven. Goede
vrijdag, 16:00 uur

De Leystroom, aanvang 14:00 uur:

15 mrt.: thema 'Voorjaar'

19 apr.: thema 'Emmaiis’

Thebe Aeneas

Er zijn geen vieringen in Aeneas. Als u contact wil met de
geestelijk verzorger, kunt u bellen met pastor J. Schilling
(06-2047 6710)

Amphia, Molengracht Breda

Er zijn geen vieringen in het Amphia ziekenhuis. Alsu
patiént bent (opgenomen of poliklinisch) of één van uw
naasten is opgenomen, dan kunt u een beroep doen op
de geestelijk verzorgers. U kunt bellen via de Receptie
(076-5951000) en vragen naar de dienstdoend geestel;ijk
verzorger. Of de verpleging vragen te bellen.
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De kinderen Muis scharrelen rond in de keuken op
zoek naar kruimels. Dan komt mevrouw Bontje, de
kosteres, koffie zetten. Tijd voor de muisjes om zich

te verstoppen! Ook de dominee komt handenwrijvend
binnen. “Ha! Koffie! Brenda, ik ga je even bijpraten
over onze plannen voor de veertigdagentijd!” “Ik ben
benieuwd, dominee,” zegt Brenda Bontje en schenkt de
mokken vol. “Koekje erbij?” De muisjes juichen - héél
zachtjes! De dominee legt uit: “Het koffiedrinken na de
dienst zal anders gaan. Geen koffie, thee en fris. Geen
koekjes. We gaan voor Eénvoud!” Brenda kijkt
verschrikt. Dat van die koekjes wist ze. Maar... “Geen
koffie, thee en fris, dominee?? Dat wordt toch bijzonder
ongastvrij?”. “Dat lijkt zo, Brenda, maar de mensen
worden verwend met schoon kraanwater
en crackertjes.

Raadselversje

Eenvoud )

KiK

Zo ervaren ze dat er veel is om dankbaar voor te zijn”.
Brenda ziet zichzelf al kannen water klaarzetten.
“Goed, dominee,” zegt ze. Maar de muisjes zijn in
paniek. Ze rennen de keuken uit naar Kikker op zijn
plantenbakje. “Kik! Help! De mensen gaan zondags
geen koekjes meer eten! En ze gaan water drinken!
We moeten VERHUIZEN! We gaan VERHONGEREN!".
Kik lacht. “Het is vast niet voor altijd, muisjes.” “Jawel
hoor, de mensen moeten maar wennen aan eenvoud,
zei de dominee”. Kik springt op de grond. “Dit duurt
veertig dagen, tot Pasen.” “0? Is de eenvoud dan
voorbij?” piepen de muisjes opgelucht. “Nee,” zegt Kik
wijs, “De koekjes komen terug. De eenvoud blijft in de
mensen achter. En dan vieren ze DANKBAAR Pasen.”

r 'y

Wijske ging op zoek naar het eenvoudigste op aarde. T&‘
Zij zocht het in haar huis en in haar straat en in haar stad.
Alles was bijzonder, complex, en van hoge waarde, -
horloges, auto’s, mobieltje, microchip en reuzenrad.

%
Oplossing: wate

Wijske ging de natuur in en daar werd het ook niet beter.
De planten en de dieren, nee, daar was geen eenvoud bij.
Ze waren ingewikkeld, mooi tot op de millimeter.

Steeds dieper ging ze zoeken en toen kwam ze er dichtbij.

Eenvoud was overal, verstopt in planten, dieren, mensen.
Maar ook gewoon te zien, heel groot of klein en zonder kleur,
altijd op weg naar het laagste punt, siepelend of plenzend,
het vulde elke vorm, bescheiden, plat en zonder geur.

Wijske is weer thuis, nu kan ze eenvoud overal voelen.
Alles laat het groeien, onopvallend, kostbaar, rein.
Het houdt de aarde warm én het helpt de aarde koelen.
Het begin van alle leven, iets om zuinig op te zijn!
Weet jij wat Wijske vond? —

s 'fﬁi}m

Uit de Bijbel

Johannes de Doper zei: 'Lk doop jullie met water
als teken van Jjullie inkeer. Maar Na mij
komt iemand die machtiger is dan ik.
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