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Vrijwillige bijdrage

Collectebonnen

A.Vellen van 20 bonnen met een waarde van € 0,75 per bon, totaal dus
€ 15.00 per vel.

B. Vellen van 20 bonnen met een waarde van € 1,50 per bon, totaal dus
€ 30,00 per vel.

C. Vellen van 20 bonnen met een waarde van € 2,50 per bon, totaal dus
€ 50,00 pervel.

Bonnen kunnen besteld worden door overschrijven van € 15,00, € 30,00,
€50,00 (of een veelvoud daarvan) op bankrekening NL 91 ABNA 0520
2278 67 ten name van de Protestantse Gemeente te Breda (met
vermelding van de gewenste soort vellen)

Financién

Protestantse Gemeente Breda:

ABN AMRO NL91 ABNA 05202278 67

Diaconie Protestantse Gemeente Breda:

ING bank NL89 INGB 0001 0708 50

ZWO groep Protestantse Gemeente Breda/Ginneken:
ING bank NL14 INGB 0001 5429 41




Hoop en verzet

Op het moment van schrijven van deze meditatie is het
nieuwe jaar amper begonnen en de wereldpolitiek staat
alweer te trillen op zijn benen, sinds president Trump
Venezuela aanviel en hij zich opnieuw onverbloemd
uitsprak over zijn wens om Groenland te annexeren. De
grootste leider op het wereldtoneel trekt zich van de
internationale rechtsorde niets aan en overschrijdt met
het grootste gemak grenzen die we niet voor mogelijk
hadden gehouden.

Als we met Kerst nog vierden dat God een vonk van zijn
liefde liet neerdalen in een kind en daarmee in alle
mensenkinderen, dan is het in het huidige tijdsgewricht
niet gemakkelijk om die goddelijke vonken te blijven zien.
Maar we willen en moeten ons teweer stellen tegen
bezorgdheid, angst, ontmoediging en cynisme. We willen
hoopvol blijven en hebben elkaar nodig om de hoop
levend te houden. Als geestesgesteldheid, als manier van
leven,

In onze kerken vormen geloof, hoop en liefde het
gemeenschappelijk uvitgangspunt om onze levens richting
te geven. Ook buiten de kerken klinkt de roep om
existentiéle vormen van hoop steeds luider. Zo trakteert
mijn niet-levensbeschouwelijke krant me tegenwoordig
op columns die lijken op preken. lk citeer Marcia Luyten:
“Oefen je in dankbaarheid, ook voor het alledaagse.
Zoveel dat fijn, mooi en bijzonder is. Maak plezier! Dans,
drink, lach, omarm, en durf! Durf te denken, te twijfelen,
lief te hebben. Kom nou. Kom toch in wverzet” Haar
woorden resoneren één-op-één met die van predikant Ad
van Nieuwpoort, die in zijn recente boek “Buig niet”
aantoont dat het Bijbelboek Daniél is geschreven om ons
te laten geloven dat we in tirannieke tijden het verschil
kunnen maken met kleine daden.

Een andere  hoopdrager is de  Australische
singer-songwriter Nick Cave. In de punkscene van zijn
jonge jaren leidde hij een wild en destructief leven. Eind
jaren 90 kwam hij in rustiger vaarwater, trouwde, kreeg
kinderen. Tot in 2015 zijn zoon Arthur verongelukte en in
2022 zijn andere zoon Jethro. Het veranderde zijn leven
diepgaand.

Sindsdien maakt hij andere muziek en andere kunst,

doortrokken wvan religieus bewustzijn en sacraliteit.
Mensen uit de hele wereld begonnen hem vragen te
stellen over hun leven. Sinds 2018 zet Cave eenmaal per
week zo'n vraag en zijn reactie erop online: de Red Hand

Files.

Eén van de vragenstellers vertelt dat hij zich steeds leger
en cynischer is gaan voelen. Hij verliest het geloof in
andere mensen en is bang dat over te dragen op zijn
kleine zoontje.

“Je hebt gelijk dat je je zorgen maakt over je groeiende
gevoelens van cynisme, en je moet actie ondernemen om
jezelf en de mensen om je heen te beschermen, vooral je
kind. Cynisme is geen neutrale houding - en hoewel het
bijna niets van ons vraagt, is het zeer besmettelijk en
ongelooflijk destructief. |k weet dit omdat ik een groot
deel van mijn vroege leven besteedde aan het met
minachting bekijken van de wereld en de mensen. Er was
een verwoesting nodig voor mij, om de kostbaarheid van
het leven en de wezenlijke goedheid van mensen te leren
kennen. En er was een verwoesting nodig om hoop te
vinden.

In tegenstelling tot cynisme wordt hoopvol-zijn moeizaam
verworven, het stelt eisen aan ons. Hoop kan aanvoelen
als de meest onverdedigbare plek op aarde. Hoop is
evenmin een neutrale houding. Ze is strijdvaardig. Ze is de
krijgersemotie die cynisme kan vernietigen. Elke
verlossende of liefdevolle daad, hoe klein ook, houdt die
duivel eronder. Hoop zegt dat de wereld en haar
bewoners waarde hebben en het waard zijn verdedigd te
worden. Het zegt dat de wereld het waard is om in te
geloven”.

Amen.
Hanny den Ouden
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Leerhuis voor heel Breda in de Lucaskerk

Voor alle leerhuisactiviteiten geldt: iedereen is van harte welkom!

In december nam Ingrid Gaasterland ons mee met het kerstverhaal in de kunst. Het was een mooie en leerzame avond.
In januari is er geen leerhuis in de Lucaskerk.

Op 11 februari om 19:30 uur komt Teresa van de Ven een bijzondere lezing houden over Dante. Zeer aanbevolen. Dante
Alighieri’s Goddelijke Komedie — een multimediale lezing.

Stap binnen in de visionaire wereld van het Toscaanse genie Dante Alighieri. Theatermaker Teresa van de Ven neemt ons
deze avond mee in een multimediale lezing op een
meeslepende reis door zijn La Divina Commedia, een tijdloos
meesterwerk dat 700 jaar na verschijnen nog altijd diep raakt.

Dantes zoektocht naar schoonheid, inzicht en morele orde is
nog altijd zeer actueel. Wat maakt dit werk zo bijzonder?
Teresa van de Ven schrijft hierover: "Waarom dit werk mij zo
raakt, als theatermaker en als mens, ligt in de manier waarop
Dante deze zoektocht naar schoonheid en troost, in de kunst
en in de filosofie, beschrijfft ... zo beeldend en zo
persoonlijk.”

Ze brengt Dantes tekst tot leven met beelden, muziek en
persoonlijke reflectie.
Let op: we beginnen deze keer om 19:30 uur.

Voor uw agenda:

Week. Omdat het dan voor iedereen erg druk is, hebben we deze activiteit verschoven.
Het onderwerp is het Stichting Jeugd Ontbijt Breda.

Op 11 maart houden we de traditionele vastenmaaltijd. Deze keer niet in de Goede é? Jo B-
i

Op 17 maart 's middags in de Markuskerk en 18 maart 's avonds in de Lucaskerk: film "One life"

Op 15 april komt Hanneke Adelaar over het leven en het werk van Marc Chagall vertellen.

Op 21 april: Film over Martin Luther King, in de Markuskerk

Op 20 mei: avond over Taizé, met Bob van Geffen en Janet Dorleijn

Er staat ook een uitje op het programma. De parochie heeft ons uitgenodigd om mee te gaan naar Steijl. Meer info volgt.

De leerhuisavonden worden gehouden in Lucaskerk, Tweeschaar 125, aanvang 20:00 uur, tenzij anders aangegeven.
De toegang is gratis, we vragen een vrijwillige bijdrage.

Er is een mogelijkheid om voor €5,50 een vegetarische maaltijd mee te eten.

De maaltijd begint om 18:00 uur, de kerk is open vanaf 17:30 uur.

In verband met de inkopen moet u zich daarvoor uiterlijk 3 dagen van tevoren opgeven.

Dit kan via de website: pknbreda.nl/formulier of op de intekenlijst in de Lucaskerk.

Namens de werkgroep Leren en Ontmoeten,
Joyce Rijke



Viering van het Kerstfeest in de Lucaskerk met basisschool De Rietvink, foto Joost van Poppel

-

Viering van het Kerstfeest in de Lucaskerk met bewoners van het Beemdhuis, foto's Agnes Korver



In gesprek met...

... Joke Veumeiden-Vergeen

Joke is geboren en getogen in Breda. Ze komt uit een
gereformeerd gezin met 7 kinderen waarin zij met haar
tweelingzus de op €én na jongste is. Ze kerkte eerst in de
Zandbergkerk, daarna in de Pelgrimskerk en nu in de
Markuskerk.

Ze wilde net als haar moeder en zus graag de verpleging in
en heeft de HBO-V gedaan. In haar opleiding volgde ze
verschillende stages en daardoor wist ze aan het eind van
de opleiding dat ze graag in het ziekenhuis wilde werken,
op een afdeling met patiénten die er wat langer liggen,
zoals neurologie en de reuma-afdeling. Ze begon in het
Refaja ziekenhuis in Dordrecht en later werkte ze in het
Laurens, en na de fusie in het Baronieziekenhuis in Breda.

Ze zong bij het CBJ-koor en heeft daar Peter leren kennen.
Hij kwam uit QOosterhout en studeerde bedrijffskader in
Eindhoven. Daarna werkte hij bij de Rabobank. Ze
trouwden in 1993 toen Peter uit militaire dienst kwam. Hij
zat in één van de laatste lichtingen die nog op moesten
komen.

In 1995 werd hun oudste dochter geboren en na 6 jaar
hadden ze 4 kinderen, 2 meisjes en 2 jongens. Ze werkte
nog tot de oudste een maand of 9 was. Ze is gastouder
geworden toen de jongste naar groep 3 ging is. Ze heeft
gedurende 8 jaar van twee gezinnen de kinderen
opgevangen.

Vanaf haar trouwen is Joke al actief in de kerk. Peter en zij
hebben samen een ouderlingfunctie opgevuld. Ze was
actief in de kinderopvang van de kerk. Ook heeft ze een
hele tijd kindernevendienst gedaan en ze was scriba van
het wijkteam. Peter werd op een gegeven moment
gevraagd om de ledenadministratie te gaan doen, maar
ging kort daarna een opleiding in de avonduren volgen,
waarna Joke heeft besloten om die taak over te nemen.

het kerkenwerk was Joke ook actief binnen de
gymnastiekvereniging. Ze had als kind geturnd en drie van
haar vier kinderen gingen dat ook doen. Zo deed ze eerst
het secretariaat van de vereniging en na een poosje werd
ze voorzitter. Toen er een tekort aan leiding ontstond, is ze
de opleiding tot assistent verenigingsleidster gaan volgen,
en daarna die tot verenigingsleidster. Ze gaf naast het
voorzitterschap ook zeven uur per week gymles aan
verschillende groepen. Helaas nam ze uiteindelijk te veel
hooi op haar vork en werd ze overspannen.

MNaast

Ze is weer opgekrabbeld en heeft goed nagedacht wat ze
echt wilde gaan doen. Ze ging werken bij “Saar aan huis”
een soort mantelzorg. Ze kreeg daardoor ook interesse in
dementie. De organisatie bleek voor Joke wat te zakelijk en

ze stopte na 2 jaar. Ze wilde wel verder in deze richting.
Ze volgde verschillende opleidingen “omgaan

dementie” en werd o.a. vrijwilliger bij Thebe Heuvel. Twee
ochtenden in de week gaf ze extra aandacht aan de
bewoners. Ze ging op zoek naar een betaalde functie bij

met

Thebe en kon aan de slag als ondersteuner van de
thuiszorg. Ze bezocht mensen thuis en bracht hun
hulpvraag in kaart en begeleidde stagiaires die de
ondersteuning thuis boden. Ze had het goed naar haar zin.
Helaas kwam er op termijn een andere manager die andere
prioriteiten had en haar contract liep af.

Gelukkig is Joke iemand die zich goed kan bezighouden. Ze
houdt van puzzelen en alle soorten van handwerken. Er
kwam al snel een vraag van Sonja Vrins of ze misschien
scriba van de diaconie wilde worden. En daar had Joke wel
oren naar.

Op 11 januari wordt Joke bevestigd als diaken. Joke maakt
bij toerbeurt ook de Samen op Zondag die elke donderdag
in de mailbox komt. Daarnaast is ze actief in de werkgroep
Pastoraat en doet ze sinds de zomer bezoekwerk. De
afgelopen tijd heeft ze ook kerstattenties rondgebracht. Ze
vindt het fijn om mensen te bezoeken. Het geeft haar veel
voldoening.

Joke zegt hierover dat het meewerken als vrijwilliger in de
kerk van thuis uit met de paplepel werd ingegoten. Haar
vader en moeder deden het ookl “Het geeft veel
voldoening’, zegt Joke, en "het is mooi om je eigen rijkdom
te delen met anderen. Je kunt niet de hele wereld
veranderen, maar ik probeer binnen mijn eigen vierkante
kilometer aandacht te hebben voor de mensen, wvoor
natuur en milieu”.

Joyce Rijke



Algemeen Kerkelijk nieuws

Uit de kerkenraad

Het is net voor de kerst en ik realiseer me dat begin januari de copy van Samen moet worden ingeleverd. Dus ik begin
maar met iedereen een heel goed nieuwjaar en een goede gezondheid te wensen!

We hebben in november en december twee vergaderingen gehad. Eerst onze Grote Kerkenraad: hier is de Stichting
Grote Kerk Breda op bezoek geweest en die hebben ons bijgepraat over wat er zoal bij hen speelt. Zoals de meesten
misschien weten is er ca 40 jaar geleden een onafhankelijke stichting opgericht met als doel de Grote Kerk in stand te
houden en te gebruiken voor de inwoners van Breda. Deze stichting heeft ook de zorg voor alles wat met restauratie,
onderhoud en gebruik te maken heeft. Wij, de PGB, zijn en blijven de eigenaar en hebben de kerk aan de stichting in
gebruik gegeven. Dat is goed geregeld in een gebruikersovereenkomt waarin is opgenomen dat wij 10 keer per jaar een
viering mogen houden.

Tijdens de presentatie van de Stichting wordt het heel duidelijk. Het is een enorme klus om niet alleen de restauraties te
(laten) doen, maar ook te zorgen voor fondswerving. Geen enkele subsidie komt beschikbaar als je niet ook zelf als
Stichting de nodige bijdrages levert. Op dit moment is de kooromgang in restauratie en is ook het Hillenorgel aan de
beurt. Dit laatste kost meer dat 1.3MEuro en dat geld is nog niet eens allemaal binnen. Kijk eens op de website Grote
Kerk Breda | Huis van verhalen. Misschien ben je al vriend maar anders is het te overwegen vriend te worden. De
Stichting is blij met elke gift. Wij als PGB zijn blij met de professionalisering van de Stichting en het was goed om zo
contact te hebben.

Na de pauze komen meer onze interne zaken aan de orde. We noemen eerst een paar van de ‘zegeningen’ die we
hebben mogen meemaken de laatste periode. De opsomming gaat van een prachtige viering van 60 jaar Markuskerk,
met 5 mensen naar Kampen om het kerkasiel daar te ondersteunen, Theatrada's uitvoering van ‘As it is in Heaven, mooie
gezamenlijke ontmoetingsdienst vanwege Hervormingsdag in de Grote Kerk, nieuwe schermen in de Lucaskerk, glazen
deuren in de Johanneskerk tot een goede uitwisseling met de jeugd van Wismar. We hebben nog het nodige niet
genoemd maar duidelijk is dat er energie en passie aanwezig is.

De vergadering is verder erg blij om te horen dat Thijske Fraanje is toegelaten tot het doen van een collogium om
predikant te worden in de Protestantse Kerk Nederland. Zij heeft een verzoek gedaan om op singuliere gaven
toegelaten te worden tot het ambt, en de commissie die hierover gaat vindt haar (net als wij) erg geschikt. Eind januari
doet zij nu haar examen en hopelijk is ze daarna beroepbaar. Er zullen nog wat stappen moeten gebeuren maar we
verwachten dat Pastor Thijske later in 2026 Dominee Thijske wordt!

Ook bespreken we de begrotingen van de kerkrentmeesters en diaconie. Deze kunnen zonder aanpassingen worden
goedgekeurd.

We sluiten de Grote Kerkenraadsvergadering af met een verrassende geloofsbelijdenis geschreven door Stef Bos.

In december volgde er nog een Kleine Kerkenraad. Deze vergadering is meer praktisch, gericht op de dagelijkse zaken.
We bespreken o.a. de volgende punten even in willekeuring volgorde:

= We hebben een vraag voor sponsoring van een studentenvereniging: Wij staan daar positief tegenover.

- De statuten van de Stichting Grote Kerk Breda worden gemoderniseerd. Wij hebben meegelezen en geadviseerd. Op de
vergadering zijn we het eens met de nu voorgestelde wijzigingen en kunnen we de Stichting een brief van ‘geen
bezwaar’ bezorgen.

» We bespreken wie in januari welke jaargesprekken zullen gaan doen met onze professionals.

- Er is in onze gemeente geen aanbod voor de leeftijdscategorie 18-30 en we besluiten om daar aandacht aan te geven

- We spreken over het werkplan 2026 en nemen het door de toekomstgroep voorgestelde plan aan. Meer hierover zal
volgen maar samenvattend willen we extra aandacht geven aan de secties, alles rond PR en Communicatie en als derde
speerpunt diaconie.

= Alle standaard roosters voor collectes voorgangers en vergaderingen in 2026 zijn gemaakt dus nu op naar 2026!

Ton had deze vergadering geopend met het lezen van de aankondiging aan Zacharia van de geboorte van een zoon. Hij
kon het niet bevatten en daardoor niet meer spreken. De vraag aan ons allemaal.... zouden wij een boodschap zoals
deze herkennen? .......en zo ja hoe reageer je hierop.

Herkennen we de wonderen om ons heen? Deze gebeuren ook in 2026. Laten we samen op weg zijn.

Andries van der Vegt, Vaorzitter



Diaconie
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Breda-Wismar-Arad

Het nieuwe jaar

Allereerst wensen wij, Graham, Pieter, Annet, Wilma, Rob en ik u allen Vrede en Alle Goeds
toe voor het nieuwe jaar!

En wat zijn de goede voornemens of wensen, zo u wilt, voor 20267 Net als de afgelopen
jaren zullen we de contacten die er zijn met onze partnergemeenten in Arad en Wismar zo goed als mogelijk, mede
namens u, weer vorm geven. Want meer dan ooit, met alles wat er veraf maar ook dichtbij aan spanningen, oorlogen en
andere schrikbarende dingen plaatsvinden, is het belangrijk dat wij als christenen contact hebben, en weet hebben,
van christenen over onze eigen grenzen heen!

Ik noem u enkele contactmomenten:

- Opnieuw een bezoek van jongeren uit Wismar (met Next Level) organiseren aan Breda

- Regelmatig contact houden met elkaar via zoom

- Voorbeden voor elkaar doen bijvoorbeeld met Pasen en/of Pinksteren

- Een inzamelingsactie van drogisterijartikelen en medicijnen houden voor Arad

- Arad ook dit jaar weer financieel ondersteunen voor voedselpakketten en huur kerkzaal

- Een klein transport organiseren richting Arad met spullen voor gemeente en bejaardenhuis

U ziet wel: werk genoeg aan de winkel. Graag zouden wij onze groep nog wat groter zien. Dus als het u wat lijkt, neem
dan gerust contact met ons op!

Kerstgroeten via Zoom

Op zondag 21 december hebben wij voor de 1e keer via Zoom zoveel mogelijk mensen in onze 3 gemeenten elkaar
goede kerstdagen laten wensen. Na wat technische opstartproblemen bij alle drie kwam het voor elkaar. In de Neue
Kirche in Wismar waren 15-17 mensen aanwezig en ook zij hadden, net als wij in het kerkenhuis van de Johanneskerk
een groot scherm waarop iedereen te zien was. In Arad hadden ze dan wel niet zo'n groot scherm, maar het
enthousiasme was er niet minder om en verschillende bekenden en onbekenden schoven voor de camera om ons te
groeten. Vanuit onze eigen kerk hadden we iets meer deelnemers verwacht, maar voor zo'n eerste keer was het prima.
Het smaakte naar meer! Fijn om ook zo met elkaar in verbinding te staan over grenzen heen.

Mieke Frankfoorder (vz) Tel. 06-24705414

“Wees niet bevreesd”
In de Markuskerk in Breda huist een gezin met vier kinderen en bij de Protestantse I N L IA

gemeente Oegstgeest verblijft een Colombiaans paar met twee dochters: twee van
de 22 plaatsen waar kerken en INLIA nog altijd crisisopvang verlenen aan asielzoekers voor wie het COA geen plek
heeft.

Regenboogkerk in Oegstgeest op de vraag waarom de kerk dit doet. Toch is er
wel discussie aan voorafgegaan; er zitten immers haken en ogen aan.
Bijvoorbeeld: de kerk wordt verkocht, hoe moet het als er dan nog gasten
verblijven?

"Wees niet bevreesd’
Het beslissende zetje komt als de voorganger een snaar raakt met de oproep van Mozes in Deuteronomium, heel kort
gezegd: je hoeft niet naar de overkant van de zee, doe wat binnen je bereik ligt.



En wees niet bevreesd. De kerkenraad besluit tot crisisopvang, gemeenteleden Pieter Hellinga en Martine Delver gaan
samen met een groep vrijwilligers aan de slag”. De ruimte wordt razendsnel omgebouwd en ingericht. Tweede Paasdag
komt de buurt kijken, derde Paasdag ontvangen ze de gasten. Een gezin uit Colombia, dat hier wordt herenigd. Moeder
en dochters verbleven op een azc, de nagereisde vader in Ter Apel. Hij arriveert het eerst. Na het drukke
aanmeldcentrum kan Arturo nauwelijks bevatten dat deze plek voor hen alleen is.

Bloednerveus en dolenthousiast

Wachtend op vrouw en kinderen is hij bloednerveus en dolenthousiast tegelijk. Het weerzien wordt emotioneel. Wat
maanden later is het gezin tot rust gekomen. Moeder Valeria: “"Het is zo fijn dat je niet over je schouder hoeft te kijken.
De kinderen kunnen rustig buiten spelen!” De twee meisjes bloeien op. Ze gaan naar school, maken vrienden, halen een
zwemdiploma. Vader en moeder krijgen Nederlandse les van een van de gemeenteleden. “Meneer Groen’, zegt Valeria
en gebaart een hartje. Arturo leert de taal vlotter sinds hij vrijwilligerswerk doet. Hij leert er ook mensen door kennen.
Met een eigen netwerkje leunen ze niet geheel op de kerkelijke vrijwilligers.

Een klein wonder

Het kerkgebouw was per 1 oktober verkocht, maar de gemeente wilde het gezin niet "terugsturen’ naar het COA. Toen
gebeurde er een klein wonder: een 80-jarige dame uit de kerk wilde wel beneden gaan wonen en het gezin op haar
1ste etage laten wonen. Zo geschiedde. In het kerkblad schrijft de gastgeefster (die graag anoniem blijft): “leder heeft
zijn eigen huishouden. Van ‘vreemdelingen’ zijn het nu medebewoners en letterlijk ‘mijn naasten. Het huis is er blij mee
en ik ook

"Wij worden er blij van”

In de tuin van de Markuskerk in Breda drinken vrijwilligers Henri
van Wijngaarden en Reinier Rijke een kopje thee met het gezin
dat hier verblijft. Gezellig. "Als andere kerken horen dat het juist
leuk is om mensen op te vangen, als ze horen dat wij er blij van
worden, doen ze het misschien ook’, zeggen ze.

De kerk verleent al jaren crisisopvang. Dat begon met 16 mannen
- allemaal net hier, kenden elkaar niet, spraken verschillende
talen: het vereiste behoorlijk inzet. Om de opvang langdurig vol
te kunnen houden, nam de kerk vervolgens gezinnen op. De
Jezidi's die er nu huizen, zijn alweer het derde gezin. “Noteer ook
maar dat ze de kerk mee schoon houden’, zegt Reinier
glimlachend. Wat levert het verder op? Weinig gedoe in ieder =
geval: “De mensen zijn heel inschikkelijk” Zij kunnen inmiddels

ook fietsen, zodat de vrijwilligers hen niet overal heen hoeven te §
brengen. Ze hebben ook de tuin gewied, al was daar een
leermomentje bij: niet alle plantjes waren onkruid.

Oase

Het gezin is in februari 2024 aangekomen en heeft anderhalf jaar later het eerste gehoor gehad bij de Immigratie en
Naturalisatiedienst. Het wachten is op het nader gehoor. Ondanks de trage vorderingen houden de gezinsleden goede
hoop; een broer van de vader heeft al een verblijfsvergunning hier. Hij komt vaak op bezoek.

Na aankomst in Nederland verbleef het gezin eerst in de massale noodopvang van het COA in de Expo-hal in Assen. De
Markuskerk is na die ervaring een oase van rust en geborgenheid. Komende februari zitten ze er twee jaar. Het hele
gezin heeft dan al twee keer een verjaarspartijtjes hier gehad .Er wordt altijd veel werk van gemaakt: “Met 10 & 20
mensen, een taart, cadeautjes en zingen natuurlijk. Lang zal ze leven.” De kinderen laten acuut horen dat ze het liedje
kennen. Zij vermaken zich, kunnen hier echt kind zijn en pikken het Nederlands makkelijk op.

De ouders krijgen extra taallessen; moeder begint aan een intensieve alfabetiseringscursus en vader binnenkort aan
Nederlands op Al-niveau. Hopelijk kan hij daarmee snel aan het werk. Aan het eind van het bezoek laat moeder
Waheeda blijken dat de taalles vruchten afwerpt: “Kerk heel goed, wonen hier graag.”

Onderlinge band

De opvang heeft de band tussen de verschillende kerken hier versterkt, vertelt Henri. De Markuskerk, de Lucas- en de

Johanneskerk trekken hierin samen op. En trouwens, de inspiratie heeft zich ook verder verspreid: de eerste groep

vluchtelingen is ‘doorgeplaatst’ naar een andere kerkgemeenschap. Zo breiden licht en warmte steeds verder uit.
Margot de Jong



Noodopvang asielzoekers
In december had moeder Waheeda Khalaf haar eerste alfabetiseringsles bij Curio. Ze is duidelijk trots dat ze net als de
kinderen naar school gaat. 's Morgens fietst ze met zoon Aram mee naar school en rond de middag haalt echtgenoot
Hussein haar weer op. En elke dag huiswerk maken natuurlijk. Hussein begint overigens zelf eind januari met zijn
opleiding Nederlands als tweede taal op een wat hoger startniveau.
Niet alleen de ouders van de familie Khalaf volgen een opleiding, de kinderen gaan natuurlijk ook naar school. Dochter
Ibtisam krijgt een toets waarna een schooladvies volgt. Ock zoon Aram moet nog een school kiezen, maar hij is daar
nog over aan het nadenken.
De familie heeft een paar dagen vasten ingelast, telkens van zonsopgang tot zonsondergang, met een feestelijke
afsluiting tot slot. Voor ons begint het nieuwe jaar op 1 januari. Voor de familie Khalaf is dat wennen. Het Jezidi
Nieuwjaar, bekend als Carsema Sor ("Rode Woensdag"), is een belangrijk lentefeest dat valt op de eerste woensdag in
april (na 13 april), een viering van vernieuwing en het afdalen van de Pauwengel (Tawisé Melek) naar de aarde, met
tradities zoals het verven van eieren, feesten in het heiligdom van Lalish, en het eren van de doden. Nu volgt de familie
Khalaf de Nederlandse kalender en wenst u vanuit de Noodopvang Markuskerk een voorspoedig 2026.
En hoe zal het gaan in 20267 Tijdens de kabinetsformatie wordt gesproken over beperking van de instroom van
migranten, handhaving van de Spreidingswet, beperking van nareizigers en twee statussen voor asielzoekers. En niet te
vergeten snellere afhandeling van asielaanvragen en meer permanente opvanglocaties ter vervanging van de vele
noodopvanglocaties. Ondertussen wacht de familie Khalaf, vader en moeder en vier kinderen, in de Noodopvang
Markuskerk al bijna twee jaar op voortgang in hun asielprocedure. We zullen zien hoe de Haagse plannen en de Bredase
werkelijkheid zich verder ontwikkelen.
Er wordt dan wel veel gesproken over de 'instroom' van asielzoekers, maar zelden over het aantal dat daadwerkelijk een
status krijgt. De groep asielzoekers die een aanvraag doet betreft namelijk ook degenen waarvan de asielaanvraag
wordt afgewezen. Als we kijken naar het aantal asielzoekers dat een asielstatus krijgt, dan gaat het volgens cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de periode van 2010-2024 om gemiddeld 19.550 asielzoekers die jaarlijks
een asielstatus krijgen. Dit is inclusief het aantal ‘nareizigers’ (nareizende familieleden). Het betreft dus slechts een
fractie van de totale immigratie. Daarbij gaat het om gemiddeld 235.670 immigranten per jaar. Het aantal asielzoekers
dat daadwerkelijk een verblijfsvergunning verkreeg betreft dan 8,3% van de totale immigratie

Namens TOM-LJ (Team Opvang Markuskerk/Lucaskerk/Johanneskerk)

" BREDA GINNEKEN
ZWO nieuws

De verkoop van kerststaven en kerststollen en binnengekomen giften hebben een bedrag

van € 825,45 opgeleverd voor het Noodfends en korte vakopleidingen van de stichting PRINSENBEEK
MUONA in Malawi.

Het Noodfonds geeft studenten financiéle hulp om hun studie af te ronden wanneer ze het zelf niet meer kunnen
betalen vanwege geld gebrek van ouders. Door onze bijdragen aan het Noodfonds hebben al twee verpleegkundige
studenten hun studie af kunnen ronden en wordt de studie van een apothekersstudent nog ondersteund. Door onze
bijdragen aan de korte vakopleidingen hebben ongeveer 20 naaisters, 10 metselaars en 10 lassers in ongeveer drie
maanden hun certificaat kunnen behalen. De stichting heeft voor de naaicursussen ock drie naaimachines kunnen

aanschaffen.

In totaal (dus inclusief de kerstactie) hebben we met uw hulp een bedrag van € 9300 kunnen overmaken naar de
stichting.

In de ZWO viering van zondag 1 februari collecteren wij voor de
laatste keer voor het Muona project dan sluiten wij het project af.

- In de jaarlijkse ZWQ viering op zondag 1 februari (Lucaskerk,10.45
uur) geeft mevrouw Marjo Cuppen, secretaris van de MUONA
+ stichting Nederland, een presentatie over het project. In de
viering zullen de LucasMarkus cantorij, de cantorij van Ginneken
" en enkele gastzangers een muzikale bijdrage leveren. Het wordt
. een mooie dienst zoals u van ons gewend bent. Pastor Thijske
 Fraanje zal voorgaan in de dienst.

De ZWO groep bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit
mooie resultaat. Namens de ZWQO Karin Nelson
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Kerstacties Diaconie

De Diaconie heeft via onze gemeenteleden 181 adressen doorgekregen, waar alleenstaanden of
gezinnen wonen die wel een extraatje kunnen gebruiken. Per adres hebben we een Jumbo
cadeaukaart van € 70 gebracht en per kind € 35. Met deze cadeaukaart konden
kerstboodschappen bij de Jumbo worden gekocht. Een vergelijkbare actie hebben we gedaan
samen met de Rooms-katholieke Caritas voor de deelnemers van de Voedselbank. Hier ging het om 494 huishoudens
die allemaal een AH-cadeaukaart hebben gekregen. Het bedrag varieerde van € 35 voor eenpersoons huishouden tot €
125 voor huishoudens van 6 personen en meer. Hieronder volgt een verslag van de overhandiging bij de Voedselbank

BEMEENTE

BREDA

van de 1e cadeaukaart.

Ook dit jaar hebben de kerken in Breda de handen
ineengeslagen!

Afgelopen week overhandigden vertegenwoordigers
van de Rooms-katholieke Parochies en van de
Protestantse Gemeente Breda symbolisch op de Koele
Mei de Albert Heijn cadeaukaart aan Mark, een van de
honderden mensen in Breda die noodgedwongen een
beroep moeten doen de Voedselbank. Tijdens een
koffiemoment vertelde Mark zijn verhaal: hoe hij
terecht kwam bij de Voedselbank , over de keuzes die
hij steeds moet maken, de onzekerheid, maar ook hoe
hij blij en vooral dankbaar hij elke week is met de
Voedselbank. En nu ook met deze Albert Heijn
cadeaukaart. “Hartstikke fijn dat ik hierop kan
terugvallen, het geeft mij iets meer ruimte. En ik
gebruik hem alleen als het echt nodig is”.

De kaart wordt uitgedeeld aan de deelnemers om zo
de 2 weken sluitingstijd van de Voedselbank iets gemakkelijker te kunnen overbruggen. Het bedrag op de kaart is
afhankelijk van het aantal personen in een gezin.

En namens alle Bredase Albert Heijn vestigingen heeft supermarktmanager Ralf van Rijswijk van de Albert Heijn
vestiging Anna van Burenstraat ook nog eens ruim 2000 lang houdbare producten gedoneerd.
ledereen hartelijk dank voor jullie betrokkenheid met en steun aan de deelnemers van de Voedselbank.

Sonja Vrins
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Thuis geloven -

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

INSPIRATIE DELEN

Behoort u tot de gelukkige mensen met een
antenne voor inspirerende woorden? Schrijft
u mooie teksten over? Markeert u passages in
een interview? Knipt u mooie bladzijden uit
om te bewaren? Zet u streepjes in uw bijbel?
Weet u eigenlijk wat u inspireert?

Ze gaan rond op sociale media: versjes en citaten
die je moed geven.'Inspirational texts'zijn
helemaal in. Ook in winkels. Ze staan op koek-
trommels en dienbladen, levensmiddelenverpak-
kingen, ansichtkaarten en wandborden. Het zijn
vitaminen voor het humeur. En dat ze vaak hand-
geschreven lijken, maakt ze extra persoonlijk.

Je ziel voeden, je geest richten op de Allerhoog-
ste, gaat nog iets verder. In onze traditie is het
langzaam proeven van een Bijbelse tekst een

vertrouwde manier van verdieping. Klooster-
lingen ‘herkauwen’een zin tot die zijn geestelijke
voedingsstoffen prijsgeeft. En omdat we nietin
ons eentje gelovig zijn praten we met anderen
over God en brengen we Hem samen eer. De
kerkgemeenschap bouwt u als gelovige op, en
andersom bouwt uw geloof de gemeenschap op.

Ook thuis kunt u werk maken van inspireren en
geinspireerd worden! Eenvoudig door te delen
wat u inspireert en af en toe in gesprek te gaan
over uw denken en doen, uw gevoel, geweten en
keuzes. Over God. Zonder te onderwijzen. Zon-
der te hoeven onderduiken. ledereen mag zijn
zegje doen, jong en oud. En er is lemand die in
dit gesprek meedoet met zijn Woord, zijn stilte,
een kaarsvlam. Elkaars geloof opbouwen maakt
uw huis sterk.

Eenvoudig:

- Stel uw inspiratie-antenne gevoeliger af. Wees
u meer bewust van wat u raakt en opbeurt.

- Is het een tekst, een Bijbelwoord, een uitspraak
van iemand, noteer die in een notitieboekje.

Gedeeld:

- Moedig ook uw huisgenoten aan om te
noteren welke tekst of uitspraak hun is
bijgebleven - eventueel aan het einde van de
dag.

- Hang of zet een inspiratiebord in de kamer
waarop ieder altijd teksten en dergelijke mag
ophangen die zij of hij ontroerend, diepzinnig,
mooi vindt.

- Maak het inspiratiebord nog persoonlijker:
kleur, knip, plak, versier. Maar dat hééft niet -
het is maar net wat bij iemand past.

Verdiept:

- Maak geregeld tijd om even te praten over wat
ieder heeft gedeeld. Waar heeft u dat van-
daan? Waarom trof het u? Wat heeft het voor u
met God te maken?




Uit het pastoresteam

Van de pastores

Even terugkijken

We kijken terug op een indrukwekkende kersttijd. We voelden veel betrokkenheid en verbondenheid. In de adventtijd
leefden we met elkaar toe naar Kerst en dat vierden we uitbundig. Een Grote Kerk die twee keer helemaal vol zat. Dat
maakte indruk. Wat waren er veel mensen op zoeken naar het licht van Kerst. Op kerstochtend werd het ook groot feest
met veel muziek en prachtig gedecoreerde kerkgebouwen. Het was ook fijn om rondom de jaarwisseling bij elkaar te
komen. Laten we dat gevoel met elkaar vasthouden het nieuwe jaar in.

Project moderne profeten

We willen graag aan de slag met een project rondom het thema profeten. Er is veel te vertellen en te lezen over profeten
van toen en nu. Kees van Ekris schreef een mooie boekenserie over moderne profeten. Deze serie is ook goed te
gebruiken in gesprekskringen. We laten via samen op zondag weten welke avonden en diensten we rondom het thema
gaan houden.

Theatrada - musical met Pasen

We zijn heel blij dat Theatrada het plan heeft opgevat om met Pasen een echte paas-musical op te voeren. Vanuit het
perspectief van Bartimeds zien we het verhaal van Jezus dood en opstanding. We zullen hier in de veertigdagentijd ook
aandacht aan besteden en leven zo met elkaar toe naar de stille week en Pasen.

Hanny den Ouden, Ton van Prooijen en Thijske Fraanje

Wat te doen bij overlijden? een van de pastores van de Protestantse Gemeente Breda,
De uitvaartbegeleider zal zo snel mogelijk het tijdstip van zodat het tijdstip in goed overleg met hen vastgesteld

de ceremonie en teraardebestelling of crematie willen kan worden: Thijske Fraanje (06-14762611), Hanny den
vastleggen bij het uitvaartcentrum. Wanneer u Ouden (06-48549088) of Ton van Prooijen (06-29283935).

betrokkenheid van een predikant of pastor wenst bij het
afscheid, laat de uitvaartbegeleider dan eerst bellen met



Rondom de wijkkerken

Een jaar Johanneskerk in de Wijk

Een jaar geleden begonnen we samen met het project Johanneskerk in de Wijk, een samenwerking van de diaconie,

Stichting Johanneskerk en Stichting Geloven in de Wijk.
Terugkijkend zijn we dankbaar voor al die mensen die we
ontmoetten en die hielpen om de Johanneskerk een warme
gastvrije plek in de wijk te maken.

De kerk is drie dagen per week open en dagelijks komen er
mensen om even stil te zijn, te bidden of een kaars aan te
steken.

Het handwerkcafé en de buurtlunch is een gezellige plek
geworden voor ontmoeting en creativiteit.

Ook werden er kinderactiviteiten op woensdagmiddag
gestart door de studenten van Curio.

Er werd samen gewerkt met Hart voor Breda Noord en
HipHelpt Breda om mensen thuis te helpen en ook zo
ontstonden er weer nieuwe contacten.

Ondertussen gebeurde er nog zoveel meer, de AMX week, de
engelenactie, de multicultimaaltijden, het vredesgebed, ....

Meer hierover kunt u lezen in het jaarverslag dat laat zien hoe de Johanneskerk steeds meer een open huis in de wijk

wordt.

Kijk op johanneskerkindewijk.nl of lees het jaarverslag hier: Inkt.nl/jk25.

Lenard Schouten

Handwerkcafé Johanneskerk

maakt 70 kerstkaarten voor mensen in armoede.
De bezoekers van het handwerkcafé hebben in
december hard gewerkt om 70 kerstkaarten te
maken en te schrijven. De kaarten werden
bezorgd samen met een bon van de diaconie bij
mensen in armoede.

Om de kaarten te bezorgen werd samengewerkt
met HipHelpt Breda, een project van de kerken in
Breda. Bij HipHelpt kunnen mensen die geen
budget en geen netwerk hebben een hulpvraag
stellen die wordt opgepakt door vrijwilligers. Heb
je ook hulp nodig of wil je een keer iemand
helpen?

Vraag gerust naar informatie bij Lenard Schouten.
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In de Markuskerk werd een sfeervolle kerstmaaltijd georganiseerd. Harmonia Divina Ensemble zorgde voor de muziek

Kerstavond in de Grote Kerk

In twee vieringen kwamen in totaal 1000 mensen.
we hoorden Lessons and Carrols, mooie liederen,
lezingen en overdenkingen.

De Kooracademie Breda en Mart-Jan van der Wel
zorgden voor de muziek. Thijske en Ton gingen
voaor.

In de Lucaskerk werden op 28 december twee kinderen gedoopt: Noémi en Mayra Witter. Een feestelijke viering met
een internationaal gezelschap: gasten uit Duitsland, Rwanda en Nederland.
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Lokale pleisterplaatsen
van hoop

Tekst: Richard Steenvoorde OF

Mijn oma had een bordje aan de deur met
daarop ‘EHBO-verbandtrommel aanwezig: Dat
maakte haar huis letterlijk een pleisterplaats,
De achterdeur was altijd open, en binnen stond
de thee onder een ouderwetse theemuts klaar.
Een klein probleem, een groot probleem, of
gewoon een praatje: iedereen was welkom. Mijn
oma had een rotsvast geloof. Maar ze legde het
niemand op. Ze luisterde, en bad 's avonds haar
rozenkrans.
Kan onze lokale kerk ook een pleisterplaats zijn
voor wie onderweq is door het leven en af en
toe struikelt? Of is de deur altijd dicht? En is ons
eigen hart open genoeg? Maken we tijd om te
luisteren? Naar elkaar, naar God? Of zijn we druk
met organiseren, repeteren en vergaderen?
Beginnen we op derde paasdag alweer over het
korenrooster van Kerstmis na te denken?
Een van de belangrijkste lessen van het proces
van synodaliteit is eigenlijk de meest eenvou-
dige: luisteren werkt beter. In plaats van orga-
niseren, oprecht aandacht geven aan God, aan
elkaar, aan de nieuwkomer en de oudgediende.
In een ingewikkelde samenleving zijn er pleister-
plaatsen nodig waar mensen welkom zijn, waar
ze even mogen bijkamen van de drukte van
alledag, zonder oordeel, zonder verwachtingen.
Waar mensen hun verhaal kwijt kunnen over
hun zorgen en hun hoop. Even een kaarsje
kunnen opsteken, kunnen bidden. Misschien is het een idee om een bordje bij de
open kerkdeur op te hangen: “Pleisterplaats
voor de ziel”. Daarvoor is het genoeg als enkele

“VOOI" w,'e onderweg ,'s vrijwilligers zich verantwoordelijk willen weten
voor een warm welkom, zelfs al is het maar met
door het 'even en ﬂfen een kop thee en een luisterend oor. Zo wordt de
* » parochie stap voor stap een herkenbare pleister-
toe Stru'ke’t plaats van hoop voor de hele buurt,

Eor N\
% Meer informatie op: www.luisterendopweg.nl en www.rkkerksynode.nl
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Luisterend op weg
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Nieuws van Kindernevendienst en NEXT Level
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Tijdens de
kindernevendienst

in de Adventsperiode
schreven twee kinderen

hun eigen troonrede.

Pakjesochtend en bijbelversen

uitgezocht hadden.

Een verlate pakjesochtend bij Next Level
leverde het volgende resultaat op. Niet
iedereen had een surprise voor een ander
gemaakt maar wel een mooi bijbelvers
uitgezocht i.p.v. een gedicht. De tieners gaven
uitleg waarom zij nu juist deze bijbeltekst
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Schaatsuitje

Het schaatsuitje was weer
een succes. De tieners
hielpen elkaar om op de
been te blijven. Zo zien we
het graag en gaan we
2026 in vol goede moed!

Sonja van der Kraan




Owerzicht activiteiten voor kinderen en jeugd 25 januari tot en met 8 maart 2026

Kindernevendienst Creche Mext Level Kerk op Schoot Familietafel
Datum Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed
Geloofsopvoeding voor
ouders en activiteiten voor
kinderan en tienars van 4
basisschool 0—-4 jaar Tieners 12 t/m 15 jaar 0—4 jaar t/m 15 jaar
Zo 25 jan ME/Wendy van Oostenbrugge MEK/Oppas aanwezig | MK/Larose Kifu
LK/Thijske Fraanje/Dick de
Vrij 30 jan Man en Mark van Neerland
2o 1feb LK/Mirjam Verhagen
40 dagentijd 1
Zo 22 feb MEK/Sonja van der Kraan MEK/Oppas aanwezig
MEK/Thijske Fraanje/Dick de
Vrij 27 feb Man en Mark van Neerland
GK/Andreea en Hans
40 dagentijd 2 Van Peer en Sonja van
Zo 1 mrt GK/Nynke Cnossen der Kraan
MEK/Ton van
40 dagentijd 3 Prooijen/11:45 uur
Zo Emn JK/Larose Kifu =Thema Jona
Locaties GK = Laurentiuskerk - Ginneken JK = Johanneskerk MK = Markuskerk GrK = Grote Kerk LK = Lucaskerk

Kinderactiviteiten op woensdagmiddag in de Johanneskerk

Eens per twee weken op woensdagmiddag is er een kindermiddag in de Johanneskerk.
Een gezellige middag voor kinderen van de basisschool, waarbij er elke keer iets anders wordt georganiseerd. Zo
hebben we vorig jaar al cupcakes gebakken, slijm gemaakt en het sinterklaasfeest gevierd. Voor dit jaar staan er onder

andere op het programma: Pizza maken, Bingo, Filmmiddag, Spelletjesmiddag, Escapegame en nog veel meer.

Voor ouders staat er altijd koffie en thee klaar.

Zit je op de basisschool en wil je een gezellige leuke middag? Neem gerust je vrienden/vriendinnen/buurkinderen mee!

Aanmelden en informatie bij Lenard: l.schouten@pknbreda.nl / 06-34840499. Tot ziens!
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Welkom in de kerk

Samen geloven, ontmoeter, delen

Vieringen 25 januari t/m 1 maart:

Protestantse Gemeente Breda
Ook digitaal te volgen via: pknbreda.nl/actueel/vieringen.

Lucaskerk, Tweeschaar 125, 10:45 uur

01 feb: Pastor Th. Fraanje, ZWO-dienst

15 feb: Pastor L. van der Wel, gezamenlijk met de
Markuskerk

01 mrt: Pastor Th. Fraanje, oecumenische viering

Markuskerk, Hooghout 96, 10:00 uur

25 jan: Pastor Th. Fraanje, gezamenlijk met de Lucaskerk
08 feb: Pastor G. van der Beek, gezamenlijk met de
Lucaskerk

22 feb: Ds. T. van Prooijen, PGB-brede viering

Johanneskerk, Dreef 5, 10:00 uur

25 jan: Ds. T. van Prooijen en Pastor E. de Kever,
oecumenische viering met Martinuskerk, Let op: In
tegenstelling tot de vermelding in de vorige S'amen,
is de aanvangstijd op 25 januari toch 10:00 uur

01 feb: Johanneskerk gesloten, ZWO-dienst in Lucaskerk
08 feb: Pastor Th. Fraanje

15 feb: Ds. M.G. Wagenvoorde

22 feb: Johanneskerk gesloten, PGB-viering Markuskerk
01 mrt: Ds. T. van Prooijen

Oecumenische Taizé vieringen
Michaelkerk, Hooghout 67, 19:00 uur
Geen informatie bekend

Protestantse Gemeente Ginneken
Laurentiuskerk, Duivelsbruglaan 1, 10:00 uur
25 jan: Pastor em. B. Hendriksen (Chaam)
01 feb: ZWO-dienst in de Lucaskerk

08 feb: Ds. R. Lanooy ('s Gravenhage)

15 feb: Ds. E. A. Postma (Utrecht)

22 feb: Ds. G.PTh. Bosma

01 mrt; Ds. N. Fortuin (Amsterdam)

Eglise Wallonne - Waalse kerk Breda
Catharinastraat 83, 11:00 uur

Vieringen in het frans elke 2e en 4e zondag van de maand
25 jan: Ds. Coulibaly

08 feb: Ds. Coulibaly

22 feb: Ds. Mahieu

Remonstrantse Gemeente Breda

Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 of Stadserf 3, 10:30 uur
Vieringen elke 4e zondag van de maand.

25 jan: Ds. J. Douwes

09 feb: (maandag) gesprekskring Dr. K. Holtzapffel, 15:00 uur
22 feb: Dr.|. Leng Tan

Doopsgezinde Gemeente Breda

Dorpshuis 't Klooster, Jack van Gilsplein 1 Bavel, 17:00 uur
01 feb: Ds. Chr. Duhoux-Rueb

01 mrt: Ds. H. Cuperus

Ekklesia Breda

Vieringen elke 1e en 3e zondag van elke maand in de Lutherse
kerk, Veemarkstraat 11, 10:30 uur

01 feb: Dhr. F. Ploum

15 feb: Dhr. A. van Heusden

01 mrt: Dhr. F. Ploum

Oecumenisch Coventry gebed, 12:00 uur

Elke vrijdag gebed voor vrede en verzoening, in de
Johanneskerk, Dreef 5, of in de Martinuskerk, Haagsemarkt 2
Aansluitend mogelijkheid tot gratis lunch in de Johanneskerk
30 jan: Johanneskerk

06 feb: Martinuskerk

13 feb: Johanneskerk

20 feb: Johanneskerk

27 feb: Johanneskerk

Zorgcentra en Amphia
Ruitersbos, vieringen vrijdagmiddag, 16:00 uur
20 feb: Pastor E. Bouwmans

Elisabeth, vieringen vrijdagmiddag, 14:00 uur
13 feb: Pastor E. Bouwmans

De Leystroom, vieringen elke 3e vrijdag van de maand, 14:00 uur
20 feb: Thema: sneeuw

Zuiderhout, oecumenische viering donderdagmiddag in de
kapel, 15:00 uur
Er zijn geen vieringen in deze periode.

Thebe Aeneas

Er zijn geen vieringen in Aeneas. Als u contact wilt met de
geestelijk verzorger, kunt u bellen met Pastor J. Schilling
(06-2047 6710).

Amphia, Molengracht Breda

Er zijn geen vieringen in het Amphia ziekenhuis. Wanneer u
een beroep wilt doen op de geestelijk verzorgers, kunt
bellen via de Receptie (076-5951000) en vragen naar de
dienstdoend geestelijk verzorger.
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h Oecumene

Ineens piept een onbekende neus, met snorharen, “Het spijt me, pastoor,” zegt zij, “koekjes heb ik niet!
naar binnen in het muizenhol onder het orgel. Moeder Vanwege de oecumenische viering zondag, snapt u.”
Ria muis trippelt erop af. “Kom erin, wie bent u?” Een  De pastoor knikt meteen: “Niet erg hoor!” Ria muis is

grijze muis strompelt binnen. “Mag ik even zitten,” boos. Niet erg? De ukkumeniese viering is toch
hijgt ze, “Ik ben mevrouw Grijs. Ik kom helemaal van feestelijk? Vorig jaar was er koek in évervlioed! Dan zegt
de andere kerk.” En ze vertelt waarom: “Onze hele de pastoor: “De deur hier kan zondag wel op slot. We

kerk wordt schoongemaakt! Ze vegen spinnenwebben  gaan toch allemaal daarheen.” Blij roept de kosteres:
weg en stofnesten en keuteltjes! Ze jagen op motten,  “lk hoor dat ze hun kerk grondig aan het schoonmaken

spinnen en op ons! Waar moet ik met mijn familie zijn, omdat wij komen bidden. Alles gepoetst en
heen?” snikt ze, “ ... Mogen we hier logeren, voor een  geboend. Heerlijk! Dat moeten wij 6ok doen, pastoor,
tijdje ... ?” “Natuurlijk, mevrouw Grijs,” zegt Ria volgend jaar!” Van schrik vallen de muizenmoeders

allerhartelijkst, “eten jullie een koekkruimeltje mee?”  elkaar in de armen. “Mogen wij dan bij jullie logeren?”
Koéek? Dat kennen ze niet bij de Grijzen. Ria neemtde  fluistert Ria muis. “Natudrlijk, Rial” fluistert mevrouw

gast mee naar de keuken. Daar zitten de pastoor Grijs allerhartelijkst.
en de kosteres aan de koffie. -

Puzzel

Welke 10 activiteiten doen deze kerken samen?
EN wat IS daarin de rode draad? Maak elk woord
af met behulp van het plaatje. dan lees je

in de gele vakjes een toepasselijk woord!
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Uit de Bijbel BV

"Wees eensgezind, leef in vrede
met elkaar - dan zal de God van = / ;
de liefde en de vrede met u zijn." 4 . . Teksten:
7 : - ; WMarjet de Jong
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