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Meditatie

Pasen met kerst

Ergens in de vierde eeuw schreef Efrem de Syriér,
kluizenaar en kerkvader, een loflied op het kerstfeest:
"Deze dag is als Uzelf: het is de vriend van de mensen. Jaar
na jaar keert hij terug [...] ouder wordend met de
grijsaards, zichzelf vernieuwend met elk nieuwgeboren
kind. [...] Hij weet dat de mensheid niet zonder hem kan.
Net als Uzelf komt hij om het menselijk geslacht, dat in
gevaar is, te redden. Heel de aarde dorst naar uw
verjaardag, Heer. Die ene blijJde dag omvat alle komende
tijden. [...] Moge hij dit jaar opnieuw op U lijken en vrede
stichten tussen hemel en aarde.”

Het kerstfeest als Jezus zelf: vol vrede, compassie en
menselijkheid. Ik las een mooi boek van de neerlandicus
André Roes over A Christmas Carol. In onze
Scrooge-maand besteden we aandacht aan deze
klassieker van Charles Dickens, met als hoogtepunt
natuurlijk de musical-uitvoering van Theatrada! Roes
legt een link tussen Efrem de Syriér en Fred, de montere
neef van Ebenezer Scrooge. Als hij Scrooge komt
uitnodigen wvoor het kerstdiner, laat hij zich niet
ontmoedigen door het gesnauw van zijn chagrijnige
oom:

“Kerst is voor mij altijd een goede tijd, een vriendelijke,
vergevingsgezinde, menslievende, aangename tijd [...]
waarin mannen en vrouwen als bij afspraak hun

vergrendelde harten wijd openen.”

De stem van Fred, wordt vaak gezegd, is die van Dickens
zelf. Dickens had een problematische verhouding met de
Engelse staatskerk. Die verkondigde volgens hem een
somber, bekrompen geloof dat mensen hun vrijheid
ontneemt, terwijl het in het Evangelie juist om bevrijding
gaat. Dat komt in veel van zijn boeken terug, zeker in A
Christmas Carol. In een tijd van schrijnende armoede en
sociale tegenstellingen was kerst voor hem het feest
waarop alles samenkomt: vrede, mededogen, het
wegvallen van tegenstellingen, hulpvaardigheid, liefde.

dan alleen maar
liefdadigheid. Het ging hem om de radicale omkeer van

Dat was voor Dickens veel meer
mensen. Een betere samenleving begint bij het openen
van je vergrendelde hart. Wie zich laat raken door
compassie met de medemens wordt een ander mens,
een béter Dickens' boeken zijn een

hartstochtelijke verbeelding van de grote woorden van

mens.

het Evangelie: omkeer, verlossing, vergeving, bevrijding.
Zelfs voor een in zichzelf opgesloten vrek als Scrooge is er
hoop op redding — en daarmee hoop voor de mensheid!
Al moeten er wel drie geesten aan te pas komen om zijn
afgegrendelde hart open te breken. Zijn onverwachte
medelijden met de kleine Tim, het zieke zoontje van zijn
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klerk, dringt dwars door zijn pantser van hardheid en
onverschilligheid heen en boort een opgedroogde bron
aan. “lk zal kerst eren in mijn hart en mijn best doen om
me er het hele jaar aan te houden!”

André Roes noemt het in zijn boek
opstandingsverhaal. Een Paaservaring met kerst! Daar is
veel voor te zeggen. De hallelujastemming waarin
Scrooge aan het eind door Londen rent, doet denken aan
de Paaspsalm 118 ('ik zal niet sterven, ik zal léven!’) of aan
de uitgelatenheid van de Emmaisgangers.

“Ik weet niet wat ik moet doen!’, riep Scrooge, lachend en
huilend tegelijk [...] "Ik ben licht als een veer. Ik ben blij
als een engel. Ik ben vrolijk als een schooljongen. lk ben
duizelig als een dronkaard. Vrolijk kerstfeest allemaall Een
gelukkig nieuw jaar aan heel de wereld! Hallo hier! Oeps!
Hallo!"

een

lk wens jullie een kerstfeest vol vrede, vrolijkheid en
mededogen. En, zoals kleine Tim zou zeggen: God zegene
ons allen! ds. Ton van Prooijen

André Roes, De dans van Scrooge. Gedachten bij de
Christmas Carol van Charles Dickens, 2012.



'Plekken voor je verdriet' in Breda

Vlak na Allerzielen werden in Breda ‘Plekken voor je
verdriet’ georganiseerd. Een plek waarin samen stil wordt
gestaan bij verdriet: om overleden dierbaren, om mensen
die je ergens in het leven bent kwijtgeraakt en ook om
dromen die niet uitkwamen of hoop die je verloren bent.

In de wijken rondom de Lucaskerk en de Markuskerk
werden mensen uitgenodigd om bij elkaar te komen op
‘Een Plek voor je Verdriet: op
vrijdagavond 3 november in
Ontmoetingscentrum De
(Vlierenbroek 30
Haagse Beemden) en op
zaterdagavond 4 november in
de Annakapel in Brabantpark /
Heusdenhout. Er  werden
vooraf flyers verspreid in de
buurtcentra, de bibliotheek, in
enkele zorgcentra en bij
andere openbare ruimten en
er stonden berichten

Sleutel

in de
wijkkranten, op de websites
van de PKN en RK kerken en
op social media. De
bijeenkomst
georganiseerd door
vrijwilligers van de PKN en RK
kerken in beide wijken. In de Haagse Beemden waren
vrijwilligers van Ontmoetingscentrum De Sleutel ook bij
de organisatie betrokken. De uitnodiging was aan
iedereen gericht, ongeacht de levensbeschouwelijke
achtergrond.

werd

Het waren mooie en troostvolle bijeenkomsten. Op beide
plekken waren zo'n 10 bezoekers aanwezig. Drie musici
werkten mee: Thijske Fraanje (zang), Natan van Doorn
(gitaar, zang) en harpiste Vera Kemme. Langs een pad van
herfstbladeren, waartussen glazen potjes stonden met
ledlichtjes erin, liepen de bezoekers naar binnen. Hanny

den Ouden begeleidde het ritueel. We begonnen in een
nog schaars verlichte ruimte terwijl het lied ‘Als alles
duister is, ontsteek dan lichtend vuur’ werd gezongen.
Daarna werd de ruimte in zacht schemerlicht gezet. Na
een korte inleiding werden stenen uitgedeeld waarop de
bezoekers een naam of een woord, verbonden met hun
verlies, konden schrijven. Elke bezoeker legde daarna de
steen voor zich. Vervolgens staken de bezoekers een
waxinelichtje aan bij hun steen. Wie dat wilde noemde
daarbij de naam of het woord dat op de steen stond. De
avond werd omlijst met muziek (gitaar en zang,
harpmuziek) en met een gedicht over gemis en rouw.

Na een afsluitend woord konden de bezoekers in de nazit
verder praten. Alle bezoekers kregen een wit papieren
tasje mee, met hun steen en met een waxinelichtje.

Tafel met lichtjes en stenen
In Brabantpark/Heusdenhout was het de eerste keer dat er
een 'Plek voor je verdriet’ was. Het was die zaterdag geen
uitnodigend weer. Dat heeft wel wat impact gehad op het
aantal bezoekers. In de Haagse Beemden was het de
eerste keer dat de bijeenkomst in De Sleutel werd
gehouden, na twee keer in de Lucaskerk. Over de keuze
van de volgende locatie wordt nog nagedacht. Gelet op
de positieve reacties zijn we vast van plan ook volgend
jaar weer een “Plek voor je verdriet” te houden.
Jonneke Prins, Victor Witter

Symposium Kerk & Slavernij: geschiedenis - heden - toekomst

Een bijzondere samenwerking tussen onze Protestantse Gemeente Breda, het bisdom, de Christelijke Gereformeerde
Mattheiiskerk, de Destiny Church International (in Breda-Noord) en het Mondiaal Centrum: een symposium over kerk en
slavernij in het slavernijherdenkingsjaar. Wat was de rol van de kerken bij het in stand houden van de slavernij in
Suriname en op de Antillen, hoe werkt de slavernij vandaag nog door en hoe kijken we samen de toekomst in? Er zijn
drie sprekers die hierop zullen ingaan. De bisschop van Suriname, Karel Choennie, zal als eerste een verhaal houden,
gevolgd door professor Heleen Zorgdrager van de Protestantse Theologische Universiteit (zij is betrokken bij een breed
onderzoeksproject naar kerk en slavernij). Pastor Ferdinand Igbeche van de Destiny Church, een kerk met Nigeriaanse
wortels en kerkgangers van allerlei nationaliteiten, zal vertellen hoe het thema vandaag de dag leeft in een Bredase

migrantenkerk.

Het symposium vindt plaats op vrijdagmiddag 26 januari vanaf 14:00 uur in de Markuskerk. Posters en flyers met
meer informatie zullen begin januari verspreid worden. ledereen is van harte welkom! Voor meer informatie kun je bij

mij terecht.

Ton van Prooijen



Nieuws van Bijbelgroep Regenboog

Deze bijbelgroep is een oecumenische gespreksgroep voor mensen met een verstandelijke beperking. Al jarenlang komt
de groep maandelijks bijeen in de Michaelkerk op de laatste maandag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur om naar
een bijbelverhaal te luisteren, daar met elkaar over te praten, te bidden en te zingen. We werken met een jaarthema. Dit
seizoen is dat Dieren in de Bijbel. De groep heeft een eigen liedbundel met favoriete liederen. In de maanden december,
juli en augustus is er geen bijbelgroep.

De deelnemers komen uit Breda en omstreken. De laatste jaren was de leiding in handen van Bert Fockens en Lianne van
der Wel. Op elke gespreksavond zijn er ook twee vrijwilligers aanwezig, vanuit de Michaelkerk en Markuskerk, om te
zorgen voor koffie en thee en ondersteuning van de groep.

Na het vertrek van Bert Fockens wegens pensioen, wordt de leiding van de groep nu door de vrijwilligers gedaan met
ondersteuning van pastor Lianne van der Wel. Mieke Heijnen heeft na jarenlange
deelname als vrijwilliger, vanwege haar leeftijd, afscheid genomen. Ineke Wauben
(Michaelkerk) en Boukje Flach (Markuskerk) draaien ook al een aantal jaren mee. We zijn
blij met twee nieuwe vrijwilligers, Christien Somers (vanuit de Michaelkerk) en Mirjam
Verhagen (vanuit de Markuskerk).

Bijbelgroep Regenboog heeft al een aantal keren met veel enthousiasme meegewerkt aan
een oecumenische viering in de Michaelkerk en dat gaan we weer doen, nl. op zondag 28
januari 2024, aan het einde van de Week van Gebed voor Eenheid van Christenen. De

groep kijkt er naar uit.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom in de groep. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Boukje
Flach-Tuinhof, contactpersoon, via het mailadres: boukje.tuinhof@planet.nl. Boukje Flach-Tuinhof

Faith paviljoen op Klimaattop

Van de wereldbevolking behoort 85% tot een georganiseerde religie. Religieuze leiders kunnen dus een verschil maken
op de weg naar een klimaatrechtvaardige wereld. De laatste jaren zijn religies steeds actiever op klimaattops. Op COP28
(30 november tot 12 december) in Dubai openen ze voor het eerst een Faith Pavilion (Geloofspaviljoen). Paus Franciscus
zou daar als voornaamste gast aanwezig zijn maar moet helaas vanwege zijn gezondheid verstek laten gaan.

De paus zette zijn boodschap voor het klimaat voor het eerst op papierin 2015, met de encycliek 'Laudato Si° In de
aanloop naar de huidige klimaattop COP28 publiceerde hij een update, met de brief 'Laudate Deum’ In beide
documenten is de paus niet mals voor de wereldleiders
en het economisch groeimodel dat ze blijven
verdedigen terwijl de aarde in brand staat. In Laudate
Deum schreef hij: "We moeten afspraken maken voor
de energietransitie die ten eerste efficiént zijn, ten
tweede verplicht en ten derde controleerbaar. Moge
COP28 toonbeeld zijn van de verhevenheid van
politiek, niet van haar schande.”

Op zondag 3 december is de opening van het Faith
Pavilion. Het paviljoen biedt plaats aan een 100-tal
mensen en er zullen tijdens COP28 70 activiteiten
plaatsvinden met wel 300 sprekers uit diverse religies:
van islam, christendom en jodendom tot hindoeisme,
sikhisme, baha'i, boeddhisme, inheemse religies en

zoroastrisme. De organisatie ligt ondermeer in handen (Muurschildering (2019) van de ltaliaanse graffitikunstenaar
van de Moslimraad van Oudsten, ontstaan in 2014 om Mauro Pallotta. Paus Franiscus veegt de vervuilende rook weg
de vrede binnen de islam te bevorderen en sektarisme van een fabriek. Op zijn emmertje ‘Laudate 5i' © KNA)

en geweld te bestrijden. Voorzitter is grootimam
Ahmed al-Tayeb van al-Azhar in Egypte. Paus Franciscus ontmoetten hem meermaals. In 2019 ondertekenden ze samen
het document 'Menselijke broederlijkheid, voor wereldvrede en samenleven.

{Verkorte weergave van publicatie op 28 november op Kerknet.be)



In gesprek met...

... Pieter Vergeer

Als Pieter wordt geinterviewd zijn de repetities nog in volle
gang. Hij zal de hoofdrol Srooge spelen in het stuk A
Christmas Carol van Charles Dickens dat in de Markuskerk
zal worden opgevoerd. Pieter is geboren en getogen in
Breda en is er nooit meer weggegaan. Hij woont met
Agnes in de Haagse Beemden. Ze hebben vier zonen.

Als ik vraag wat is er zo leuk aan de rol van Srooge dan
zegt Pieter: “lk vind de rol van Scrooge vooral zo leuk
omdat er zoveel verschillende gevoelens in zitten. Hij gaat
van een chagrijnige en cynische vrek naar een verbaasde
man, en van iemand die doodsangsten uit staat naar een
vrolijk en vriendelijk persoon. Het is geweldig als het lukt
om die verschillende stemmingen goed over te brengen.
Een heerlijke uitdagende rol dus”

Hoe is Pieter in de musical terecht gekomen? Het blijkt al
een lange geschiedenis te hebben. Hij heeft als kind bij
het kinderkoor onder leiding van Jan 5maling gezongen
en later bij het CBJ-koor. De eerste ervaring met musical
was bij de scouting, waar hij eerst lid was en later leiding.
Hij heeft toen het voortouw genomen om een musical op
te gaan voeren met de club en daar is het zaadje geplant.

Toen de bouw van de Lucaskerk bijna klaar was en er
plannen kwamen om een musical te gaan instuderen,
meldde Pieter zich na een oproep in het kerkblad. De
musical “Tot ziens op Patmos’ werd opgevoerd en Pieter
deed de regie. Het was een groot succes voor spelers en
betrokkenen en ook voor de toeschouwers. Vijf jaar later
bij het eerste lustrum werd “"Jacob” opgevoerd in de
Lucas- en de Pelgrimskerk. Bij deze musical heeft ook het
CBJ-koor meegedaan en Pieter had weer de regie. Pieter
was, zoals hij zelf zegt, vanaf toen echt besmet met het

musicalvirus. In 2009 bij de musical “Met de groeten van
Paulus” had Pieter weer de regie, maar speelde dit keer
ook zelf mee, Dat beviel hem eigenlijk nog beter.

Vier jaar later werd de musical "Maria” gespeeld in Podium
Bloos. Dit keer deed Peter-Jan Plooij de regie. Via Peter-Jan
werd Tamara Griffioen bij de spelersgroep gehaald. Zij
begon rond die tijd aan de regieopleiding aan de HKU. Ze
is vanaf dat moment bij de theatergroep gebleven en
heeft de volgende musicals allemaal geregisseerd. In 2014
volgde “Ruth” en in 2019 werd “Judas” op de planken
gebracht. Deze laatste musical was voor Pieter erg
bijzonder omdat hij daarin tegenover zijn zoon Joél op
het toneel stond. Pieter was de oude Judas en Joél de
jonge Judas en Jezus. "Heel gaaf om op die manier samen
op het podium te staan! * zegt Pieter hierover.

Er was een hechte kerngroep ontstaan die met deze
musicals bezig was en er was behoefte om er een officiéler
karakter aan te geven. Bijvoorbeeld door er een
vereniging van te maken. Er werd druk vergaderd over het
hoe en wat en wie. En vlak voor de coronatijd is Theadrada
opgericht.  Theatrada s
theatervereniging, gevestigd in Breda, die onafhankelijk
theaterproducties tot stand brengt, gebaseerd op Bijbelse,
maatschappelijke en culturele thema’s en figuren. Het
eerste project was de musical “het Pakhuis’, die vorig jaar
werd uitgevoerd.

een interconfessionele

En nu dit jaar “A Christmas Carol”. Pieter en zijn zoon Joél
hebben het script onder handen genomen en een
combinatie gemaakt van 3 verschillende versies van het
verhaal: The Muppet Christmas Carol, een heel moderne
versie en de traditionele versie. In het script is ruimte voor
hele traditionele Christmas Carols maar ook voor liedjes
uit de Muppet-film. Wat ook erg leuk is, is dat de Cantorij
van de Lucaskerk en Lucas8 meedoen. Dat geeft veel
verbinding met de mensen in de kerk. Het leuke is dat je
veel mensen op een andere manier leert kennen. Maar
zo'n productie is wel heel stressvol. De verwachting is dan
ook dat er na ‘A Christmas Carol’ eerst goed de tijd
genomen wordt om na te denken over een volgend
project zodat iedereen straks weer opgeladen kan
beginnen. In de tussentijd zit de groep niet stil. Ton en
Thijske zijn ook fan van Theatrada en vragen hen om af en
toe mee te doen met projecten in de kerk. Met advent
doen ze mee met het kindernevendienst-project en ze
het
Johanneskerk. Een aantal figuren uit de musical komen
dan in de kerk. Pieter wil tot slot nog kwijt dat iedereen
welkom is om mee te doen bij Theatrada. Je kunt naast
zingen en toneelspelen ook meedoen met de catering, de
decors enz, enz. Ze zijn blij met alle hulp.
Joyce Rijke

werken ook mee aan kinderkerstfeest in de



Algemeen Kerkelijk Nieuws

Uit de Kerkenraad

Op 27 november is de grote kerkenraad bijeengeweest in de Lucaskerk. Er was een lange agenda die in een goede
onderlinge sfeer werd doorgenomen.

We hebben veel tijd besteed aan financién en wat er nodig is om te kunnen komen naar het aanvragen van een
solvabiliteitsverklaring zodat we een tweede predikant kunnen beroepen. Daarvoor hebben we de volgende punten
besproken en de nodige besluiten genomen.

- De redenen voor en taken van een nieuwe fulltime predikant. De vergadering is unaniem voor de voorbereide
notitie met als aanvulling dat de kerkelijke medewerkers volledig onderdeel zijn van de professionals in Breda. Ook
wordt benadrukt dat naast de ca 50% aandacht voor de Johanneskerkgemeenschap er taken zijn in Jeugdwerk,
Diaconie, HeartEdge en ‘Leren en ontmoeten.

= Er is een gesprek geweest 27 november in de middag met het CCBB. Deze geven geen advies, maar beoordelen
of de plannen die wij als kerk maken voldoende vertrouwen geven aan de PKN Nederland om het groene licht te geven
voor het beroepen van een predikant. Ze fungeren als een interne accountancy. Wel wordt ons duidelijk dat het geven
van een garantie door een stichting niet de voorkeur heeft van het CCBB. Zij zien liever een gebouw verkocht en het
kapitaal controleerbaar op de rekening.

- Het voorstel wat we bespreken en is aangenomen is een middenweg. We gaan verder met de verkoop van de
Johanneskerk aan de gelieerde stichting. Dit geeft ons extra vermogen om acceptabele verliezen de komende jaren af
te dekken. De CvK krijgt de opdracht om hier verder alles voor te doen wat nodig is. Daarnaast is besloten om de
Markuskerk niet te verkopen. Wel zal de Stichting tot behoud Markuskerk gevraagd worden al het onderhoud op zich te
nemen. Hiervoor krijgt de stichting het recht op koop op het moment dat onze gemeente besluit het gebouw niet
meer te gebruiken. De vergadering stelt het op prijs als alle vragen en adviezen rond het horen worden beantwoord en
gecommuniceerd met de hele gemeente.

» De voorliggende begroting 2024 en de langjarige begroting worden door de vergadering aangenomen.

Nu we deze stappen hebben gezet kunnen we overgaan tot een solvabiliteitsaanvraag. Ons gesprek met het CCBB
maakt duidelijk dat dit een doorlooptijd van 2-4 maanden heeft.

Daarnaast is er gesproken over hoe gebruiken we de Grote Kerk in de toekomst, het werkplan 2023-2024, de
begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen van 2024 alsook over het
collecterooster 2024,

We sloten af met een inhoudelijke peiling rond missie en visie onder de aanwezige kerkenraadsleden. De uitkomst
alleen was genoeg gesprekstof voor een paar avonden, maar die hadden we niet... Wel was het goed om te zien dat
een paar kernwoorden veel terugkomen: geloof, gemeenschap, pastoraat, verbinding; we zoeken het en kunnen het
vinden bij ons hier in de kerk.

Het was de laatste grote kerkenraadvergadering van dit jaar. We gaan de adventstijd in op weg naar Kerst. We wensen
iedereen fijne dagen.

Andries van der Vegt




KERSTCONCERT

Johanneskerk

Breda Princenhage
Vrijdag 15 december 2023 - 20.00 uur

Mannenensemble

MEN OF HOPE

Martin Mans, dirigent en organist

Tevens orgelimprovisaties en samenzang

Gratis entree

Collecte ten bate van de Voedselbank




De engel en de ster

Op de avond voordat Jezus geboren werd was het enige
dat vanuit de hemel nog moest gebeuren het ophangen
van de kerstster die de herders en koningen moest wijzen
waar Jezus was geboren. Drie engelen maakten ruzie wie
het mocht doen: "Ik mag het doen, want ik ben de oudste!"
"Nee, ik mag het doen, want ik ben de langste!" "Nee, ik."
"Nee, ik!" De Heer hoorde dat geschreeuw en riep de drie
bij zich. "Stop met dat gekibbel," zei hij. "Wie de stal opvult,
waar straks mijn Zoon geboren zal worden, die mag de
kerstster ophangen.”

De engelen stopten met ruzie maken en de grootste engel
daalde als eerste af naar de aarde. Onderweg kwam hij een
klein sterretje tegen. "Mag ik met je mee?" riep het
sterretje. "Nee," zei de engel nors, "daar heb ik geen tijd
voor." Toen hij op aarde kwam, zag hij de lege stal. De
engel keek om zich heen en zag een os grazen in het veld.
De engel pakte het dier bij zijn horens en bracht hem naar
de stal. Hij vond ook nog een paar muizen en een paar
vogels die wel een slaapplekje wilden op de balken onder
het dak van de stal. De engel was tevreden. De Heer zou
vast trots op hem zijn.

Daarna vloog de tweede engel naar beneden. Ook hij
kwam onderweg het kleine sterretje tegen. "Mag ik met je
mee?" vroeg het sterretje. "Nee," zei de engel, "daar heb ik
het veel te druk voor." Op het veld bij de stal verzamelde
de engel alle balen stro die hij kon vinden. Zo konden
Jozef en Maria straks lekker zacht zitten en met een beetje
stro in de kribbe hadden ze een mooi bedje voor hun
kindje. De Heer zou trots op hem zijn.

Daarna ging de derde engel naar beneden. Hij was de
kleinste van de drie en had geen idee waarmee hij de stal
moest vullen. Onderweg kwam hij hetzelfde kleine
sterretje tegen en weer vroeg het sterretje: "Mag ik met je
mee?" "Is goed," zei het derde engeltje, "dan kunnen we
elkaar wat gezelschap houden." Samen daalden ze af naar
de aarde. Toen hij bij de stal kwam, schrok de engel. Het
was er zo donker! Jozef en Maria zouden er niets kunnen
zien. Met behulp van het kleine sterretje stak hij toen een
lampje aan. In het warme licht zag hij de dieren en het stro
waarmee de andere twee engelen de stal al hadden
gevuld. Hij wist niet waarmee hij de stal nog verder kon
vullen en teleurgesteld ging het kleine engeltje terug.
Onderweg hing hij het kleine sterretje op een mooi plekje
aan de donkerblauwe hemel.

L {;/i» UWoorden

In de hemel ging het engeltje direct naar de Heer om te
vertellen dat hij niets had gevonden om de stal mee te
vullen. Maar de Vader glimlachte en zei: "Kleine engel, jij
hebt de stal gevuld met licht! En datzelfde licht zal ook van
de hemel naar beneden schijnen. Kijk maar eens naar de
ster die je aan de hemel hebt gehangen.’ De kleine engel
keek en kon zijn ogen niet geloven. Zijn vriend, het kleine
sterretje, was uitgegroeid tot een prachtige stralende
kerstster. Met een lange staart van licht wees hij de weg
naar Bethlehem, want het kindje Jezus was geboren in de
stal.

Vertaling: Esther Kooij Bron:
http://www.babboes.nl/tips-verhalen/alle-verhalen/153-de-e
ngel-en-de-ster
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Kerstgroet uit Arad o)
Geliefde zusters en broeders van onze partnergemeenten in Wismar en Breda, %’*3'»
Ter gelegenheid van Kerst brengen wij hierbij onze hartelijke groeten aan u over. Dat het ASs Er eI

Wonder van Kerst uw harten met vreugde en geluk mag vervullen! Temidden van de

feestelijke lichtjes en vrolijke klanken mogen wij de verbondenheid tussen onze gemeenten vieren. Alhoewel wij
geografisch ver van elkaar verwijderd zijn, verbindt ons een wederzijdse vriendschap, als ook de wens naar wederzijdse
leren kennen, wij beleefden samen een verleden dat niet zo eenvoudig te vergeten is. Maar zeker niet in de laatste
plaats verbindt ons ons geloof, welks Juweel wij bij dit wonderbare feest speciaal eer bewijzen!

Wij hopen dat al onze families en onze gemeenten in harmonie met onze tradities en christelijke waarden dit Wonder
van de Kerstnacht, dit feest van de geboorte van de Verlosser, zullen kunnen vieren. Jammer genoeg is dit niet overal
het geval, want niet alleen de komst van de Verlosser in een onschuldig kind is realiteit, er zijn ook plaatsen waar de
wapenen botsen, waar mensen op de vlucht zijn, waar men zich op een strijd voorbereidt, waar men in winterkoude
ruines verblijft en honger lijdt. Laten wij bidden, dat alles wat Jezus gebracht heeft, doorgegeven zal worden; dat
diegenen die de macht in handen hebben om over het lot van velen te beslissen, het leiderschap van onze Verlosser
zullen weerspiegelen en meer doen om levens te redden dan om deze te vernietigen. Wij geloven in de kracht van het
gezamenlijke gebed, wij geloven in het wonder van het christelijke 'samen; wij geloven dat wij in navolging van Jezus
de weg van het Heil zullen kunnen gaan! Wij wensen u allen een Gezegend en Vredevol Kerstfeest in broederlijke liefde
en gezamenlijk gebed: Uw zustergemeente in Arad.

Kerstgroet vanuit Breda

‘Kerstmis in Amersfoort’ — zo heet dit schilderij van de Nederlandse schilder Toon Tieland
(1919-2006). Amersfoort was zijn geboortestad en zijn leven lang zijn woonplaats. Hij verplaatst
de stal van Bethlehem naar z'n eigen stad. In de kribbe ligt het kind, weerloos en kwetsbaar,
maar met grote namen: God-met-ons, Redder. Tielands stadsgenoten — misschien hij zelf ook
wel — staan in een rij te wachten. Eén voor één komen ze langs bij het kind. Het lijkt alsof de
schilder met deze afbeelding wil zeggen: En jij? Waar ben jij eigenlijk? Ben jij er bij? De
middeleeuwse mysticus Angelus Silesius schreef: ‘Al werd Christus duizendmaal in Bethlehem
geboren, het gaat erom dat hij in jou geboren wordt! Kan het kind in jouw bestaan tot leven
komen, in de liefde die je geeft en ontvangt? Kaars voor kaars leven we toe naar Kerst, het feest
van Gods oneindige nabijheid. We hoeven niet perfect te zijn om dat feest te kunnen vieren. Integendeel, het is het
feest van het kind dat ons aankijkt en vraagt om in al onze onzekerheid en kwetsbaarheid elkaar nabij te zijn. Die
nabijheid zoeken we als we Kerst vieren in Wismar, in Arad, in Breda — nabijheid onderling en, ondanks de afstand, ook

over grenzen heen. Gezegende Kerstdagen! Ds. Ton van Prooijen - Breda
NEB De Duitse tekst van deze beide groeten vindt u op de website van onze kerk www.pknbreda.nl

Contact via ‘zoom’

Op 18 november was er opnieuw via ‘zoom'verbinding contact met onze partnergemeente in Wismar (Arad moest
wegens omstandigheden ditmaal verstek laten gaan). Wij hebben toen met elkaar onder andere gesproken over het
uitwisselen van Kerstgroeten en over de mogelijkheid van het sturen van individuele Paasgroeten volgend jaar. Verder
is er een datum in het komende voorjaar afgesproken waarin een paar mensen vanuit Breda en enkele mensen uit Arad
naar Wismar zullen afreizen voor een kleine ‘top’ ontmoeting waarbij voornamelijk gesproken zal worden over de
toekomst van onze verbondenheid. Een wvan de plannen die nader uitgewerkt zullen worden is een
gemeenteontmoeting via zoom, mogelijk in de vorm van een kleine ‘Andacht;, zeg maar een meditatief moment samen.
Doet u ook mee als het zover is? (Wist u trouwens dat onze gemeente en Wismar volgend jaar al een 40-jarig jubileum
kunnen vieren? En dat deze contacten al in 1984 vanuit Breda en Ginneken opgezet zijn?)

Tenslotte

Een jaar is weer voorbij, een jaar waarin er door allerlei omstandigheden opnieuw geen Zomerontmoeting kon
plaatsvinden en waarvan nu, in overleg met de twee andere partnergemeenten, is besloten deze niet meer in deze
vorm aan u aan te bieden. Maar nieuwe plannen worden gesmeed! Voor nu wensen wij u allen Gezegende Kerstdagen
toe en een Voorspoedig Nieuwjaar! Mieke Frankfoorder (vz) Tel. 06-24705414



STICHTING

Huisarts in het Gasthuis: het kwam op haar pad I N L IA
Ze kwam verpleegkundige Astrid tegen toen die zich na een ongelukje
meldde bij de dokterspost. Huisarts Gineke de Jager draaide daar net een Fﬂundﬂtiul‘l
dienst. Verpleegkundige en arts raakten aan de praat en zo kwam Gineke

achter het bestaan van het INLIA Gasthuis Groningen. Ze had er nog nooit van gehoord, maar nu is ze er al twee jaar
huisarts.

Ze was nieuwsgierig naar hoe de medische zorg aan asielzoekers in nood geregeld is in Nederland. Daarnaast was De
Jager eerder al op Lesbos geweest om hulp te verlenen. Ook iets dat zomaar op haar pad kwam, via een mail van
Stichting Bootvluchteling. Die mail arriveert precies op het juiste moment want ze heeft net even geen werk. "Ik had
een gat in de agenda en daar was grote nood, dus ben ik gegaan.”

Recht op medische zorg

Ze komt te werken in het beruchte Moria-kamp, waar over de
tienduizend mensen in erbarmelijke omstandigheden verkeren. “Het
is zo triest wat je daar ziet. Mensen die op de viucht zijn, soms al heel
lang, en dan uiteindelijk in zo'n kamp belanden. Dat raakt je.’

™ ledereen heeft recht op medische zorg, dat is het principe dat Gineke
de Jager in de praktijk wil brengen. Op Lesbos en in Groningen. En:
“Het is vanuit het vak van huisarts bekeken ontzettend interessant
om met veel verschillende mensen te werken, voor mijzelf is het ook
| een verrijking”

Lichamelijke klachten door stress

De gasten bij INLIA komen uit uviteenlopende culturen. Toch is het
ook een groep met specifieke eigen problemen. "Ze zijn daar
gekomen omdat ze geen uitzicht hadden op een toekomst, soms al
heel lang. In het Gasthuis werken ze daaraan, maar dat kan ook best
een tijd duren. Gebrek aan perspectief veroorzaakt stress en stress
veroorzaakt lichamelijke klachten.”

Sommige klachten zijn te behandelen, andere niet. “En daar wordt

het soms lastig, want dan komen de cultuurverschillen om de hoek.
Mensen uiten zich heel anders dan Nederlanders. Door een
Nederlandse bril bekeken, kun je al snel een oordeel hebben en het bijvoorbeeld theatraal vinden. Maar dat zijn echt
cultuurverschillen.” Mensen uiten zich anders, maar de behoeften zijn gelijk, weet dokter De Jager: “lemand met stress
wil net als ieder ander gezien worden.’

In het Gasthuis heeft de grote groep jonge mensen vaak klachten aan rug, nek, schouders, armen, benen. Gelukkig
komt er geregeld ock een fysiotherapeut. naar het Gasthuis. Daarnaast zitten er veel oude(re) mensen met suikerziekte
en klachten die daaruit voortvloeien. Ook is kanker een belangrijk dossier in het Gasthuis. Er is maar 1 keer spreekuur
per week, is dat wel voldoende? Voor nu redden we het ermee, zegt De Jager.

Margot de Jong




Diaconiein 2023 \}& tl‘\

Terugkijkend op 2023 kunnen we constateren dat er op diaconaal
gebied een hoop werk aan de winkel is geweest. Zo was er de
noodopvang van asielzoekers in de Markuskerk die, met de familie
Alrubaiy in ons midden, nog altijd doorloopt. In de diensten
collecteerden we voor voor veel brandhaarden in de wereld zoals

Myanmar, Bangladesh, Palestina, Ethiopié€, Israél en Oekraine, maar

ook voor meer lokale doelen zoals Stichting Exodus, Opkikker, verpleeghuizen, Stichting Vakantieweek Zuidwest
Brabant, Annahuis en Voedselbank Breda.

Naast de collecteopbrengsten heeft de diaconie in 2023 via Kerk in Actie grote donaties naar rampgebieden
overgemaakt, met name voor de slachtoffers van de overstromingen in Libi& en de aardbevingen in Marokko,
Afghanistan en Syrié. We sponsorden Stichting Bootvluchteling, het Bijzonder Pastoraat in Kaapstad, Stichting Sparrow
op de Filipijnen, Tent of Nations, EAPPI en een kleuterschool in Indonesié. Aan INLIA, als kerkelijk ambassadeur voor
vluchtelingen in Nederland én onze fantastische achterwacht bij de opvang van de asielzoekers in de Markuskerk,
doneerden we € 5.000.

Bredase doelen die van ons dit jaar een bijdrage ontvingen waren het Jeugdfonds Sport en Cultuur, het Annahuis,
Stichting HIBO, De Herberg, de Voedselbank Breda, Hulp in Bijzondere Omstandigheden, Schuldhulpmaatje, het
Mondiaal Centrum en inlopen Clement en Voor elkaar. Met Kerst verstrekken we weer aan zestig huishoudens in Breda
cadeaukaarten van een supermarkt. We lenigen nog altijd de nood van mensen die om wat voor reden dan ook tijdelijk
klem zijn komen te zitten. Zo hebben we sinds kort contact met scholen wat geleid heeft tot ondersteuning van twee
gezinnen die geholpen worden bij de betaling van de kinderopvang.

Al deze dingen en meer doen we dankzij en namens u en we hopen dat u ons in de gelegenheid stelt hiermee door te
gaan. Onlangs stuurden wij u daarover een brief, ons jaarlijks verzoek om een bijdrage. Mocht u nog niet in de
gelegenheid zijn geweest dan kunt u alsnog uw bijdrage overmaken op ons banknummer NL 89 INGB 0001 0708 50
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Breda. Namens de diakenen en iedereen die we met uw bijdrage
kunnen helpen hartelijk dank.

Leon Geschiere

Noodopvang asielzoekers

De noodopvang van de familie Alrubaiy in de
Markuskerk loopt goed maar is niet wrij van
uitdagingen. Er is met enige regelmaat sprake van forse
overlast door vuurwerk rond de Markuskerk, waardoor
de familie Alrubaiy erg is geschrokken. Er is contact
geweest met de wijkbeheerder, de Markuskerk wordt
nu in de BOA-ronde meegenomen, ook het jeugdwerk
van Surplus is gevraagd om extra op te letten en op
advies van de Stadsmarinier nemen we preventieve
maatregelen
Soms is het een kwestie van inschikken. Op 9 en 10
december zijn er in de Markuskerk de uitvoeringen door
Theatrada van de musical Scrooge geweest. In die week
hebben we daarom de familie Alrubaiy tijdelijk
ondergebracht in een vakantiehuisje in de Katjeskelder.
En zo gaan we ook in de noodopvang richting Kerst. Eerder benoemden we de onzekerheid waarmee de familie
Alrubaiy leeft in ons midden. Ondertussen hebben we overleg gehad met de kerkenraad en is besloten dat we de
familie tot 1 maart 2024 onderdak blijven bieden. Dat geeft duidelijkheid aan onze kant, maar laat onverlet dat de
overheid in de tussentijd nog steeds kan besluiten dat de familie eerder moet vertrekken. Daar hebben wij geen
invloed op maar de familie weet nu in ieder geval dat ze wat ons betreft deze winter niet op straat komen te staan.
Namens TOM-LJ (Team Opvang Markuskerk/Lucaskerk/Johanneskerk)
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Collectes december

Zondag 17 december 2023

Adventscollecte Kerk in Actie - kinderen in de
knel. Nederland: hulp en perspectief voor
mensen zonder papieren.

Mensen zonder papieren in Nederland mogen
niet werken en hebben geen recht op sociale
voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt
kerkelijke initiatieven die hen helpen met
advies en scholing.

Maandag 25 december 2023 - eerste
kerstdag

Kerstcollecte Kerk in Actie - kinderen in de knel.
Help kinderen in Oekraine de corlog door.
Kinderen in Oekraine maken een
verschrikkelijke tijd door. Samen met
Oekraiense kerken biedt Kerk in Actie hun een
veilige plek om te spelen, mobiele locaties om
even op te warmen, psychosociale hulp om
mentaal gezond te blijven en voedsel-en
zadenpakketten zodat hun familie eten op tafel
heeft,

Kinderen van Oekraiense vluchtelingen in Breda
worden door de Protestantse Gemeente Breda
en de Augustinus parochie ook ondersteund
door de 'Weekendschool Elke zaterdagmiddag
krijgen basisschoolleerlingen daar hulp bij wat
zij die week op hun Nederlandse basisschool
hebben geleerd. En hun ouders volgen er
Nederlandse les. De Weekendschool is in de
Michaelkerk en vrijwilligers vanuit de PGB en
de parochie ondersteunen hen. De lessen voor
de kinderen worden gegeven door Oekraiense
leerkrachten.

kerk

In actie

Kerkin actie

Overal bommen en
explosies

Denis Nastachenko (9) vluchtte samen met zijn moeder en zus
vanuit Charkov naar Cherkasy, 500 kilometer westwaarts. Nog
altijd heeft hij het geluid van viiegtuigen, bommen en explosies in
zijn oren. Van Tatiana krijgt hij psychosociale hulp. Beiden dromen
van het einde van de oorlog.

De oorlog in Oekraine kwam dichtbij voor Denis. “We moesten
vluchten omdat er overal vliegtuigen, bommen en explosies waren.
Elke keer als ik bijna sliep, moesten we weer naar de schuilkelder”

Een luisterend oor

Oorlog heeft een verschrikkelijk effect op kinderen. “Ze zijn bang en
schrikken van elk geluid’, merkt Tatiana Volochai, psycholoog in een
centrum waar gevluchte kinderen kunnen spelen en psychosociale
hulp krijgen. In het centrum is het gezellig en huiselijk. Ook Denis
komt er graag. “Kinderen kunnen hier kleien, tekenen en bouwen.
Voor kinderen die willen praten, is er altijd een luisterend oor en
psychologische begeleiding’, vertelt Tatiana. Denis’ grootste droom
is dat Oekraine de oorlog wint. Dat is ook Tatiana's grote wens. "Ik
wil dat elk kind hier in rust kan opgroeien, onder een vredige
Oekraiense hemel!

Hoe helpt Kerk in Actie?

Kerk in Actie wil kinderen in Oekraine helpen deze verschrikkelijke
tijd door te komen. Ze krijgen een veilige plek om te spelen,
psychosociale hulp en er zijn mobiele locaties waar ze kunnen
opwarmen. Oekraiense gezinnen ontvangen voedsel- en
zadenpakketten, zodat er eten op tafel is. Kerk in Actie helpt ook bij
het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat
kinderen kunnen blijven leren.

>> De kerstcollecte op eerste kerstdag (zondag 25 december) is bestemd
voor het werk van Kerk in Actie in Oekraine. Lees meer op
kerkinactie.nl/kerst.






Rondom de wijkkerken

Vanuit de Markus- en Lucaskerk

November: een terugblik

In november stonden we stil bij het thema “levend verlies”.
Een indringend thema, zo merkten we aan de reacties. Aan
het begin van de maand organiseerden we op twee
plaatsen in de stad “Plek wvoor je verdriet, in
ontmoetingscentrum De Sleutel en in de Annakapel.
Tijdens twee leerhuisavonden ging ds. Niels den Toom in
op het thema dementie en geloof. In aansluiting hierop
keken we in de Markuskerk met een grote groep naar de
aangrijpende film The Father, over een dementerende
vader en zijn mantelzorgende dochter. In de viering van 19
november was er aandacht voor mantelzorgers, aan de
hand van het verhaal van Sint Maarten, die zijn halve

mantel weggaf, niet zijn hele. Een week later, op
eeuwigheidszondag, herdachten we de gemeenteleden en
andere dierbaren die het afgelopen jaar overleden.

Indringend dus, zo'n themamaand, maar ook goed om er
met elkaar bij stil te staan. Dat gebeurde ook in de cursus
Vaarwel die deze maand op drie woensdagmiddagen werd
aangeboden. In alle openheid bespraken we met elkaar
onze uitvaartwensen. Wat komt er allemaal kijken bij een
uitvaart? Vaak is er meer mogelijk dan je misschien zou
denken. Het was de tweede keer dit jaar dat we deze
cursus aanboden. Het is duidelijk dat die in een behoefte
voorziet, binnen en buiten onze kerk.

Kerst

Als deze S'AMEN verschijnt, is het inmiddels half december.
In de adventsweken is er volop aandacht voor A Christmas
Carol, de kerstvertelling van Charles Dickens (zie ook de
meditatie in deze S5AMEN). Op kerstmorgen zijn er
vieringen in zowel de Lucaskerk als de Markuskerk.

Op 24 december zijn we in de Grote Kerk (in de
Markuskerk en Lucaskerk is er op kerstavond geen viering).
Het zal deze keer geen kerkdienst worden, maar een
“kerstbijeenkomst” onder de titel “Breda viert kerst”. Dat
vraagt even wat uitleg. De afgelopen maanden zijn er
gesprekken geweest met het bestuur van de Grote Kerk en
andere partijen. De hoogoplopende kosten van onze
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kerstnachtdienst waren een belangrijk aandachtspunt. Het

is financieel niet meer wvol te houden om een
kerstnachtdienst te organiseren op de manier waarop we
het altijd deden. We zijn tot een nieuwe samenwerking
gekomen, met het bestuur, het Breda's Mannenkoor en

ArtUnorganized, de stichting van Aart Bergwerff.

“Breda viert kerst”

wordt een sfeervolle bijeenkomst die gericht
is op jong en oud.

We beginnen daarom al om
. 19:00 uur, de kerk is vanaf
- 18:30 uur open.

24 december

Het mannenkoor zal kerstmuziek zingen, er is orgelspel en
samenzang van een aantal bekende kerstliederen en er is
een verhalenverteller die een eigentijds kerstverhaal zal
vertellen. Anders dan anders dus en daar kun je op twee
kijken. We geven onze traditionele
kerstnachtdienst op (hoe dan ook onvermijdelijk) en dat is

manieren naar

heel jammer. Tegelijk gaan we een nieuw experiment aan
(dat past in onze HeartEdge benadering), waarmee we een
grotere groep Bredanaars, vooral ook jonge mensen en
gezinnen, hopen te bereiken.

Thema's voor het nieuwe jaar
Ook het komende jaar willen we onze vieringen en andere
activiteiten meer op elkaar afstemmen door uit te gaan
van een thema (zij het niet meer elke maand een ander
thema). In de jaarlijkse gebedsweek wvoor de eenheid
hebben we in de Michaélkerk een gezamenlijke
oecumenische viering waaraan de Regenbooggroep
de bijbelgroep voor mensen met

meewerkt, een

verstandelijke beperking, dat is op 28 januari.

Op 26 januari houden we een symposium over kerk en
slavernij (zie de aankondiging elders in deze SAMEN).

Op de zondag die hieraan vooraf gaat, 21 januari, zal het
gaan over lang kunnen
doorwerken (tot in het derde en vierde geslacht... en soms
nog langer). In de veertigdagentijd, die als algemeen
thema "Ga mee” heeft {ook het jaarthema van onze kerk),
willen we aandacht geven aan het “vieren van verschil’
dus aan de waarde van veelkleurigheid, in allerlei
opzichten. Na Pasen is ons lentethema “"Muziek"!

ervaringen die generaties

Thijske Fraanje, Hanny den Ouden en Ton van Prooijen



Uit de Johanneskerk

Bijzonderheden Kerkdiensten Kerst-Oudjaar

- 24 december Vierde zondag van Advent: PGB-brede
dienst die begint om 10.00u.

- 24 december Kerstavond aanvang dienst 21.30u. maar.....
vanaf 21.00u. bent u al van harte welkom om een half
uurtje met elkaar kerstliederen te zingen en te luisteren
naar enkele muzikale intermezzo's van onze organist
Graham Kennett samen met Sandra Mansveld (dwarsfluit)
en Jona Peeters (saxofoon).

- 25 december Kerstmorgen 10.00u.: Dienst van Woord en
Gebed

- 31 december Oudejaarsdag: eveneens een PGB-brede
dienst die om 10.00u. begint.

- En vanaf deze plaats is een woord van dank zeker op zijn
plaats en wel aan ds. Martin Wagenvoorde, die in al deze
diensten voor zal gaan!

Pastoraat

Als u bezoek wilt voor uzelf of voor iemand
omgeving, kunt u met mij contact opnemen. Dit geldt ook
bij onverwachte ernstige situaties of bij overlijden. Samen
overleggen we dan wat de mogelijkheden zijn.

in uw

Tot slot: 2
Laten we, hoe we de kerstnacht en de kerstdagen ook

vieren, ons dan ook vasthouden aan de woorden van
Jesaja:

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend
licht.

Een kind is ons geboren,

€en zoon is ons gegeven;

de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen:

Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader,
Vredevorst.

(Jesaja 9:1, 5)

Het sectieteam wvan de Johanneskerk wenst u allen
Gezegende Kerstdagen toe!

Mieke Frankfoorder (tel.06-24705414)

Overzicht activiteiten voor kinderen en jeugd 15 december t/m 31 december 2023
Kindernevendienst Gespreksgroep Kerk op schoot Basis catechese Familietafel
Datum | Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed
1°= en 2¢ klas
basisschool middelbare school | 0-4 jaar groep 788
1K /Evelien de
Wrij 15 dec Kruijff
z0 17 dec | LK/Ellen van Hooijdonk
LK/Evelien de
Vrij 22 dec Kruijff
Za 23 dec | JIK/Kinderkerst/alle leiders
Ma 25 dec | Alle kerken met eigen leiders
GK = Ginnekenkerlc
LK = Lucaskerk {Laurentiuskerk) JK = Johanneskerk | MK = Markuskerk GrK = Grote Kerk




Kerk voor Jong en Oud |

Kendoknsns]

Voor alle kinderen uit Breda en

omstreken

23 december 2023
16.00 uur

Johanneskerk, Dreef 5 Breda

Na afloop is er warme chocomel

met wat lekkers.

Ko o b



Samuel Wells: Kleiner geloof, grotere God

Een verhaal om mee te leven

Samuel Wells is theoloog, predikant van de 5t.
Martin-in-the-Fields parochie in Londen en
gasthoogleraar christelijke ethiek aan het
Londense King's College. Zijn gedachtengoed,
HeartEdge, neemt in het Beleidsplan
2021-2025 van de Protestantse Gemeente
Breda een prominente plaats in: "De laatste
jaren wordt er ingezet op activiteiten in de
wijken en rond de gebouwen. Dit met de
HeartEdge gedachte van Samuel Wells als
inspiratie”. Alle reden dus om aandacht te
besteden aan dit boek dat in september dit
jaar verscheen. Eerder besteedden ook Trouw
(26 september) en het Nederlands Dagblad
(11 november) aandacht aan dit boek.

Zoals hijzelf zegt gaat dit boek over verhalen.
Het verhaal van het christendom, dat lang de
normale, geaccepteerde standaard was. Maar
waarvoor de afgelopen 250 jaar een
concurrerend verhaal opdock, dat hij aanduidt
als ‘'seculier humanistisch® "Dit  verhaal
veronderstelt dat het volgen wvan een
controversiéle figuur van 2000 jaar geleden en
Hem zien als het brandpunt van de hele
werkelijkheid en het gezicht van de eeuwigheid,
indruist tegen het hedendaagse denken.
Daarmee wordt het christendom beroofd van
zijn identiteit als heilzaam fundament en lijkt het
samen te vallen met minder aangename zaken:
het is veroordelend, bekrompen, absurd.”

Hij betreurt die verandering niet. Omdat hij
een groot deel van die kritiek, misschien wel
het merendeel, gegrond en terecht vindt. Hij
ziet het als een stimulans om het christendom
te vernieuwen en dichter bij zijn kernwaarden
te brengen. "Een zuiverend wuur, "om de
verkeerde ontwikkelingen en onverstandige
toevoeging te verteren”.

In tien hoofdstukken verwoordt hij de tien
meest steekhoudende bezwaren tegen het
christelijk geloof. Elk van die hoofdstukken
begint met een bezwaar. Daarna volgt het
aloude, traditionele christelijke verhaa, mét de
uitdagingen voor dat verhaal. Vervolgens het
concurrerende seculier humanistische verhaal,
waarbij hij ook stil staat bij de geldigheid en
gebreken ervan. En tenslotte een ‘verhaal om
mee te leven.

In die tien hoofdstukken komen de volgende
bezwaren aan bod:

1. Het christendom een sprookje evenals al het
bovennatuurlijke?
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2. Is een barmhartige God te rijmen met alle
lijden en de dood?

3. Allerlei tegenstrijdigheden in de bijbel zoals
bv. een boze of strijdlustige God?

4, Het christendom 'opium voor het volk'?

5. Het christendom is intolerant?

6. Aanstichter van bv. antisemitisme, inquisitie
en recentelijk kindermisbruik?

7. Qorzaak van eindeloze conflicten?

8. Christendom slechts eén van de vele wegen?
9. Arrogant narcisme, dat de mens de aarde
mag overheersen?

10. Bestaat die beloofde relatie met een
zorgzame, liefdevolle God wel?

Het ontbreekt hier aan ruimte om gedetailleerd
op Wells' reactie op deze bezwaren tegen het
christendom in te gaan. In het artikel in het
Nederlands Dagblad van 11 november is dat
wél gedaan voor drie van de tien bezwaren.
Het christendom is intolerant ("het nee van de
kerk tegen homoseksualiteit is volgens mij niet
gegrond op de bijbel of in God"). Ten tweede
het christendom als slechts één van de vele
wegen ("Een veel betere vraag is: geloof je dat
de Geest ook buiten de kerk kan werken?
Natuurlijk kan Hij dat"). En ten derde het
probleem van het lijden (voor Wells is de kern
daarvan het isolement van de mens met God
en dat isolement wil God doorbreken).

Na de tien hoofdstukken volgt als een soort
van samenvatting een geloofsbelijdens (Een
geloof om mee te leven').

De grote waarde van het boek is dat door
Wells' manier van bespreken, waarbij in elk
hoofdstuk verhalen becommentarieerd

worden €n tegenover andere verhalen worden
geplaatst, je als lezer voortdurend wordt
aangesproken op je eigen keuzes. En daardoor
ook wordt aangespoord om bhij jezelf dat
‘zuiverende vuur' zijn werk te laten doen en
daarbij tot je eigen conclusies te komen. Waar
Wells ook alle ruimte voor laat. Daardoor is het
zeker geen boek om in één keer uit te lezen. Je
moet er de tijd voor nemen en het lijkt me erg
geschikt om het met anderen te lezen. Het
boek besluit ook met een 'studiehandleiding'
met gespreksvragen (geen antwoorden), voor
individuele lezers of voor een cursus van 11
weken met een groep lezers. Victor Witter

S. Wells, 2023: Kleiner geloof, Grotere God. Een verhaal
om mee te leven. KokBoekencentrum. [SBN 978 90 435
4008 7.




Vieringen 17 december 2023 t/m 28 januari 2024

Protestantse Gemeente Breda

U kunt onze vieringen ook digitaal volgen via de website
van de PGB: www.pknbreda.nl/actueel/vieringen

Lucaskerk, Tweeschaar 125, aanvang 10:45 uur

17 dec.: ds. T. van Prooijen en pastor R. Supardi.
Oecumenische viering, 10:00 uur, 3e Adventszondag

23 dec.: Kinderkerstfeest PGB-breed, aanvang 16:00 uur
24 dec.: kerk gesloten. PGB-brede (zang)dienst in
Johanneskerk, aanvang 10:00 uur

24 dec.: 'Breda viert kerst, kerstbijeenkomst in de Grote
Kerk, aanvang 19:00 uur (kerk open 18:30 uur)

25 dec.: ds. T. van Prooijen. Eerste Kerstdag

31 dec.: kerk gesloten. PGB-brede Oudejaarsavond viering
in de Johnneskerk, aanvang 19:30 uur

1 jan.: kerk gesloten. PGB-brede viering in Markuskerk

7 jan.: ds. T. van Prooijen. Maaltijd van de Heer

14 jan.: kerk gesloten. Gezamenlijke viering in Markuskerk
21 jan.: pastor T. Fraanje

28 jan. kerk gesloten. Gezamenlijke viering in Michaelkerk

Markuskerk, Hooghout 96, aanvang 10:00 uur

17 dec.: kerk gesloten, gezamenlijke viering in Lucaskerk
23 dec.: Kinderkerstfeest PGB-breed, aanvang 16:00 uur
24 dec.: kerk gesloten. PGB-brede (zang)dienst in
Johanneskerk, aanvang 10:00 uur

24 dec.: 'Breda viert kerst, kerstbijeenkomst in de Grote
Kerk, aanvang 19:00 uur (kerk open 18:30 uur)

25 dec.: pastor T. Fraanje. Eerste Kerstdag

31 dec.: kerk gesloten. PGB-brede Oudejaarsavond viering
in de Johnneskerk, aanvang 19:30 uur

1 jan.: ds. T. van Prooijen, PGB-brede viering

7 jan.: kerk gesloten. Gezamenlijke viering in Lucaskerk
14 jan.: ds. T. van Prooijen

21 jan.: kerk gesloten. Gezamenlijke viering in Lucaskerk
28 jan. ds. T. van Prooijen. In Michaelkerk, 11:00 uur

Johanneskerk, Dreef 5, aanvang 10:00 uur

17 dec.: ds. H. ten Thije, 3e Adventszondag

23 dec.: Kinderkerstfeest PGB-breed, aanvang 16:00 uur
24 dec.: ds. M.G. Wagenvoorde. PGB-brede (zang)dienst in
Johanneskerk. 4e Adventszondag

24 dec. ds. M.G. Wagenvoorde. Kerstnachtviering, aanvang
21:30 uur

25 dec.:ds. M.G. Wagenvoorde. Eerste Kerstdag

31 dec. ds. M.G. Wagenvoorde, PGB-brede oudejaarsviering,
aanvang 19:30 uur

1 jan.: kerk gesloten. PGB-brede viering in Markuskerk

7 jan.: ds. M.G. Wagenvoorde

14 jan.: ds. W. Wiersma (Sliedrecht)

21 jan.:ds M. de Jong (Rotterdam)

28 jan.:ds. M.G. Wagenvoorde. Oecumenische viering met
Martinusparochie, aanvang 11:00 uur

Protestantse Gemeente Ginneken
Duivelsbruglaan 1, aanvang 10:00 uur

17 dec.: ds. D. van Loo (Amersfoort)

24 dec.:ds. N. Vlaming

24 dec.:ds. G. Th. Bosma. Volkskerstzang, aanvang 20:00 uur
25 dec.: ds. A. Poldervaart (Rijen)
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31 dec.:ds. A. Poldervaart (Rijen)
7 jan.: ds. B. Kuipers. Epifanie

14 jan.:ds. N. de Jong-Dorland
21jan.:ds. P. Galama

PKN Gemeente Eglise Wallone Breda

Waalse kerk, Catharinastraat 83, 11:00 uur. Vieringen in het
frans op de 2e en 4e zondag van de maand

14 jan.: ds. R. Dewandeler

28 jan.:ds. R. Dewandeler

Remonstrantse Gemeente Breda
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 of Stadserf 3, 10:30 uur
25 dec.: ds. K. Holtzapffel. Kerstmorgenviering

28 jan.: ds. J. Douwes

Doopsgezinde Gemeente Breda
Dorpshuis 't Klooster, Jack van Gilsplein 1 Bavel, 11:00 uur
7 jan.:ds. A.A. Rijken

28 jan.: Doopsgezinde Ringdag in Ouddorp (aanvang
10:00 uur; afsluiting rond 16:00 uur)

Ekklesia Breda

Vieringen op de Te en 3e zondag van elke maand in de
Lutherse kerk, Veemarkstraat 11, Breda, om 10:30 uur
17 dec.: F. Ploum

24 dec.: Kerstavond. Belofte van toekomst, 20:00 uur
31dec.:F. Ploum

7 jan.: F. Ploum

21 jan. voorganger nog niet bekend

Oecumenisch Coventry gebed
Elke eerste vrijdag van de maand, van 12:00 - 12:30 uur in
de Stiltekapel van de Grote Kerk Breda

Zorgcentra en Amphia:

Thebe Ruitersbos, aanvang 16:00 uur:

19 jan.: ds. H. ten Thije

Elisabeth, aanvang 14:00 uur:

5 jan.: pastor E. Bouwmans

Breedonk, aanvang 10:30 uur:

22 dec.: pastor E. Bouwmans en ds. P. van Geloven

De Leystroom, aanvang 14:00 uur:

19 jan.: thema 'Winter'

Zuiderhout, aanvang 15:00 uur:

Geen vieringen in deze periode

Thebe Aeneas

Er zijn geen vieringen in Aeneas. Als u contact wil met de
geestelijk verzorger, kunt u bellen met pastor J. Schilling
(06-2047 6710)

Amphia, Molengracht Breda

Er zijn geen vieringen in het Amphia ziekenhuis. Alsu
patiént bent (opgenomen of poliklinisch) of één van uw
naasten is opgenomen, dan kunt u een beroep doen op
de geestelijk verzorgers. U kunt bellen via de Receptie
(076-5951000) en vragen naar de dienstdoend geestel;ijk
verzorger. Of de verpleging vragen te bellen.




Het is winter. De wind loeit langs het kerkportaal en
de muizen hebben het koud. Ze klimmen naar de

kerkzolder waar de verwarmingsketel staat te zoemen.

Maar wat is dat? Er staan allemaal spullen en dozen
voor! Ricardo muis klimt omhoog en valt met een gil
door een spleet in de doos. ‘Alles oké!’ piept hij. Ze
horen een hoop geritsel daarbinnen. Zus Florans kijkt
verder en roept: “Wat leuk, kijk, een bedje, een wieg
van hout! Zou er een baby komen??’ De muizen
proberen te bedenken wie er een baby krijgt.
Mevrouw Bontje, de kosteres? Nee. Wilma, de
dirigente? Maar waarom zou ze haar baby hier op
zolder leggen?? Ineens horen ze gestommel op

de trap en verschijnen de hoofden van de kosteres
en de dominee.

Diepe nacht, de grond bevroren,
is er een geluid te horen
dat de velden overdekt

en de herdershonden wekt:
zang van engelenkoren!

Uit de Bijbel

be engel zei: ‘Schrik niet, want ik heb :
een grote boodschap voor u, een grote vreugde

.' Diepe nacht, het komt ter ore
*é aan de herders die tevoren
in hun jas lagen te slapen, =&
'zo onwetend als hun schapen,
nog in dromenland verloren.
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Geboorte % KAiK

‘Hehe...” hijgt mevrouw Bontje, ‘Kijk, ik heb alles al
klaargezet: de dozen met engelenjurken, de versiering,
de kribbe!’ ‘Mooi, zegt de dominee, ‘Als jij ze
hiernaartoe schuift, draag ik ze naar beneden. Dan
kan de kerst-commissie er morgen meteen mee aan
de slag!” ‘Ooo!’ fluisteren de muizen, ‘Het zijn spullen
voor Kerstmis!’ Florans juicht: ‘Nu weten we ook voor
WIE het wiegje is!" Maar waar is hun broer Ricardo?
Uit de doos vlak naast het trapgat komt hij
tevoorschijn, glitter op zijn neus. ‘Ik heb het Kindje
gezien!’ piept hij. ‘Het was in een doek gewikkeld!”
Wat een goed nieuws! Kerstmis komt eraan. Niets
verwarmt je meer dan je verheugen op de geboorte
van het Kerstkind... .

Diepe nacht, God laat zich horen
om de mensen aan te sporen
tot vertrouwen, nieuwe hoop
voor een wereld in de knoop.

f)(' Zijn Zoon Jezus is geboren!

voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem =

uw redder geboren. U zult een kind vinden
dat in doeken gewikkeld in een kribbe ligt’

Naar Lucas 2.10-12

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



