Oecumenisch Leerhuis Lucas- en Markuskerk: Excursie naar voedselbos Waspik
We eindigen dit leerhuisseizoen met een excursie naar een bijzondere plek: een voedselbos in Waspik waar het niet
alleen gaat om 'voedsel voor het lichaam’ (met een 'kortere weg van grond naar bord’), maar ook om ‘voedsel voor de
ziel. Met een succesvolle crowdfunding-campagne (en de hulp van ey T B e T
vele vrijwilligers) lukte het Jos van Genugten (voorheen o.a. -
werkzaam bij het bisdom Breda) om in 2018 een oude tuinderij en
een aansluitend weiland om te vormen tot een veerkrachtig
voedselbossysteem met meer dan 700 bomen en 1200 struiken,
bloemen, kruiden en klimmers. Een weldadige plek waar je echt tot
rust komt.

Jos en zijn vrouw Mirjam organiseren verschillende workshops en
retraites. Daarbij laten zij zich inspireren door Augustinus en
Franciscus. Drie kernwaarden staan daarbij centraal, die 66k bij de
inrichting van het voedselbos gehanteerd zijn: (1) natuur (een zo
groot mogelijke biodiversiteit), (2) educatie (mensen meer in contact brengen met de natuur) en (3) gemeenschap (via
de natuur mensen met elkaar verbinden). We vertrekken zaterdag 10 juni
om 13:30 uur bij de Markuskerk en zijn dan om circa 14:00 uur bij het
Voedselbos. Het voedselbos is onderdeel van het Natura 2000 gebied van
de Westelijke Langstraat. Een zogenaamd 5lagen landschap,met hoge

¢ waterstanden en een ondiepe ontwatering, en lange, smalle percelen.
Terreinbeheerders (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer), de gemeente
Waalwijk, het waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant
spannen zich in voor natuurherstel in dit gebied. Bij aankomst bij het
voedselbos wordt bij de ingang ervan eerst iets verteld over de Westelijke

' Langstraat en het herstel van de natuur.

Daarna lopen we het voedselbos
binnen. In het voedselbos
vinden we een ‘Augustinus-pad,
een ‘Franciscus-pad’ en een
iabynnt Loop je het Augustinus-pad, dan word je uitgenodigd om
kernwaarden uit het werk van Augustinus concreet te vertalen naar je eigen
leven. Op het Franciscus-pad vind je bordjes met uitspraken van Franciscus
die ook vandaag de dag heel relevant zijn. Het grote kruidenlabyrint is
geen doolhof om in te verdwalen, maar een lang kronkelig pad met
scherpe en flauwe bochten. Je uitzicht, je perspectief verandert steeds,
zoals ook in het gewone leven zo vaak gebeurt. We nemen rustig de tijd om
€én van de paden of het labyrint te lopen. Wandel en deel je ervaringen
met de andere bezoekers om je heen!

En geniet van de natuur en het landschap. Er staan een aantal bankjes in
het bos. Kem tot rust! En als je het hele voedselbos rond gelopen hebt, is er
de verrijdbare keet, waar we even uit kunnen rusten en wat kunnen drinken
en eten. Degenen die zich opgeven horen nog hoe we de catering willen
doen. Rond half 5 stappen we weer in de auto en zijn dan zo

rond 17:00 uur terug bij de Markuskerk.

Je kunt je opgeven met het opgaveformulier op pknbreda.nl of op één van de lijsten die tot en met 4 juni in de
Lucaskerk, Markuskerk en Michaelkerk liggen. Hierop kun je aangeven of je wel of niet met een eigen auto kunt rijden
en hoeveel mensen je mee kunt nemen. Voor meer informatie kun je terecht bij Victor Witter (jv.witter@hetnet.nl) en
Ton van Prooijen (ds.vanprooijen@pknbreda.nl).

Ton van Prooijen, Joyce Rijke, Arja van der Velde, Victor Witter



